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Geliefde broers en zussen,





Toen wij als kerkenraad het idee kregen om een pastorale brief te schrijven over het onderwerp homoseksualiteit, bleek in de besprekingen daarover dat het nuttiger zou zijn om het onderwerp veel breder te trekken. Uit de media en in onze gemeente blijkt dat veel mensen kampen met moeiten die seks gerelateerd zijn, zoals seksverslaving, pornografie, masturbatie, vragen rond seksuele identiteit, seks voor, maar zeker ook binnen het huwelijk, etc. Om open over seksualiteit te spreken, vinden wij vaak al moeilijk, laat staan dat we het in dit verband over onze zonden hebben. Daardoor zijn wij ook niet in staat om elkaar te helpen!  In deze brief zullen we eerst ingaan op het mooie van seksualiteit, hoe God het bedoeld heeft. Daarna zullen we enkele onderwerpen aansnijden die veel besproken zijn, omdat het soms grote moeite met zich mee brengt. 


Pornografie en seksverslaving


Seksualiteit voor het huwelijk


Homofilie en homoseksualiteit 


Deze brief heeft niet als doel een heel uitgebreid standpunt van de kerkenraad uiteen te zetten. Belangrijker vinden wij dat dit gevoelige thema uit de taboesfeer komt en dat er een veilig klimaat mag komen voor alle gemeenteleden, om dit met één of meerdere medebroeder(s)/ zuster(s) te bespreken, te delen, te bevechten en voor elkaar te bidden.





God’s Woord


Wat zegt God nu zelf over seksualiteit in Zijn Woord, de Bijbel? God houdt van de mens. Het is goed om dit als eerste punt te nemen en ook steeds in ons hoofd te houden. God houdt van de mens, dat vinden we door heel de Bijbel terug. In de verhalen met de aartsvaders, met het volk Israël en met de bekroning daarvan in Jezus’ werk. [o.a. Joh. 3:16] Door deze liefde heeft God de mens geschapen. Ons dus, wij zijn door Gods liefde geschapen. En bovendien zijn we naar Gods beeld geschapen, [Gen. 1:27] zowel man als vrouw, met hun beide specifieke fysieke gestalte. God heeft daarbij seksualiteit aan de mens gegeven als cadeau, als iets heel moois. [Spreuken 5:19] God heeft ons uit liefde geschapen met als doel om met ons leven en lichaam van God te houden en Hem te eren. Wij kunnen de liefde voor Hem laten zien door alles wat we doen. Specifiek ook wat we de ander (aan)doen. Dit geldt helemaal voor de relatie tussen man en vrouw. [1 Corinthe 6:19-20, 10:31] Want de relatie tussen man en vrouw ziet God als iets heiligs. Zij wordt gegeven aan de mens als iets heel kostbaars en duurzaams, waarin de liefde tussen twee mensen een hoogtepunt mag bereiken.





ONDERWERP: 


Open over seksualiteit





Datum: oktober 2006 2002





Man en vrouw worden één in die relatie, niet alleen lichamelijk, ook geestelijk. [Efeze 5:31] We zien dat de relatie tussen man en vrouw in de bijbel ook wel wordt vergeleken met de relatie die God met Zijn gemeente heeft! Dit is een relatie vol liefde en gericht op de ander. Zo is de seksualiteit ook bedoeld: vol liefde en gericht op die ander. [Efeze 5:32, 1 Corinthe 7:2]�Doordat de zonde in de wereld is gekomen, is er echter ook een mogelijkheid gekomen om seksualiteit op een niet goede manier te beleven. Dat wil zeggen: door niet rekening te houden met God of de medemens. Of door enkel maar gericht te zijn op onszelf. De bijbel is duidelijk over al de andere vormen van seksualiteit: die horen niet. En net zoals al die andere dingen waarmee we God niet eren, leidt het tot veel ellende. Misschien leidt het niet direct tot veel problemen, maar op termijn wel. [Hebr. 13:4, Kol. 3:5]





Pornografie en seksverslaving


Hierboven stelden we al dat seksualiteit door de zonde kan worden misbruikt. Pornografie en seksverslaving zijn hier bekende voorbeelden van. Wat is nu eigenlijk een seksverslaving? Jeffrey Satinover (psychiater) geeft de volgende definitie "Seksuele verslaving is een hardnekkig en zeer diep geworteld gedragspatroon. Aanvankelijk begint het veelal als een poging om pijn te vermijden. Om hun pijn niet te hoeven voelen, zoeken ze situaties waarin ze seksueel geprikkeld worden. Uiteindelijk leidt dit tot verslaving”. Het is dan ook letterlijk een verslaving. Je lichaam maakt rond het orgasme adrenaline en dopamine aan, beiden stofjes geven je een prettig gevoel, maar kunnen ook verslavend werken. 


Hoe ga jij om met je seksuele gevoelens, neem jij bijvoorbeeld toevlucht tot pornografie of is het misschien zelfs dwangmatig en kun je er niet los van komen door verslaving? Het is in deze tijd immers niet moeilijk om met pornografie in aanraking te komen. Een zap langs de kanalen van de tv, een verkeerde muisklik, en soms gewoon op straat.


Pornografie en seksverslaving maken veel kapot. Pornografie koppelt de seksualiteit los van de liefde en doet groot tekort aan de bedoeling van seksualiteit en het intieme karakter er van. Seksverslaving heeft grote impact in zowel het leven van de seksverslaafde als in het leven van de directe gezinsleden. Beide zonden vinden meestal plaats in het geheim en de strijd tegen de zonde wordt vaak alleen gevoerd. Juist deze eenzame strijd is een sterke motor voor verslaving. Wanneer het dan toch uitkomt storten levens van directe betrokkenen in.�Seksuele verslaving heeft ook grote gevolgen op andere gebieden. De verslaafde raakt zijn sociale contacten kwijt, verwaarloost belangrijke taken en gaat steeds meer risico’s lopen. Soms leidt dit tot geslachtsziekten, ontslag of isolement. Verslaafde christenen geven aan dat seksverslaving ook de relatie met God kapot maakt. Leven in zonde staat tegenover het leven door de Geest. Deze strijd maakt verslaafde christenen vaak moedeloos. Door de verslaving zijn ze het zicht op wie God is, wat genade betekent en wat bekering is, kwijt geraakt.


Vaak is de diepe wortel van het probleem een intens verlangen naar relatie. Dit zoeken naar relatie is tot nog toe op een verkeerde manier ingevuld en zal anders ingevuld moeten gaan worden. Er kan genezing komen wanneer iemand werkelijk gaat beseffen wie God is. God is geen boze, strenge God maar een God van liefde, die onze zonden zó ver van ons kan doen als het oosten is van het westen. Hij kan ons helemaal nieuw maken. Dit wil niet zeggen dat we nooit meer gevoelig zullen zijn voor bijvoorbeeld pornografie, de verleidingen kunnen zo weer de kop op steken. Genezen betekent beseffen dat jijzelf zwak bent, maar dat, door de genade van God, je nee kan zeggen tegen de verleiding. Als je die kracht in je leven ervaart en daarop bouwt, dan is seksverslaving te genezen. Maar, blijf wel waakzaam!�Daarnaast kunnen contacten met andere gelovigen genezing geven op het gebied van relaties. Het is belangrijk dat de leegte verdwijnt en dat het  leven een nieuwe invulling krijgen.








Er moet vernieuwing komen in iemands relatie met zichzelf, met God en met zijn medemens. In zijn relatie met zichzelf mag hij weten dat hij waarde heeft en zich niet hoeft te schamen voor wie hij is. In zijn relatie met God kan hij vergeving ontvangen en een nieuwe relatie met Hem komen te staan.


Het is van zeer groot belang wanneer iemand seksverslaafd is, dit te delen met een vertrouwde broeder of zuster. De strijd alleen aangaan is bijna onmogelijk. God heeft juist ook op dit terrein een medestrijder gegeven.





Seks voor het huwelijk


Ook onze jonge broeders en zusters worden geconfronteerd met vragen over seksualiteit. Tegelijk met dat je lichamelijk volwassen wordt (wat al de nodige vragen of moeiten met zich mee brengt), begint ook de interesse in de andere sekse. Je moet dan al vroeg principiële keuzes maken die voor vrienden / vriendinnen in je omgeving helemaal niet vanzelfsprekend zijn. En je zult ook serieuze vragen stellen over seksualiteit, wanneer je verkering krijgt. Hoe moet je seksualiteit in de weg naar het huwelijk een plaats geven?





Kunnen we over zulke dingen in de kerk eigenlijk wel praten? Jongeren stellen heel veel vragen, die nogal logisch zijn. Laten we wel wezen, als je ouder bent, heb je die vragen toch ook gesteld? Waar staat in de Bijbel dat je tijdens je verkeringstijd niet met elkaar naar bed mag? Waarom is seks voor het huwelijk verkeerd, als het zo goed voelt? Wat staat er in de Bijbel over de intense gevoelens die je kunt beleven? Heb je de Bijbel er al eens op nagepluisd? Hoe komt dat, wat doet het met je gevoelens, is het normaal? Zijn die gevoelens slecht? Hoe moet je daar mee omgaan? 





Je moet een weg vinden in je ontwikkeling van seksualiteit en relaties, die niemand van ons vreemd is. Ook hierin worden fouten gemaakt, bijvoorbeeld seks voor het huwelijk. Gelukkig hoef je niet bij deze fouten te blijven staan. Het is niet goed om dergelijke misstappen enkel te bestempelen als zondig; we zouden elkaar voor jaren opzadelen met schuldgevoelens en twijfels over onszelf. We leven tegenwoordig in een open cultuur, waarbij seks op straat ligt. Maar in de gemeente van Christus kunnen we ook leren om open te zijn over waar het mis gaat. Om de strijd die we voeren, te delen en van elkaar te leren. 





Het is van groot belang dat iemand zijn seksuele misstappen niet verstopt, maar dat zondige verleden opruimt. Voel je geroepen door God om je zonden aan Hem te belijden en aan een of enkele liefdevolle broeders of zusters . Hij staat ons met open armen op te wachten en zal ons vergeving schenken. Hij wil ons herstellen in eigenwaarde, wanneer we het gevoel hebben gefaald te hebben in de trouw aan Hem en aan elkaar. 


En opnieuw zal de Here door zijn Geest je helpen om de strijd aan te gaan en een onuitputtelijke bron van liefde vormen, waarop je je relatie in de groei naar het huwelijk mag bouwen.





Homoseksualiteit


In het derde voorbeeld in deze brief willen spreken over homoseksualiteit. Maar niet als een oproep naar broeders of zusters met een homofile geaardheid, maar als een oproep naar ieder gemeentelid. Laten we voorop stellen dat de Bijbel meer te bieden heeft op dit gebied, dan een aantal teksten uit Leviticus en Paulus’ brief aan de Romeinen, en misschien nog enkele teksten die afwijzend staan tegenover homoseksualiteit.





De Bijbel heeft meer te bieden dan te vertellen wat wel en niet mag. De bijbel vertelt het Evangelie en de betekenis daarvan voor het alledaagse leven van iedere christen, ongeacht zijn seksuele geaardheid of voorkeur. Dat zet je stil bij het feit dat niet wat wij mensen doen zaligmakend is, maar wat God doet. 





Christus leefde het leven dat jij had moeten leven, Hij stierf de dood die jij had moeten sterven. Hij stapte binnen in het niemandsland van de godverlatenheid. Hij kreeg de volle ontlading van de rechtvaardige toorn van de heilige God over Zich. Hij deed het omdat Hij jou liefhad. Deze Christus verbindt Zijn leven aan jouw leven en zegt: ‘Inderdaad, Ik ben de Zoon van God, de Koning boven alle koningen, oneindig ver verheven boven wie dan ook, maar jij mag Me jouw broer noemen, je vriend’.





Christus liefhebben begint met Hem aanvaarden zoals Hij is (zoals je dat ook van Hem verwacht), ook wanneer Hij dingen doet of zegt die je tegenstaan (en wanneer je met de echte Jezus in aanraking komt, loop je onvermijdelijk tegen zulke dingen aan). Christus zegt: Als je Mij liefhebt, dan houd je je aan Mijn geboden. Op dat punt zit er in de vriendschap iets onvermijdelijk onomkeerbaars. Dat krijg je wanneer een koning vriendschap met je sluit. Dus God aanvaardt ons om niets en toch moeten we ons aan zijn geboden houden? Er is maar een antwoord, dat in zijn eenvoud omgekeerd evenredig is aan de moeite die wij mensen hebben om het in praktijk te brengen: liefde.





Het Koninkrijk van Christus schept een eigen cultuur, welke soms dwars staat op andere culturen, bijvoorbeeld in de seksualiteit. Dat was al zo in het Oude Testament. De viering van de menselijke seksualiteit is ingebed in de relatie tussen een man en een vrouw, al vanaf het begin van de schepping, en daarmee zijn allerlei andere vormen van de viering van seksualiteit niet toegestaan. 





Het Koninkrijk van Christus zet de werkelijkheid van het mensenbestaan in een eigen perspectief, ook als je homofiel bent. Je bent onderweg, met als eindbestemming: de ontmoeting met God in Zijn volle heerlijkheid. Christus is al voor je uit gegaan. Zijn eigen leven wijst de weg. Wanneer je je in het leven van Christus verdiept, dan zie je een patroon: de weg naar de heerlijkheid gaat dwars door lijden heen. 


Het Evangelie leert je dat te benoemen als ‘delen in het lijden’. Een christen lijdt niet in een vacuüm. Je lijdt met Christus, met je medechristenen, en ook met je medemensen in de wereld. Het lijden blijft lijden, maar het staat in een perspectief. Het vermijden van lijden wordt niet vooropgesteld, de vreugde van het uitzicht op het Koninkrijk, maakt dat we het kunnen doorstaan, zoals Christus zijn Lijden doorstond.


Vreugde heeft het laatste woord. Niet alleen in een toekomst ver weg. Ook onderweg zijn er al momenten waarop een christen iets van die vreugde proeft. Omdat hij Iemand kent die Zijn leven voor hem over had. De Koning die je vriend wil zijn.





Is dit een ideaalbeeld dat mijlenver van de werkelijkheid afstaat? Die indruk kan ontstaan bij het lezen van het bovenstaande. Het Evangelie gebruiken - wordt dat nu een soort wondermiddel voor homofiele christenen? En met Jezus als je vriend, zijn dan ineens alle problemen opgelost? Zo is het natuurlijk niet. Het gaat ook over een telkens weer oplaaiend gevecht, de moeite die iemand kan hebben met het aanvaarden van Christus, en met het liefhebben van Christus, de onvermijdelijkheid van lijden, afzien, zelfverloochening, pijn.





En op dat punt kan de christelijke gemeente helpen. In de eerste plaats door het gemak waarmee wij met zijn allen ons tevreden stellen met halfslachtigheid in het navolgen van Christus, tegen het licht van het Evangelie te houden. We sluiten zo gemakkelijk compromissen, de een op het gebied van geld en spullen, een ander waar het gaat om idealen als dienstbaarheid en naastenliefde, of de roeping van een christen met het Evangelie de wereld in te gaan, en ook op het punt van seksualiteit en huwelijk. � �In zo’n getemd christendom komt het ongeloofwaardig over wanneer op bepaalde punten opeens wel radicaliteit gevraagd wordt. 





Dan gaan mensen zich afvragen waarom homoseksualiteit een uitzonderingspositie krijgt, terwijl er op andere punten wel rek blijkt te zitten en compromissen in de christelijke gemeente gedoogd worden. Is het dan zo vreemd dat het christendom zijn aantrekkingskracht en uitstraling verliest, en homofiele mensen weglopen?� �Samen het Evangelie gebruiken kan ook voorkomen dat homofilie een ‘wij-zij’-kwestie wordt: wij hetero’s tegenover zij homo’s, of wij homo’s tegenover zij hetero’s, waarbij de een zich anders of superieur voelt ten opzichte van de ander. Het meest bepalende voor de identiteit van iedere christen, is dat je een door God aanvaard en geliefd kind bent. Dat is iets wat je deelt met alle broeders en zusters in de gemeente, homo of hetero.�


Stenigen? Of gestenigd worden? 


Broeders en zusters, hier kunnen we deze brief weer in de breedte trekken naar alle onderwerpen rondom seksualiteit (hierboven ook al genoemd). Ieder van ons kent de strijd de moeite en onvolkomenheid. Binnen de gemeente hebben we elkaar nodig om te leren het Evangelie te gebruiken in het gevecht tegen de de wereld, de duivel en ons eigen vlees. Anders komen we niet verder dan elkaar de geboden en verboden voor te houden. Samen het Evangelie gebruiken kan op verschillende manieren ingevuld worden. Een laatste voorbeeld in dit stuk om te illustreren hoe dit kan; iemand vertelt: “In mijn geval betekent dat ondermeer dat ik zo'n twee keer per maand met twee broeders bijeenkom om te bidden. Ze weten van mijn homoseksuele geaardheid, soms komt het ter sprake, maar er kunnen ook probleemloos maanden voorbijgaan waarin we voor elkaar, kerk en wereld bidden, zonder dat het aan de orde komt. Ik heb mij aan een van die twee verplicht te melden wanneer er dingen gebeuren die mij in een hogere alarmfase brengen, en hem de vrijheid gegeven alle vragen te stellen rond mijn homofilie die hij op een bepaald moment goed vindt. Sommigen vinden zoiets misschien een vorm van geestelijke curatele, ikzelf zie het als priesterschap van alle gelovigen.”�


“Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”, zei Jezus. Deze uitspraak komt notabene uit een voorbeeld van overspel. Iedereen droop af. Jezus bleef alleen met de vrouw achter. Het mag in onze gemeente gerust over seksualiteit gaan. Maar durf eens aan een ander te vertellen waarom je gestenigd zou moeten worden, in plaats van een ander te vertellen naar wie we met stenen moeten gooien! Als we zo eerlijk en open durven te zijn, zullen we ontdekken dat er velen zijn die ook gestenigd moeten worden! NEE! We zullen ontdekken hoe groot God is. En genadig. We zullen Jezus ontdekken!


�Zo heeft God het gewild: wij moeten Zijn levend Woord zoeken en vinden in het getuigenis en de liefde van God die we met elkaar delen. Daarom heeft de ene christen de ander nodig, die hem het Woord van God brengt. En steeds weer heeft hij de ander nodig, als hij onzeker wordt en de moed verliest. Want uit zichzelf kan hij zichzelf niet helpen, zonder zich in de waarheid te vergissen. Christus in het eigen hart is meestal zwakker dan in het hart van je broeder of zuster. Door hem of haar komt Christus naar je toe! Hij zoekt je telkens weer op, dat is zeker! 





Wij bidden of God onze onderlinge gesprekken hierover wil zegenen; dat Hij openheid geeft in onze gemeente. En we bidden dat als je in strijd met seksuele zonden verwikkeld bent, dat Hij je de moed geeft om het te bespreken en je wil bevrijden van de last, de eenzame strijd en je weer perspectief geeft in Christus!





Met broederlijke groet, in Christus,


Kerkenraad GKV Tilburg.
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� HYPERLINK "http://www.dlinde.nl/seks.htm" ��http://www.dlinde.nl/seks.htm� - Veel informatie, tips, slachtoffers aan het woord.





� HYPERLINK "http://www.eo.nl/portals/themaindex.jsp" ��http://www.eo.nl/portals/themaindex.jsp� - Goede thema sites van de EO over seksverslaving, seks voor het huwelijk (Ronduit) en homofilie.





http://www.settingcaptivesfree.com/home/index_dutch.php - Digitale cursus tegen seksverslaving)





� HYPERLINK "http://www.christiananswers.net/dutch/q-eden/sexaddictiontips-nl.html" ��http://www.christiananswers.net/dutch/q-eden/sexaddictiontips-nl.html� - Informatie, bemoediging
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� HYPERLINK "http://www.dedriehoek.nl" ��http://www.dedriehoek.nl� – Christelijke hulpverlening














