Lezen: 

Teksten die vanouds zijn aangevoerd in het nadenken over homoseksualiteit: Lev. 18: 22; Lev. 20: 13; Rom. 1: 26 en 27; 
Daarnaast een tekst die een heel belangrijke rol moet spelen in ons nadenken over onszelf en de ander: Johannes 7: 53-8:11;
HOMOSEKSUALITEIT

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik weet het niet goed. Of ik er goed aan gedaan heb. Of ik er goed aan gedaan heb om over homoseksualiteit te preken. Want het is nogal wat waar je over praat. Statistisch gezien zitten hier vandaag in de kerk op zijn minst tien mensen, die homoseksueel of lesbisch zijn. Mensen als wij allemaal. Van vlees en bloed. Van sommigen weten anderen het. Sommigen leven ook achter gigantische maskers. En willen er misschien zelf nog niet aan. Het ligt zo gevoelig. Ook voor alle anderen in de kerk. Want het gaat om onszelf. Om ons, als kerk. Hoe gaan wij om met onze naaste, die anders is? En hoe geloofwaardig zijn wij in onze naastenliefde? Bij dit onderwerp kun je niet om die vragen heen. 

Omdat het zo gevoelig ligt. Daarom vraag ik aan iedereen om erbij te blijven. Het zal niet een preek met alle antwoorden zijn. En ook niet altijd antwoorden en vragen die jij misschien wil horen. Zoekend. Tastend naar de weg de God wil gaan. Met mijn homoseksuele naaste. En met ons, die daar om heen staan. Ik hoop dat we zo deze preek met elkaar beleven.

Vooraf nog één opmerking. Ik spreek over homoseksuelen in plaats van homofielen. Stoort u zich daar alstublieft niet aan. Waar we het over hebben moet een naam hebben. En al lezend in allerlei literatuur ben ik tot de conclusie gekomen, dat het onderscheid tussen de termen homofiel en homoseksueel gekunsteld kan zijn. En vaak juist niet verhelderend werkt. 

Laten we zoekend onze weg vinden en biddend onze weg gaan. Ik heb de preek in 6 delen verdeeld.

1. JE BENT AANVAARDBAAR VOOR GOD

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, homo is mens. Met deze woorden eindigt het aangrijpende boek ‘de witte kiezel’ van Frans van Houwelingen. Een jeugdboek over Rombout, een jongen die ontdekt dat hij homo is. En ‘homo’ betekent in het latijn letterlijk ‘mens’. Dat is de laatste zin van het boek. Homo is mens!

Als je dus ontdekt dat je homo bent. Dan moet je automatisch ontdekken dat je mens bent! Mens. Dat is echt een heel belangrijke conclusie! Want daarmee zeg je: ik ben mens. Ik mag er zijn. Ik ben aanvaardbaar voor God. Laat dat voor alles duidelijk zijn. Dat je als mens aanvaardbaar bent voor de Here God. Voor alles uit.

Dat is toch ook wat Hij in de doop tegen je gezegd heeft: klein mensje. Bij mij ben je veilig. Ik aanvaard je zoals je bent. Met je nukken en je grillen. Met je positieve eigenschappen en je nare karaktertrekken. Met je zondige aard. Je zonden zullen niets afdoen van die aanvaarding. God accepteert je zoals je bent. Je wordt niet beoordeeld op grond van je prestaties. Ook niet van je wanprestaties. Van je zonden. Nee, je mag er zonder meer zijn. 

En dat mag rust geven. Aan ons allemaal. Dat je er mag zijn voor God. Hij wist al van tevoren wat voor vlees Hij in de kuip had. Hij kende je al. Voor de grondlegging van de wereld. Voor God ben je niet frustrerend. Je mag bij Hem eerlijk zijn. Jezelf zijn. Zonder maskers. Zonder je anders voor te doen dan je bent.

Da’s niks nieuws, wat ik nu gezegd heb. Dat probeer ik al jaren lang te verkondigen. Maar het is zo belangrijk als je nadenkt over homoseksualiteit. Want hebben homo’s juist daar niet vaak moeite mee!? Vooral christelijke homo’s! Om zichzelf zo te zien. Als geliefd door God. Voluit kind van Hem. 

Ik merk bij homo’s en bij mensen, die met homo’s in aanraking komen. Ik merk bij hen vaak, dat ze erg wetticistisch denken. Ze beginnen bij het gebod. In plaats van bij de bevrijding. De eerste gedachte is: ik mag niet zo zijn! Maar je mag er juist zo ontzettend zijn! En als iemand je vertelt, dat hij of zij homoseksueel is. Dan verval je bijna automatisch in een beoordeling. ‘Hè get’, denk je. Tenminste, dat dacht ik toen een vriend vertelde dat hij op mannen viel. Daarna heb ik dat gevoel eerlijk met hem besproken. Dus dat raakte uit de wereld. Maar die eerste reactie. Bij mezelf. Bijna in paniek vraag je je af: ‘wat moet ik hier nou mee?’ Terwijl je er helemaal niks mee moet. Dan alleen er zijn voor die ander. Als iemand je vertelt heteroseksueel te zijn. Dan denk je toch ook niet meteen: ‘wat moet ik hier nou mee?’...

Homo betekent mens. Aanvaardbaar voor God. Zonder meer. Maar die aanvaarding, die doet wat met je. Dat zien we in gedachte nummer 2.

2. ALS JE JE ZO AANVAARD WEET, WIL JE VOOR GOD LEVEN.

Wat doet zo’n aanvaarding nou met je? Nou, in ieder geval dat je voor die God wil leven. Als Vader in de hemel zo liefdevol zijn armen om je heen slaat. Dan wil je daar nooit meer uit. Je wil thuis zijn bij Hem. En Vader laat ook zien hoe dat werkt. Hij geeft huisregels. Tien geboden. Met allerlei uitwerkingen. Regels om je bevrijd te laten leven. Om je niet weer slaaf te laten worden. Van niets. Zelfs niet van jezelf. 

Hoe voorkom je, dat je weer slaaf wordt? De kern daarvan is, dat je je richt op de Here Jezus. Hij heeft je bevrijd. Hij heeft zich voor jou gegeven. In Hem vind je je leven terug. Dat je kwijt was geraakt door de zonde. Door verslaving aan de duivel. Hij is het leven! Het echte leven. Dat betekent, dat je van jezelf leert afzien. Je redt het zelf niet! Dat besef wil er bij ons vaak niet in. Maar het is wel waar. Alleen in en door Jezus kom je ergens. Jij, zelf, jij redt het niet. 

Dus wil je voor Hem leven. Maar dat vergt strijd. Enorme strijd. Strijd met je natuur. Je zondige natuur. Je mag niet leven zoals je natuur je ingeeft. Dat geldt voor iedere christen!! Voor iedereen hier in de kerk. Snijden in je eigen vlees. Gesnoeid worden, opdat je meer vrucht zal dragen. 

Voor mij, als heteroseksuele man, betekent dat bijvoorbeeld, dat ik niet naar de borsten en billen van een andere vrouw dan de mijne mag kijken. Want Jezus zegt daar wat over in de Bergrede. Ik moet strijden met wat mijn gevoelens soms oproepen. Hoe prettig die gevoelens misschien ook zijn. En wat steekt daar nou voor kwaad in? Ik kijk toch alleen maar? Ander voorbeeld: heel veel van onze zusters moeten vechten met hun gevoelens van jaloezie! Ze mogen zich daar niet aan koesteren. En er niet in blijven ronddolen. Nee, ze moeten het gevecht aan. 

Dus: juist vanwege die totale aanvaarding van de HERE. Juist vanwege die totale aanvaarding moet je het gevecht aan met jezelf. Met je natuur. Met de zonde in je natuur. Om niet weer geknecht te worden door jezelf. Maar bevrijd te leven voor jouw God en Vader in de hemel.

3. OP WELKE PUNTEN MOET JIJ ALS HOMOSEKSUEEL DAN HET GEVECHT AAN?

Want dat is natuurlijk de vraag, waar het om draait. Iedereen moet gesnoeid worden. Maar waar ligt dan het grootste gevecht voor onze homoseksuele broeders en zusters? 

Je zou kunnen zeggen: de teksten die we gelezen hebben uit Leviticus en Romeinen, die zijn toch duidelijk? Maar dat is maar de vraag! We moeten oppassen om met onze heteroseksuele bril te makkelijk met deze teksten aan te komen. Want het gaat hier over uitersten. Zeker Romeinen. En het zou in Leviticus zomaar kunnen gaan over cultische vragen. Dat er rondom de verering van afgoden ook homoprostitutie was. En dat deze teksten zich daar tegen richten. Dus wees niet te snel klaar met deze teksten. Er zitten heel wat haken en ogen aan.

Aan de andere kant, moeten homo’s ook oppassen te snel met deze teksten klaar te zijn. Het staat er toch maar. Je kunt niet doen, alsof het niet geschreven is. Natuurlijk, zoals het daar staat, zo voelt het niet. Het voelt niet als tegennatuurlijk. En het is zeker niet alleen maar wellust en schandelijkheid. Ik kan me voorstellen, dat je stekels overeind gaan staan, als mensen deze teksten naar voren halen. Het is logisch, dat je er niet aan wil. Zeker als mensen ook nog eens met de geschiedenis uit Sodom (Genesis 19) aankomen. Want daar gaat het inderdaad over perversie. En niet over homoseksualiteit. En begrijp me goed, die teksten zijn ook best lastig. Het is niet zomaar één op één naar vandaag toe te halen. Maar toch, je moet door die teksten heen. Hoe hard het ook is. En hoe pijnlijk. Niet te snel en te bevooroordeeld aan de kant schuiven.

Ik zeg dit met veel terughoudendheid. Ik heb gezien, hoe homo’s worstelen met de bijbel. En met zichzelf in het licht van Gods bevrijding. Ik weet, al is het maar een klein beetje, ik weet van de enorme moeite, die het kost. En het doet verschrikkelijk zeer. Het liefst zou ik deze teksten uit mijn bijbel schrappen. Geloof me. Want het doet ook mij zeer. En ik voel de gebrokenheid. Tenminste, die probeer ik mee te voelen. Maar Gods Woord is wel mijn leidraad in mijn leven. 

En dat Woord van God is op het punt van deze teksten misschien niet altijd even overtuigend. Dat weet ik. Maar als je terug gaat naar het begin. Naar hoe God het bedoeld had. Dan kun je er niet onderuit, dat God de seksuele relatie heeft bedoeld voor man en vrouw. Binnen het huwelijk. Volgens Gods ordening is dat de bedoeling. Als je daarin gaat schuiven. Hoe aantrekkelijk dat ook lijkt. Alhoewel, aantrekkelijk is niet het juiste woord. Want geen enkele christen kiest ervoor om homo te zijn. Maar als je daarin gaat schuiven, dan komt er veel meer op de helling. Allerlei vragen over seksualiteit in en rondom het huwelijk, over pedofilie en homofilie krijgen dan een ruimte, die Gods Woord volgens mij niet biedt. 

Gods Woord lijkt dus geen ruimte te bieden voor een seksuele relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht. Alleen is dan één ding heel belangrijk. Want daarmee is de discussie niet gesloten. Maar dan begint de discussie juist!!!

4. HOE GAAN WE OM MET GODS REGELS IN DE GEBROKENHEID?

Hoe gaat dat in ons leven, mijn broeder en mijn zuster? Hoe gaat dat in ons leven met de wet van God? Hoe geven we daar vorm aan? In de gebrokenheid sinds de zondeval? 

We moeten onze ogen niet sluiten voor de feiten!!! Het wordt nooit honderd procent volmaaktheid. Hoeveel van Gods Geest we ook hebben. Het blijft onder de maat in ons leven. Een klein begin van gehoorzaamheid, staat in onze eigen belijdenis. 

In allerlei ethische kwesties zoeken we dan ook naar het evenwicht. Niet omdat wij het niet zo nauw nemen vandaag de dag. Nee, juist omdat wij het wel nauw nemen! Juist daarom zoeken we naar het evenwicht. 

Dat deed Mozes al. Hij vond de scheidbrief uit. Omdat de gebrokenheid een feit is! Je kunt er niet omheen, dat het niet altijd gaat volgens Gods bedoeling met ons leven. Dat het altijd niet gaat volgens Gods bedoeling met ons leven! Daar kun je niet omheen. De scheidbrief van Mozes, maar ook hoe wij vandaag de dag met echtscheiding omgaan is zoeken. Zoeken naar de weg: hoe wordt de HERE hierin nu het beste gediend. Hoe geef je in de gebrokenheid en in de pijn het best gestalte aan Gods bedoeling?!?

Er zijn voorbeelden waar dat heel duidelijk ligt: je mag niet liegen. Nee, dat is Gods duidelijke regel. Maar als je in de oorlog Joden verborgen hield dan?... Je mag ook niet doodslaan. En dus geen abortus! Maar wat dan als het leven van de moeder gevaar loopt door een zwangerschap? ... Je mag niet echtscheiden. De HERE haat zelfs de echtscheiding. Een hard woord van God. De regel is duidelijk. Maar wat als het leven van de vrouw of man gevaar loopt? Als kinderen mishandeld worden? ... Je mag jezelf geen schade toebrengen! Maar zetten we iedereen onder tucht, die verslaafd is aan roken? Of aan eten? ... De wet is vaak duidelijk. Ook in de tijd van de Here Jezus. Toch veroordeelt Hij de overspelige vrouw niet! Hij geeft haar niet over ter steniging. Brengt haar ook niet bij de priester om die te laten oordelen. Nee, Hij spreekt haar vrij. En roept haar op niet meer te zondigen. ...

De praktijk van het leven is vaak weerbarstig. Wij kunnen het vaak niet op één noemer krijgen. Simpele antwoorden zijn niet te geven. En de kwesties hierboven zijn niet allemaal van hetzelfde gewicht. Maar duidelijk wordt wel, dat je er niet bent met het simpel citeren van een bijbeltekst.  

5. EN ONZE HOMOSEKSUELE MEDEMENS DAN?

Geen simpele antwoorden dus. Als je dat dan toepast op homoseksualiteit. Dan moet je ook dan weer oppassen te makkelijk te praten.

Want geen homo is hetzelfde. Geen mens is eender. Iedereen is uniek. Er zijn homoseksuele broeders en zusters, die de kracht krijgen hun leven lang alleen te blijven. Zij hebben leren leven met hun geaardheid op een manier, die de menselijke kracht bijna te boven gaat. Het is prachtig als God dat geeft. De strijd is soms nog steeds hevig. Maar ze houden stand. 

Andere homoseksuelen trouwen met iemand van het andere geslacht. Van tevoren of tijdens hun huwelijk praten ze daar goed over door. En ze hebben een manier gevonden om op die manier hun leven bevredigend te vervullen. 

Maar vaak gaat het ook anders. Er zijn homo’s die getrouwd zijn, maar het voor zichzelf gehouden hebben. In veel gevallen komt dat er een keer uit. Een enorme schok voor de partner en de kinderen. Dat wil je niet weten. Die hebben het enorm moeilijk in zo’n periode. Maar ook degene om wie het gaat maakt een enorme crisis door. Moet je dan koste wat kost eisen, dat zo’n gehuwd stel bij elkaar blijft? Ook als één van beide er enorm aan onderdoor gaat? Het ja-woord staat, ja zeker. Ook het ja-woord dat bij de doop van de kinderen is uitgesproken. Maar hoe geef je daar vorm aan in die verschrikkelijke gebrokenheid? Enorm moeilijke vraag. Onmogelijk bijna. Biddend je weg gaan. Maar dan nog. 

Er zijn ook homoseksuele broeders en zusters, die er kapot aan gaan. Aan de eis, dat ze alleen moeten blijven. Zo velen van hen keren de kerk de rug toe. En belanden waar God ze helemaal niet hebben wil. In de homo-scene met wisselende contacten. Met alle gevolgen van dien. Anderen worden suïcidaal. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Als kerk? Als broeders en zusters? 

Ik weet van een aantal homoseksuele stellen in onze kerken. In één gemeente zijn bijvoorbeeld twee mannen, waarvan de één op de rand van zelfmoord liep en de ander ver weg was en eigenlijk in de goot lag. En die twee hebben elkaar gevonden. Wonen samen. En leven en floreren in een gemeente. Anders waren ze er geen van beiden meer geweest, menselijk gesproken. 

In een andere kerk leven twee homoseksuele mannen samen in één huis. Ze steunen elkaar en helpen elkaar om het leven goed en aangenaam te houden. En als ze samen in zonde vallen, en dat gebeurt soms, dan bespreken ze dat met de dominee of met een goed bevriend gehuwd stel en belijden voor God hun schuld.

Ik vind het heel moeilijk om daar verder iets over te zeggen. U zult zelf uw gedachten daarover moeten vormen. En goed bij jezelf moeten nagaan, wat jij zou doen als zoiets in jouw omgeving, misschien zelfs bij één van je eigen kinderen zich zou voordoen. Simpele antwoorden zijn te makkelijk. Wie zonder zonde is moet de eerste steen maar gooien...

6. ELKAAR ONTMOETEN BIJ GOLGOTA

Mijn broeder en mijn zuster. In onze gebrokenheid en onze vragen. In alle problemen die zich voordoen bij ons persoonlijk en in onze gemeente. In onze omgeving ook. In dat alles zullen we terug moeten naar waar het allemaal al plaatsvond. Zullen we terug moeten naar Golgota. Daar ontmoeten we elkaar. Iedere zondag. Hetero’s en homo’s. Alleenstaanden, gehuwden en gescheiden mensen. Mensen die fijn in het leven staan. En mensen die aan het leven kapot gaan. Daar ontmoeten ze elkaar. Aan de voet van het kruis. 

We kijken omhoog. En zien daar onze gebrokenheid en onze zonden. We zien daar wat die aanricht. Maar we zien tegelijk, dat daar geboet is. Dat daar onze levens verankerd zijn in een grenzeloze liefde. In onvoorwaardelijke aanvaarding. Het maakt ons mild. Dienstbaar. En bescheiden. God is met grote dingen bezig in mijn leven. En dat van jou. In alle gebrokenheid is dat een waarheid, waar we niet onderuit willen. Jezus maakt jouw leven heel.

Amen

Laten we bidden:

Vader in de hemel. Wat is het geweldig om te weten, dat U onze gebrokenheid heelt. Dat Jezus daarvoor geboet heeft. En dat U ons aanvaardt zoals we zijn. In Hem, onze Heer. Onze Heiland. Dank U voor zijn strijd. Zijn lijden. Dank U dat Hij mens werd. Echt mens, met aanvechtingen en moeite. Dank U, dat Hij naast ons staat. 

Vader, we bidden U voor onze homoseksuele broeders en zusters. Zij ondervinden de gebrokenheid op een heel bijzondere manier aan den lijve. Wilt U vol liefde naar ze kijken. En ze vasthouden in hun strijd. Draag ze als ze niet verder kunnen. Help hen hun leven zo goed mogelijk vorm te geven. Bewaar ze voor zonde. Bewaar ze ervoor, dat ze U de rug toekeren. Houdt ze vast. Dicht aan uw hart. 

Help hen die achter maskers leven. Zodat maar een enkeling naast U weet van hun geheim. Soms zelfs niemand behalve U. Wees hen nabij in hun eenzaamheid. In het zich niet begrepen voelen. Help ze om er voor uit te komen. Ook al is de angst voor afwijzing nog zo groot. 

Bewaar ons allemaal voor vooroordelen. Voor veroordeling. Voor liefdeloosheid. Maak ons mild. Help ons de gezindheid van Christus te hebben. Geef ons zijn kleinheid. Zijn kwetsbaarheid. Maak ons pastoraal bewogen. Wees nabij de ambtsdragers, die ons hierin mogen voorgaan. Geef dat liefde onze drijfveer mag zijn. De liefde van en tot U. En zo de liefde voor elkaar.

We bidden U voor die homoseksuelen, die gehuwd zijn. Wees hen nabij hun ja-woorden zo goed mogelijk gestand te doen. Wees bij hun vrouwen of mannen en hun kinderen. Ook als de crisis soms hoog oploopt. Help mensen in die situatie zichzelf te vinden. En U niet kwijt te raken. Wees dichtbij in al die moeilijkheden. Verhoor gebeden als ze vragen om de weg. Wijs die weg in uw almachtige wijsheid. En in uw oneindige bewogenheid.

Vader in de hemel, homoseksualiteit is niet het enige, waarin de gebrokenheid van deze wereld blijkt. Zoveel dingen zijn niet, zoals U het voor ogen had. De zonde heeft zoveel stuk gemaakt. We bidden voor hen, die pijn lijden. Voor hen, die verdriet met zich mee dragen. We bidden voor hen, die geloofsmoeiten hebben. We vragen U te zijn bij al die mensen in oorlog. We dragen hen in Afganistan aan U op. En ook de piloten en andere betrokkenen. Geef dat de wereldleiders goede beslissingen nemen. Houdt deze wereld vast. En zorg voor allen in nood.

We bidden U voor elkaar. Draag ons en wees ons tot een Vader. Ook in de verwerking van alles, wat er in deze dienst op ons af kwam. Betoon ons uw liefde. Zoals U alleen dat kunt.

Om Jezus’ wil.

Amen
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