 SEQ CHAPTER \h \r 1Nieuw Leven* voor homo’s en hetero’s in de gemeente van Christus

1. Zie jezelf / de ander als mens in Christus

2. Aanvaard jezelf / de ander als homoseksueel of heteroseksueel

3. Zoek je vulling in Christus

4. Wees gemeente van Christus

Vandaag een preek over homoseksualiteit.

Betekent dat een preek voor de homo’s en lesbiennes in onze gemeente?

Ja. Ze zijn er ook in onze gemeente. Van sommige is het bekend, van anderen niet. 

Het is goed dat jullie er zijn. Dit is een preek voor jullie.

Maar dit is net zo goed een preek voor hetero’s. Voor getrouwden en niet-getrouwden. Het is een preek voor de gemeente.

We zitten hier niet vooral als hetero’s en homo’s, maar als mensen van Christus.

Waarom willen sommige mensen niet dat het breed bekend wordt dat zij homoseksueel zijn? Dat kan onder andere zijn omdat ze gemerkt hebben dat je daarna altijd gezien wordt als ‘die homo’. 

Dat dat direct naar boven komt bij mensen als ze jou tegenkomen.

En dan wordt dat woord ook nogal eens gebruikt als scheldwoord. Ik weet niet of hier ook mensen zijn die dat doen. Dat je tegen iemand die je stom vindt, roept: hé, homo!

Alsof een homo een speciaal soort mens is. Alsof homo’s raar zijn of zo.

Zijn er hier die dat woord zo gebruiken?  Zul je dat niet weer doen!

Maar dat iemand homoseksueel is, is toch niet het belangrijkste van zijn persoon?

Ik weet wel, het is iets wat heel je mens-zijn doortrekt. Het is niet een los onderdeel. Maar het is ook niet het meest bepalende!

Dat is het toch ook niet bij heteroseksuelen? Als de kerkenraad binnenloopt, denk je toch ook niet ‘dat zijn hetero’s; wat zouden die gisteravond in bed gedaan hebben?’. 

Nee, je ziet mensen. Mensen met allerlei eigenschappen. En hun seksualiteit is er daar één van. Maar ze zijn veel meer dan dat.

Zo is het ook met homoseksuele gemeenteleden. Dat zijn mensen met allerlei eigenschappen. Eén daarvan is dat ze zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht. Maar ze zijn veel meer dan dat!

Juist als christen mag je dat leren zeggen, over jezelf en over anderen.

We lazen dat net in Kolossenzen 3. Wat is het belangrijkste dat je over iemand kunt zeggen? Dat hij Griek is, of Jood? Dat hij besneden is, of slaaf? 

Dat waren heel bepalende dingen in die tijd. Zo werd er vast naar mensen gekeken: kijk, een jood! Kijk, een slaaf!

Paulus zegt: wat is het belangrijkste dat je over iemand kunt zeggen: dat Christus in hem is. Dat iemand christen is.

Dat is je identiteit.

De rest is dan niet belangrijk. Er is geen sprake meer van Griek of Jood, van slaaf of vrije, van hetero of homo.

Zo mag het zijn in de gemeente van Christus.

Je bent niet vooral blank of Nederlander of zwart of vrijgezel of homoseksueel.

Je bent van Christus. 

Ik kwam ergens een uitspraak tegen van iemand die nog niet zolang daarvoor ‘uit de kast gekomen was’, er mee naar buiten kwam dat hij homo is. 

Hij zei: ‘ik ging me opeens realiseren dat ik bij een kleine minderheid van de mensen hoor’.

Logisch, denk ik. Maar bedenk vooral dat je bij de bevoorrechte minderheid hoort van mensen die mogen zeggen ‘ik ben van Christus’. 

Je hoort niet vooral bij de minderheid van homo’s die moet vechten voor gelijke behandeling, maar je hoort bij de kleine groep mensen die een grote toekomst voor zich heeft. Koninkrijksmensen. Uitgekozen en geroepen door Jezus Christus.

Broeders en zusters, weet u wel hoe bijzonder u bent!

Zie jezelf vooral als mens in Christus.

Zie de ander vooral als mens in Christus.

Dat betekent bijvoorbeeld dat gesprekken niet altijd hoeven te gaan over je geaardheid. En zeker niet altijd over wat wel en niet mag. Alsof dat het enige of het belangrijkste is. 

Een christen die homoseksueel is, is gewoon christen. Mens van Christus.

Het is goed om daar veel over te praten met elkaar. Om dat te delen met elkaar. Om die identiteit te versterken. Dat hebben we allemaal nodig.

Het is iets waar we als gereformeerden gemiddeld genomen een achterstand in hebben. Zet maar eens een paar gereformeerden bij elkaar. Dan krijg je niet binnen de kortste keren een gesprek over het christen-zijn en hoe bijzonder het is om bij Christus te horen. Terwijl dat het belangrijkste is wat je over jezelf en tegen elkaar kunt zeggen. 

Wat hebben we daar nog veel in te leren: jezelf en de ander vooral zien als mens in Christus.
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Tegelijk ben je dan wel homoseksueel of heteroseksueel.

Dat mag je zijn. Dat heb je gekregen. Dat is je meegegeven.

Je bent een mens, en God heeft de mens gemaakt met seksualiteit. Met verlangen naar intimiteit. Met het vermogen om lief te hebben en dat te laten merken op allerlei manieren.

Zoals jij bent, heb je dat hebt gekregen. Dat heb je niet zelf gedaan. 

Je kunt als heteroseksueel niet trots zijn dat jij dat bent.

Je hoeft als homoseksueel je niet te schamen dat jij dat bent.

Je bent zoals je dat gekregen hebt. Zo mag je er zijn.

Ik denk aan jongeren die bezig zijn zichzelf te ontdekken.

In de puberteit komt het vaak voor dat je een tijdje of opeens onverwacht gevoelens krijgt waardoor je denkt dat je homoseksueel bent. Je kunt als meisje zomaar verliefdheid voelen voor een ander meisje. Dat is iets wat gewoon bij het opgroeien kan horen. Het gaat weer over. Denk niet meteen dat je homoseksueel bent.

Maar als het blijft?

Dan kun je behoorlijk in de war raken.

Ze vinden het allemaal normaal dat je als meiden kijkt naar de jongens. Je vriendinnen praten met elkaar over de jongens. Op wie ben jij verliefd? Je doet flink je best om mee te praten. Je meent er niks van. Je voelt niets voor jongens. 

Maar wat moet je anders met dat scheve gevoel van binnen. Je durft het niemand te vertellen. Je ouders niet, je vriendinnen niet.

Want je voelt van tevoren wat de reactie zal zijn.

De afwijzing: nee, toch, dat meen je niet. Zo hoor je niet te zijn. 

En het ergste, het moeilijkste is misschien wel dat dat ook je eigen reactie is. 

Je zegt het tegen jezelf: zo hoor je niet te zijn. 

Je accepteert het niet. Het mag niet. Jij mag niet. Jij mag er niet zijn...

Ho. Je mag er wel zijn.

Jij zoals je bent.

Zoals Paulus laat zien aan de Kolossenzen: je mag er zijn zoals je bent: Griek, Jood, besneden, onbesneden.

Voor God mag je er zijn, door Jezus Christus.

Heteroseksueel of homoseksueel: zoals jij bent mag je er zijn.

In Romeinen 15 staat: aanvaard elkaar ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

Dat betekent ook: aanvaard jezelf zoals je mag geloven dat Christus jou aanvaardt.

Hij accepteert je, ook met je homoseksueel-zijn.

Je mag van jezelf accepteren dat je zo bent.

Dat is niet: God accepteert jou wel, maar je gevoelens mogen niet.

Dat kun je niet uit elkaar halen. Je bent zo.

Zoals je bent, ben je van Christus.

Dat jij als man soms bijzondere gevoelens hebt tegenover een andere man, zoals ik dat als man soms heb tegenover een vrouw - zo ben jij, zo ben ik. Zo mag jij zijn, zo mag ik zijn. Zo zijn jij en ik van Christus.

Ik kwam een reactie tegen een getrouwde homo.

(Tussen haakjes: die zijn er heel wat. Getrouwd, vader of moeder van kinderen. Homoseksuelen vind je echt niet alleen onder de alleenstaanden!) 

Zo’n getrouwde man vertelde ergens: mijn vrouw aanvaardt het van mij dat ik die gevoelens heb. Ik kan soms een bijzonder gevoel hebben bij een andere man en ik kan dat tegen haar zeggen. Ik accepteer het van mezelf en zij accepteert het van mij.

Zo ben ik. Zo mag ik er zijn bij God.

Is dat niet net zo bij heteroseksuelen? Ik kan ook een bijzonder gevoel hebben bij een vrouw. Ik moet wel weten wat ik doe met dat gevoel. Maar dat ik het gevoel heb, daar hoef ik niet van te schrikken. Ook niet als dat gevoel er opeens is voor een andere vrouw. Als ik daar maar goed mee omga.

Zo hoef ik ook niet te schrikken als mijn broeder me vertelt dat hij zo’n zelfde gevoel heeft bij sommige mannen. Hij mag zichzelf daarin ook aanvaarden.

Aanvaard jezelf, aanvaard elkaar als heteroseksueel of homoseksueel.
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Zoek je vulling in Christus.

Toen God de mens gemaakt had, zei hij zelf: het is niet goed dat de mens alleen is. 

Een mens alleen is een mens met leegte.

De mens is gemaakt om gevuld te worden. In een één-op-één-verbinding vullen man en vrouw elkaar aan. De leegte van een mens wordt gevuld in het huwelijk. Die twee zijn één. 

Zo heeft de Schepper het gemaakt.

Maar door de zonde, door onze opstand tegen onze Schepper, is er juist daarin veel kapot gegaan. Adam en Eva merkten het. Ze voelden zich meteen bloot, onbeschermd.

Nog steeds is er in veel huwelijken een stuk leegte.

En er blijven mensen alleen. Ze trouwen niet. Of ze zijn weer alleen komen te staan.

Dat geeft leegte. In huis, in je hart, in je gevoel. Je kunt het zelfs voelen in je lijf, een onvervuld verlangen.

Ook homoseksuelen ervaren dat. Zij zijn door God ook gemaakt als mens met leegte. Een leegte die ze graag gevuld zouden hebben.

En dan gaat helemaal niet meteen over seks. Dat is wel het beeld wat je krijgt op de gay-parade. Dat idee krijg je bij hoe er links en rechts in onze samenleving over gepraat wordt. Het beeld van homo’s als (vooral) mannen die allerlei wisselende seksuele relaties hebben. Wat doet dat beeld onrecht aan zoveel homoseksuele mannen en vrouwen en hun leegte!

Want het gaat om veel meer, iets veel diepers. Een diep en terecht(!) verlangen naar geborgenheid, intimiteit op veel meer gebieden. Vulling van een leegte.

Als christelijke kerk zijn we altijd sterk geweest in vanuit de bijbel zeggen wat er niet mag. Geen homoseksuele relatie zoals je een heteroseksueel huwelijk hebt.

Inderdaad. Dat is de weg die de Heer wijst.

Maar dat is niet het enige dat je vanuit de bijbel kunt zeggen.

Het evangelie van Christus leert ons juist iets positief te zeggen.

Iets voor hetero’s en homo’s: in het koninkrijk van Christus geeft Jezus Christus iets wat meer vult dan welke relatie ook. 

We lazen vorige week in 1 Korintiërs 7. ‘Laat ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder.’
Ben je getrouwd, ga daar niet helemaal in op. Zoek daar niet al je vulling in.

Het is maar tijdelijk.

We zijn niet op weg naar een eeuwige toekomst met allemaal gelukkig echtparen die elke nacht op een volmaakte manier seksuele gemeenschap hebben. 

Nee, dat is straks voorbij.

We zijn op weg naar de wereld waarin Christus iedereen vervult. Daar is het mens-zijn volmaakt, zonder leegte, door de vulling met Christus.

Dat is wat je krijgt in het koninkrijk van Christus.

In dat koninkrijk leven wij nu al.

Dat mag nu al je vulling zijn.

Christus is dat zelf.

We lazen net in Kolossenzen 2 die wonderlijke tekst: in Jezus Christus is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig en als u één bent met Christus, is die zelfde goddelijke volheid in ú. 

Christus wil jouw leegte vullen.

Jezus Christus wil de vrede zijn in jouw onbevredigde verlangens.

Christus wil jou omarmen als je geborgenheid nodig hebt.

Christus wil jou vullen met zijn liefde als je voelt dat je leeg bent, dat je droog staat.

Christus is jouw kracht, als jij je zwak voelt en alleen maar getrokken wordt naar dingen die niet goed zijn.

En als je pijnlijk herkent wat God gezegd heeft: het is niet goed dat de mens alleen is - weet dan: inderdaad, maar in ben ook niet alleen. Christus is altijd bij me.

Dit geldt voor ieder die in Jezus Christus is.

Homo of hetero, dat maakt niet uit.

Alleen of getrouwd, voor iedereen is Christus de echte vulling van de leegte.

O, wat kunnen wij daar nog veel in groeien!!!
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Daarvoor geeft Christus ons aan elkaar in de gemeente.

We zijn op weg naar een leven in zijn koninkrijk, zonder huwelijken, dus ook zonder alleenstaanden, zonder het verschil tussen homoseksueel en heteroseksueel.

We zijn op weg naar samen verbonden zijn met Christus.

De gemeente van Christus mag daar vandaag al iets van laten zien.

Er zijn nu nog wel huwelijken. Dat goede van de schepping gebruikt God nog.

Maar er is meer.

Het viel me op bij het lezen van Kolossenzen 3, wat er staat in vers 14: Bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
Als ik lees over ‘liefde als de band die mensen tot een volmaakte eenheid maakt’, dan denk ik: dat gaat over het huwelijk. Liefde, verbonden zijn, volmaakte eenheid.

Maar Paulus zegt dat over de gemeente van Christus.

Wat God bij de schepping bedoelde in het huwelijk, volmaakte eenheid in de liefde, en wat zo kapot ging door de zonde, wordt door Christus nieuw gemaakt in zijn gemeente. 

Op weg naar de wereld zonder huwelijken, mag de gemeente van Christus de plek zijn van liefde en geborgenheid, juist voor mensen die om welke reden ook de geborgenheid van het huwelijk missen; of die wel getrouwd zijn, maar in hun huwelijk veel leegte hebben. 

De gemeente moet de plek zijn waar we het samen kunnen leren. Getrouwd of niet-getrouwd: leren dat Christus de echte vulling van je leegte is.

De gemeente moet ook de plek zijn waar je het elkaar laat merken.

Want dit kunnen mooie woorden zijn op zondag vanaf de preekstoel, maar daar heb je niet veel aan. Dit gemeente-zijn vraagt om praktijk.

Plekken waar de veiligheid is om leegte te benoemen.

Adressen waar mensen uitgenodigd worden en zichzelf kunnen zijn. Waar je kunt ontvangen en geven. 

Een houding van acceptatie. De ervaring dat er niet over je gekletst wordt. 

Echte aandacht voor elkaar.

Het doorbreken van de eenzaamheid waar veel mensen onder gebukt gaan.

De ruimte om te erkennen dat je flink onderuit gegaan bent als zwak mens tegenover God, en dan de liefdevolle hand van je broeder of zuster die je overeind helpt en je laat voelen: maar ik heb je lief en Gód heeft je lief - er is vergeving!

Je hebt als gemeente van Christus zoveel aan elkaar te geven!

Paulus heeft het over ‘de vrede van Christus, waartoe je geroepen bent als de leden van één lichaam’. 

Niet de bevrediging van een seksuele relatie, maar de vrede van Christus die je met elkaar mag delen als leden van één lichaam.

Dat heeft de gemeente van Christus te geven aan zijn homoseksuele broers en zussen. Aan de alleengaanden en aan de getrouwden. En aan hun man of vrouw.

Een gemeente die dat wil geven, mag dan ook vragen aan zo’n broer of zus: zoek geen relatie. Blijf alleen. Of als je getrouwd bent: blijf elkaar trouw. 

En laat ons als gemeente (of misschien is het maar een kleine groep mensen aan wie je het wilt vertellen - prima) jou mogen steunen om samen die vulling te vinden in Christus. Laat ons je mogen helpen dat je je begrijpelijke verlangens een plek kunt geven en er mee om kunt gaan.

Homoseksuele broeders en zusters die de genade van Christus krijgen om zo te leven, die in geloof de weg gaan van alleen blijven of getrouwd blijven - we mogen hen niet het gevoel geven dat ze maar aan de rand van de gemeente moeten staan.

Ze verdienen een ereplaats. Ze zijn veel mensen vooruit in het koninkrijk. Ze leven dichter bij hoe het straks zal zijn dan allerlei getrouwde mensen die hun leegte vullen met huisje, boompje, beestje, vrouwtje, kindertjes.

En homoseksuele broeders en zusters die nog niet die kracht in Christus kunnen vinden, die nog zwak zijn en onderuit gaan; die hun vulling nog wel zoeken in verkeerde contacten, al weten ze dat het niet de weg van Christus is - we moeten hen blijven helpen. In liefde aanvaarden en samen met hen de weg van Christus willen gaan.

Ik wil het hier bij laten. Er blijven, denk ik, nog veel vragen liggen.

Blijf met elkaar in gesprek, met de toon van Psalm 133: Het is goed wanneer de gemeente van Christus als broers en zussen in vrede samenwoont. Laten we zingen.

Gebruik als leespreek s.v.p. melden per mail aan vreugdenhil@pauwenburg.nl
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*  De formulering van dit thema is ontleend aan de serie Nieuw Leven, preken n.a.v. HC Zondag 32-44. In deze preek wordt dit thema niet opnieuw uitgelegd. Zie de eerste preek in deze serie, elders op de site. 





 



