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Volk van God, geliefde broer of zus van Jezus Christus,
Seksualiteit is een prachtig geschenk van onze goede God waarvan mensen heerlijk mogen

genieten. Daarover ging het vorige week. Tegelijk is seksualiteit heel kostbaar en kwetsbaar –

ga er daarom mee om zoals de Schepper het bedoeld heeft. Besef dat jij zoals je bent -ook je

lijf- eigendom is van de Here Jezus, dat Hij ontzettend zuinig is op je, en nu ook wil dat jij

zuinig bent op jezelf: eer God met je lichaam. En bewaar het meest intieme, de

geslachtsgemeenschap, voor in het huwelijk, dat veilige kader waarbinnen je je helemaal aan

elkaar kunt geven en de eenheid optimaal kunt beleven.
Het is niet goed dat de mens alleen is. Dat zegt de Here God, en Hij maakt naast de man de

vrouw, geeft hen aan elkaar, om elkaar helemaal toe te behoren.

Maar wat moeten al die mensen daarmee die niet getrouwd zijn, die niet de ware tegen het lijf

zijn gelopen, die alleen door het leven gaan? En alle weduwen en weduwnaars? Gescheiden

mensen? Homofielen? Mooi zo´n zin, het is niet goed dat de mens alleen is, maar ondertussen

is het wel werkelijkheid in hun leven!

Niet dat deze mensen zielig zijn – er zijn er die met vreugde alleen zijn en daar van genieten.

En Paulus schrijft zelfs in de bijbel dat hij het liefst zou willen dat iedereen is zoals hij, dat

wil zeggen: ongetrouwd. Omdat hem dat ruimte geeft voor zijn belangrijke taak van het

doorvertellen van het evangelie.

En laten we reëel zijn: getrouwd zijn is ook niet alles. Je kunt niet altijd wat jezelf graag wil,

het brengt beperkingen met zich mee, zorgen, innerlijke strijd soms. Het huwelijk is in ieder

geval iets wat we straks in de hemel niet meer zullen kennen…
Toch zijn er genoeg die er absoluut niet tegen kunnen, die er aan lijden alleen te zijn. Dan valt

het niet mee… Nee, alleenstaanden zijn niet zielig, maar wel zou je kunnen zeggen dat juist

zij de gebrokenheid van het leven heel concreet meemaken en ervaren. Gebrokenheid die

gevolg is van onze gemeenschappelijke zonde.

Het alleen zijn, niet de man of vrouw vinden die bij jou past, met wie jij het leven kan delen,

maakt de gebrokenheid voelbaar, kan pijn doen en een last zijn die je hebt te dragen.
Dat wil ik nu doortrekken naar het onderwerp waarover we het vanmiddag zullen hebben:

homoseksualiteit. Voor de duidelijkheid geef ik maar even aan wat ik daar onder versta.

Homoseksualiteit is dat je je seksueel aangetrokken voelt door iemand van het gelijke

geslacht als jezelf bent. Een man valt op een man, een vrouw op een vrouw. Dat laatste wordt

ook wel lesbisch genoemd. In deze preek maak ik dat verschil niet; met een homofiel kan

zowel een man als een vrouw worden bedoeld.
Homo – kennen we dat woord vooral niet als scheldwoord? Zo gebruiken kinderen het al op

school. Of we noemen iemand een mietje of een flikker, waarmee in feite hetzelfde bedoeld

wordt. En als ik u nu vraag wat voor gedachten of gevoelens het woord homo bij u oproept,

welke zijn dat dan? Waar denkt u aan bij homo?
Is niet een probleem dat het beeld dat wij van homo´s hebben vooral gevormd wordt door de

uitwassen, de extremen? Door de gayparade in de grachten van Amsterdam. Door mensen die

zich nergens voor generen en alles doen waar ze zin in hebben.

Niet voor niets wordt homoseksualiteit ook wel sodomie genoemd. Dat herinnert aan wat er in

de stad Sodom gebeurde in de tijd van Lot, de neef van Abraham. Twee engelen van de Here

komen Lot waarschuwen dat Sodom en Gomorra gestraft zullen worden voor de ontzettende

goddeloosheid die er heerst. Iets van die goddeloosheid wordt zichtbaar als de mannen van de

stad zich om het huis van Lot verzamelen en willen dat de twee bezoekers naar buiten komen

zodat zij seks met hen kunnen hebben. Wat een perverse, smerige boel!

Maar er is terecht op gewezen dat je je kunt afvragen of dit nog wel met homoseksualiteit te

maken heeft. Was het die mannen er niet gewoon om te doen hun seksuele lusten bot te

vieren, maakt niet uit hoe? Je kunt je goed voorstellen dat er homofielen zijn die niets moeten

hebben van gebeurtenissen als in Amsterdam of Sodom, die zich er ook totaal niet in

herkennen, en er alleen maar onder gebukt gaan dat mensen hun beeld van homo´s door

dergelijke extremen laten bepalen.
,,Ik ben een scheldwoord.´´ De slotzin uit een gedicht van een homofiel (staat op de

samenvatting van de preek). ,,Ik ben een scheldwoord.´´ Wat klinkt daar een pijn in door. Dat

anderen je alleen nog maar kunnen zien als homo. En daar dan ook meteen zo hun gedachten

bij hebben. Hoe eenzaam zou zo iemand zijn? En dan te bedenken dat de homofiel in ons

midden is! Hier in de kerk, of je het nu weet of niet. Ongeveer 4% van de bevolking heeft een

homoseksuele gerichtheid. Gemiddeld is van iedere 25 mensen er 1 homofiel. Dus in elke

klas, op elke verjaardagsvisite zit er wel een. Moet dat je niet heel voorzichtig maken in het

oordelen en het grappen maken over, of het in een hokje plaatsen van homo´s? Want we

kennen niet alleen het zevende gebod, maar toch ook het gebod dat er aan vooraf gaat. En

daarvan belijden we dat wij onze naaste moeten liefhebben als onszelf, jegens hem geduldig,

vredelievend, zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk zijn en zijn schade zoveel mogelijk

voorkomen. Of geldt dat niet voor onze naaste die homofiel is?

Dus laten we in ieder geval afspreken dat we het woord homo nooit meer als scheldwoord

gebruiken! Oké?
Maar homoseksualiteit is toch fout? Dat mag toch niet van God? Het is toch slecht en

zondig!? Daarover wil ik zo meteen nog wel wat zeggen. Nu zeg ik: kan een homofiel er wat

aan doen dat hij zo is!? Er zijn mensen die zeggen dat het een ziekte is, dat het iets is tussen

de oren. Als dat al zo zou zijn - kun je er altijd wat aan doen dat je ziek wordt?

Beter vind ik het te zeggen dat homoseksualiteit vergelijkbaar is met een handicap is. Ik durf

dat zo te zeggen omdat er homo´s zijn die het zelf gebruiken om duidelijk te maken waar ze

mee zitten.

Homoseksualiteit is niet iets waar je voor kiest maar iets wat je overkomt, en waar je mee

moet leren leven.

En dan nog: er is homoseksualiteit. Ze leven tussen ons in. En verdienen een plek bij ons. Als

mens.
Laten we nu uit de bijbel lezen: Romeinen 1:16-2:11
Wat verschrikkelijk duidelijk wordt in Romeinen1, is dat er een samenleving is ontstaan die

niet langer draait om God maar om de mens. Een cultuur waarin de mens op de troon zit die

zich van God noch gebod iets aantrekt. Zo´n samenleving laat God op een gegeven moment

aan zichzelf over. 24 Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. (…) 26 Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens…
Als mensen geen grenzen meer willen, geeft God ze uiteindelijk hun zin. Maar dan gaat het

wel helemaal mis. Trouwens, niet alleen op seksueel gebied, op alle fronten ontbreekt de

liefde: 29 Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen 30 en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, 31 zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig.
Zie je hoe verschrikkelijk de gevolgen zijn als je God verlaat? Maar kent u tegelijk een

betere omschrijving van onze tijd en cultuur? En laten we dan de boel niet omdraaien: niet de

zonde is het gevolg van de homoseksualiteit; nee, homoseksualiteit is het gevolg van de

zonde, van de gebrokenheid van het leven.
Wat ook goed duidelijk wordt in Romeinen 1 is, dat homoseksualiteit ´tegennatuurlijk´ is. 
26 De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, 27 en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand.

Tegennatuurlijk - je kunt ook zeggen: het is niet zoals het door God bedoeld is. Het is tegen

Gods orde. God heeft man en vrouw geschapen om er voor elkaar te zijn, om samen één te

worden. Daarom is het volgens de natuur, volgens Gods orde, dat een man een vrouw lief

krijgt en een vrouw een man.

Ook op andere plaatsen keurt de bijbel de seksuele omgang van een man met een man of van

een vrouw met een vrouw af.

Lees maar Leviticus 18:22. 22 Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk. Of iets verderop (20:13) 13 Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad.
Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.

Nou, dat liegt er niet om! Maar voordat je nou met zulke teksten aan de haal of naar de rechter

gaat: isoleer ze niet uit het verband waarin ze staan. Het boek Leviticus benadrukt de

heiligheid van onze God. En de oproep die steeds klinkt is: wees heilig, want Ik (God) ben

heilig. En dan wordt bijvoorbeeld ook van een valse weegschaal gezegd dat het voor God een

gruwel is. En dan staat bijvoorbeeld ook op vloeken de doodstraf!

Heiligheid is wat gevraagd wordt van iedereen, niet alleen van homofielen!
Toch, hoe graag je misschien anders zou willen, om de homofiele broeder en zuster tegemoet

te komen, de bijbel is er duidelijk over: seksuele gemeenschap anders dan binnen het

huwelijk, anders dan tussen man en vrouw, wil de Here niet. De genoemde teksten met veel

kunst en vliegwerk anders lezen vind ik ongeloofwaardig. En zeggen dat ze gedateerd zijn –

dan doe je alsof jij het over de bijbel te zeggen hebt, terwijl de bijbel het over jou te zeggen

heeft, toch!?
Maar als de boodschap van de bijbel is dat je als man geen seks mag hebben met een man, of

als vrouw met een vrouw, terwijl dat wel het verlangen van je hart is, dat waarnaar je begeerte

uitgaat, dan botst dat dus. Dan wordt pijnlijk duidelijk dat je inderdaad een soort handicap

hebt: je kunt niet wat je dolgraag wil. En dat kan een ontzettende worsteling zijn. Eerst al dat

je er achter komt dat je homofiel bent; en dan vervolgens er je leven lang tegenaan lopen dat

jij geen uiting mag geven aan je seksuele begeerte. Hoe houd je dat vol?

Dat maakt homofielen vaak ontzettend eenzaam. Want een alleengaande hetero heeft altijd

nog de kans dat ie iemand tegenkomt. Maar al komt een homofiel iemand tegen met wie

hij/zij het leven zou willen delen, dan nog mag het niet… Dat is onvoorstelbaar zwaar!
Wat je dan ook ziet is dat veel homofielen afhaken: ze kunnen hun seksuele gerichtheid niet

langer als zonde ervaren, en aanvaarden graag ruimere opvattingen die het hen wel toestaan

samen te wonen, seksuele gemeenschap te hebben, ja zelfs in de kerk te trouwen.

Tegelijk blijven er homofiele broeders en zusters die oprecht proberen te leven zoals de Here

het heeft bedoeld en celibatair, in onthouding leven. Die, misschien struikelend en vallend

maar toch!, bewust alleen door het leven gaan en vechten tegen hun seksuele verlangen.

Zij verdienen niet ons medelijden, maar veel meer ons medestrijden.

En deze preek wil een oproep zijn dat te doen: dat de kerkelijke gemeente een veilige

thuishaven is, ook voor homo´s, waar we met elkaar strijden (allemaal!) tegen wat de Here

niet wil.
Hoe kunnen we met homo´s meestrijden?

> In de 1e plaats door heel goed te beseffen dat een hetero niet minder zondig is dan een

homo. Dat is wat Romeinen 2 laat zien. Het oordeel dat u over een ander velt, velt u over

uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook. Het is de gedachte die je vaker in de

bijbel tegenkomt: Met de maat waarmee jij meet, zul jezelf gemeten worden. Of: wie meent te

staan ziet toe dat hij niet valle. Wie moet niet afgehouden worden van het heilig avondmaal

als zijn bedgeheimen op tafel komen, als openbaar wordt wat hij/zij in het geheim allemaal

uitvreet, als gedachten zichtbaar zouden zijn? En dan hebben we het alleen nog maar over

seksuele zonden en verlangens, nog niet eens over al die andere zonden die in Romeinen 1

staan! Laten we daarom naast (niet boven, maar naast) onze homofiele broeder en zuster gaan

staan, in de wetenschap dat we allebeide zondaar zijn, en beide door onze levensstijl zelf

never nooit niet in de hemel zullen komen. Dat wij, homofiel of niet, allebei helemaal

afhankelijk zijn van Jezus Christus, die voor ons beide geleden heeft, gestorven is, en betaald

heeft voor al onze zondeschuld. En dat we beide mogen zijn wie we zijn in Jezus Christus:

geliefd kind van God, een nieuwe schepping.
> Wat daar in de 2e plaats alles mee te maken heeft, is dat er een klimaat, een sfeer moet zijn

waarin mensen zich aanvaard weten. Veiligheid en wederzijdse openheid, zodat ook de

diepste roerselen van de ziel blootgelegd kunnen worden.

In z´n algemeenheid is dat nog wel een aandachtspunt in onze onderlinge relaties: durf je echt

te vertellen waar je mee zit, of moet je bang zijn voor veroordelende reacties, en ligt wat je in

vertrouwen vertelt de volgende dag op straat?

Hoe kun je nou met elkaar meeléven, en niet te vergeten meebídden, als je niet eens weet

waar de ander mee worstelt!? Laten we daarom altijd met respect over anderen spreken en

denken. Laten we niet in hokjes denken en plaatsen. En laat iemand uitpraten, denk niet voor

een ander, denk niet dat je al weet hoe het zit, maar vraag door, uit oprechte belangstelling en

bewogenheid met een medemens.

Laten we er zo voor elkaar zijn, open en eerlijk. Zodat ook de homofiel durft aangeven dat

hij/zij zo is en wat dat voor hem/haar betekent. En wat zou het geweldig zijn als de homofiel

dan merkt dat zijn coming out geen reden is om hem/haar af te wijzen.
> Als 3e noem ik dat wij de homofiele broeder en zuster lief moeten hebben en ook liefde

bewijzen. Juist daaraan hebben ze zo´n behoefte. Laten we ook in dit opzicht Jezus navolgen

die zich niet schaamde om te gaan met mensen die eruit lagen, die genegeerd werden, met wie

niemand wilde omgaan. Jezus, die niet de mensen opzocht die het nogal met zichzelf hadden

getroffen, maar juist hen die van zichzelf wisten dat ze zondaar zijn.

Laten we elkaar liefhebben. Ook de homofiele broeder of zuster. Liefde bewijzen, ook

affectief, gevoelsmatig – want wie heeft daar geen behoefte aan? Die arm om de schouder, die

kus of knuffel kan meer betekenen dan 1000 woorden. Waarom is het niet raar of verdacht als

vrouwen dat doen, terwijl we er bij mannen gelijk wat van denken? Warmte bieden,

genegenheid, intimiteit. Want waarom moet liefde altijd seksueel geladen zijn? Heb je wel

eens gelezen wat David zegt als Jonathan is gestorven? 26 Het verdriet verstikt me, Jonatan,

je was mijn broeder, en mijn beste vriend. Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouwen.

Kunnen wij met die liefde onze homofiele naaste liefhebben?
>En tenslotte: laten we proberen af te komen van de focus, de gerichtheid op seks. Dat zal

niet meevallen in een versekste samenleving, maar toch is ´t het proberen waard. De homofiel

is ook niet de enige die op dit punt strijd heeft te leveren. In het begin noemden we al de

ongetrouwde of gescheiden alleenstaande, de weduwe en weduwnaar. En hoeveel getrouwde

mannen en vrouwen hebben geen strijd te voeren ´tegen hun eigen vlees´!?

Daarin kunnen we elkaar behulpzaam zijn, want het leven is meer dan seks, en een mens is

meer dan zijn seksualiteit.

Je seksuele gerichtheid kan een kruis zijn dat je meedraagt. Of zoals Paulus had, een doorn in

het vlees – wat dat ook geweest mag zijn. Hij heeft de Here vurig gebeden die doorn weg te

nemen. Maar de Here deed dat niet. God maakte hem duidelijk: mijn genade is u genoeg.

Zodoende leerde Paulus met zijn handicap te leven. En hij ontdekte: als ik zwak ben, dan ben

ik machtig! In Christus – amen.
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