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Voor de Schriftlezing:

Waarom een preek over homofilie? 

We houden een serie over huwelijk en seksualiteit en dit onderwerp komt dan ook in beeld.

Daarbij: in het afgelopen jaar is er in de Zwolse kerken veel over gesproken nav een besluit van de CGK om twee zusters, die samenwonen en een relatie van liefde en trouw hebben aan het avondmaal toe te laten. Ook in onze gemeente waren daar vragen over. 

Daarnaast: ik merk in mijn omgeving, dat er soms erg weinig kennis is op dit gebied. Er zijn soms vooroordelen of meningen, waar ik echt koud van wordt. En dan niet alleen van jongeren, maar ook van  ouderen.

Jongeren kunnen elkaar zo makkelijk uitschelden voor ‘homo!’.

Ouderen kennen soms alleen maar teksten uit de bijbel, die homoseksualiteit afwijzen. Zoals Romeinen 1. Maar weten weinig van homofielen, die worstelen met hun seksuele gevoelens. Met zichzelf en met God. Die helemaal niet willen wat er in Romeinen 1 staat, maar die wel voelen, dat anderen zo naar ze kijken.

Dat kan de omgeving voor een homofiel erg onveilig maken. 

Het kan hem of haar in de eenzaamheid drijven. 

Tot wanhoop. 

Soms zelfs tot zelfmoord. 

Mag ik een gedicht voor u voorlezen van een homofiel, dat daarover gaat: 

Het ergste wat mij kan overkomen is, 
zei mijn moeder,
dat een van mijn zoons homofiel is.
Mijn broers en ik wisten niet wat het was. 
Later wist ik,
dat ik het ergste was wat mijn moeder kon overkomen. 
Mijn vader ging daar anders mee om.
Hij voelde dat ik anders was, 
zag dat ik anders was.
Hij wilde dat het niet zo was. 
Hij ging moppen tappen. 
Eindeloos moppen tappen.
Ik heb er thuis nooit over gepraat. 
Op school was het niet anders. 
De jongens uit mijn klas scholden. 
Homo, homo, homo.
Geen leraar die er iets van zei.
Het was een gereformeerde school.
Nu, jaren later, zie ik de jongens van destijds 
Terug als eerzame vaders in de kerk.
We herkennen elkaar van die tijd.
We groeten beleefd en doen alsof er niets gebeurd is. 
Wel zo gemakkelijk voor hen.
Het doet nog steeds pijn.
Steeds als ik ze weer zie doet het nog pijn. 
NN

Dit snijdt door mijn hart. Dit mag, hoe dan ook, niet gebeuren in de gemeente van Christus. Daar moeten we om elkaar heen staan, helpen, bidden, veiligheid geven en geborgenheid. 

Daar moeten broeders en zusters en anderen de veiligheid ervaren, die Christus ons allemaal geeft. 

Let op: ik zeg niet, dat we daarom dus alles maar goed moeten praten en toelaten! Daar helpen we elkaar zeker niet mee. Nee, we mogen en moeten elkaar helpen om naar Gods wil te leven. Omdat we geloven, dat wat Hij wil goed is voor ons.

Maar we doen dat in broederlijke en zusterlijke liefde!

Misschien zegt u: ‘oké, het is goed om hier eens bij stil te staan, maar moet dat in de kerk, in een preek? Er zitten ook kinderen bij!’.

Die gedacht kan ik me indenken.

Maar dat geldt eigenlijk voor alle preken over het onderwerp waar we mee bezig zijn. Wat weten kinderen van het huwelijk en van verkering en seksualiteit? Je wilt ze eigenlijk zo lang mogelijk kind laten zijn. Laat ze spelen. Al het andere komt later wel. 

Dat is ook mijn ideaal.

Het probleem is alleen, dat ze op straat en op televisie en op Internet van alles tegenkomen. Dingen die ze vaak niet begrijpen, maar die ze wel horen en zien en van elkaar overnemen. 

Een kind van ons had het al een paar jaar geleden over homo’s. Toen was hij 6 jaar! 

Op school gehoord. 

En wat zien en horen onze kinderen als ze stiekem zelf of bij vriendjes en vriendinnetjes zijn en daar televisie kijken of op Internet gaan?

Wij moeten daar dus heel erg op tijd met ze over praten en wie dat niet doet zal zien dat hij achter de feiten aan loopt. 

In de preken wil ik dus ook ruimte en aanleiding geven tot gesprek. Met elkaar als man en vrouw, maar ook met onze kinderen. Op hun niveau, zuiver, maar wel eerlijk. 

Genesis 2: als het over het huwelijk en seksualiteit gaat, wijst de bijbel steeds terug naar het begin. Naar de schepping van man en vrouw in het paradijs. Jezus zelf doet dat ook in bijvoorbeeld Mattheus 19: “In den beginne heeft God het zo niet bedoeld…”.

Hier staat eigenlijk alles al in. En dat geldt voor ons allemaal: geen echtscheiding, geen seks buiten het huwelijk, niet samenwonen zonder belofte van trouw, geen pornografie…..

Romeinen 1: dit is een hoofdstuk, dat vaak aangehaald wordt als het gaat over homofilie. En dat is begrijpelijk, omdat hier onomwonden over seksuele relaties tussen mannen en mannen en tussen vrouwen en vrouwen geschreven wordt. 

Veel duidelijker kan het bijna niet.

Ook hier heeft Paulus het over mannen, die de natuurlijk omgang met vrouwen hebben vervangen door de tegennatuurlijke. Mannen, die met mannen gemeenschap hebben is blijkbaar tegennatuurlijk. Ook hier vind je dus een vingerwijzing naar de natuur, naar de schepping, naar Genesis 2: man en vrouw kunnen één vlees worden, man en man en vrouw en vrouw niet. Daarmee onteren zij hun lichaam.

Toch zit hier wel een probleem. 

Mensen, die weinig weten over homofilie en vaak zelf ook geen homofielen kennen, denken, dat Paulus hier over het probleem van de homofilie schrijft. En dat alle homofielen zo leven. Dat zij van de éne naar de andere vriend gaan. 

Of wat je op de Gay-parade in de straten en grachten van Amsterdam allemaal ziet. 

Of op Roze Zaterdag. 

Die kunnen zo maar zeggen: “Ach, heel dat homogedoe is een modeverschijnsel”. 

Maar dat is niet zo. 

Veel mannen en vrouwen, die homofiel zijn, herkennen zichzelf hier niet in. Die vinden die Gay-parade plat en weerzinwekkend. Die vechten tegen hun verlangens. 

In Romeinen 1 beschrijft Paulus de heidense samenleving. 

Zoals hij die in Athene en Corinthe en later ook te Rome tegenkwam. 

Een samenleving vol afgoderij, kwaadsprekerij en zelfs moord. 

Een samenleving die niet op zoek gaat naar de levende God en die God niet dankt voor eten en drinken en geluk. Ze maken beelden van dieren en mensen en knielen daarvoor. 

Zij zoeken zichzelf en zij zoeken het geluk bij zichzelf. En dat geluk zoeken zij tot in perverse vormen van seksualiteit. 

De HERE geeft mensen aan zichzelf en aan hun geluk over en laat daarmee zien, dat geluk en genot zoeken zonder Hem niet tot geluk leidt, maar tot diep ongeluk. 

En dat is een groot verschil met homofiele mannen en vrouwen, die hun geluk juist wél bij de HERE zoeken. Ook al kost hen dat vaak veel pijn en snijden in eigen vlees.

Galaten 6:  

Broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten,

Inl. Ik las een tijdje geleden in een blad het verhaal van Herman. 

Hij vertelt: “Het was een langzame ontdekking. Het begon ermee, dat jongens in mijn omgeving het over meisjes hadden, terwijl mij dat helemaal niet interesseerde. Ik dacht toen: ‘het zal wel komen’, maar het kwam dus niet.  Gaandeweg ontdekte ik dat ik jongens ‘leuk’ vond en ernaar zat te kijken. Ik zou toch niet….? 

Homo-zijn, dat is wel het laatste wat ik wilde. 

Ik vocht er enorm mee, was voortdurend aan het bidden: ‘Here, voorkom alstublieft dat ik zo ben’. 

Maar toen ik zo’n 16 jaar was, kon ik er niet onderuit: ‘ik ben homo’. 

Thuis en in de kerk werd er nooit over dit onderwerp gepraat. Ik ben er zelf ook heel laat over gaan praten. Veel te laat. Het was in die tijd – en nog wel – iets wat niet hoorde. Niet mocht. Niet kon. Er lag een taboe op. Ik heb altijd het idee gehad, dat ik tegen mijn homofiele gevoelens moest vechten. Veertien jaar lan ben ik aan het vechten geweest, ewant een man mooi vinden, dat mocht niet. Ik dacht dat God van mij eiste, dat ik zou streven naar verandering.  Ik bleef hopen, dat er een wonder zou gebeuren. Dat ik ervan af zou komen. Ik heb enorm veel energie in die strijd gestoken… Ik ging eraan kapot, dat ik iets was, dat ik niet mocht zijn. 

(…)

Op mijn 25e heb ik er voor het eerst over gepraat. (…) Het was een enorme opluchting voor me om erover te praten. Door je verhaal met mensen te delen, leer je jezelf te accepteren. Dat is echt een verademing. Als je merkt, dat je homofiel-zijn voor andere mensen geen negatieve rol speelt in hoe ze naar je kijken, helpt dat om ook jezelf te aanvaarden. Mijn vrienden hebben mij geleerd om het te relativeren. 

Een vriend zei wel eens: ‘ik snap jouw probleem en ik wil het niet kleineren, maar ik heb dezelfde soort problemen in hoe ik met mijn heteroseksuele gevoelens om moet gaan. Daarin zijn we in wezen hetzelfde’. 

(…)

Langzamerhand leerde ik mijn gevoelens te accepteren. Het is voor mij altijd heel duidelijk geweest, dat ik geen seksuele relatie met een man zou mogen aangaan. Maar is het nu zo erg, dat ik me aangetrokken voel tot een man? Dat ik een man mooi vindt? 

Ik lees in de bijbel niet, dat mijn gevoelens veroordeeld worden, maar wel, dat ik ze niet mag uiten in een seksuele relatie.”

1. Ja, ik heb aan het begin van deze preek even een jongen aan het woord gelaten, die zelf homofiel is. Om uit deze woorden iets te proeven van de worsteling, die een jongen of meisje doormaakt, die homofiel is. 

Men gaat ervan uit dat ongeveer 4% van de mensen homofiel is. Dat zou voor onze gemeente betekenen, dat een kleine twintig broeders of zusters homofiel zijn. 

En dat hoeven niet altijd alleen ongetrouwde broeders of zusters te zijn. Iemand kan ook getouwd zijn en weten of langzaam ontdekken, dat hij homofiel is. 

Dat kan een enorm verdriet binnen een huwelijk teweeg brengen. 

Ik zeg dit niet, zodat u nu om u heen moet gaan kijken en denken: “wie zou dat zijn??!”

Ik zeg dit, zodat u beseft, dat een broeder of zuster in de kerk een moeilijke, tere en vaak eenzame strijd voert en dat we dus goed op onze woorden moeten letten, als we over seksualiteit met elkaar praten. 

Het kan zijn, dat uw eigen zoon of dochter bij u komt en u stamelend vertelt, dat hij of zij homofiele gevoelens heeft. Wat dan?

Hoe homofilie precies ontstaat, weten we niet. 

De meeste jongens en meisjes, die dit zijn, worden ermee geboren.

Het kan ook, dat je zo geworden bent door wat je in je jeugd hebt meegemaakt. Als jongen een aparte binding aan je moeder. Als meisje moeilijke ervaringen met je vader. 

Je kunt ook niet zomaar veranderen. 

Dat wordt wel eens beweerd. 

Door mensen, die zeggen, dat homofilie psychologisch te verklaren is of alleen maar aangeleerd gedrag is.  En dus kun je het door een goede therapie of door veel geloof en gebed wel veranderen.

Maar dit kan een gevaarlijke weg zijn: een enkele keer is er verandering, maar doorgaans zijn de gevoelens blijvend. 

U zult uit het verhaal van Herman wel begrijpen, dat het een heel moeilijke ontdekking is, als je merkt, dat je als jongen verliefd wordt op een jongen en als meisje op een meisje. 

Je leven staat op zijn kop.

Wat gaat er door je heen? 

Heel veel. 

Je bent heel erg in de war: ik ben toch een jongen, maar dan ….

Je wilt niet zo zijn. 

Het is heel moeilijk om jezelf te aanvaarden. Je wilt niet anders zijn. 

En zullen je ouders, je klasgenoten het aanvaarden? Je bent bang voor hun spot en hun grove grappen. En dus zwijg je. Doe je mee. Probeer jij het ook eens met een meisje.

En ten diepste ben je bang, dat ook God jou niet aanvaardt. 

Daar liggen voor een christen misschien wel de diepste vragen: aanvaardt God mij wel? Ben ik door mijn gevoelens niet voortdurend zondig? 

Waarom heeft Hij mij zo geboren laten worden?

Waarom mag ik niet zijn wie ik ben? 

En in de bijbel stuit je op een vers, waarin staat, dat het ‘voor de HERE een gruwel is, als mannen met mannen gemeenschap hebben’.

En je denkt: ‘ben ik voor God een gruwel?’. 

Je leest Romeinen 1 en je schrikt: ‘Zo ben ik niet! Dit wil ik niet! Is dit een straf van God?’. 

Maar ik ben zo geboren?

Waarom heeft God mij dan zo gemaakt? 

Begrijpt u hoe diep de worsteling kan gaan? 

Snappen jullie, jongens en meisjes, dat je dus nooit meer flauwe grappen over homo’s moet maken. Dat je ook nooit iemand moet uitschelden met: ‘vieze homo!’.

Het is niet alleen heel erg flauw. 

Het is ook heel pijnlijk. 

2. Wat zegt de Bijbel hierover? 

Er zijn niet zoveel teksten over. 

Niet over homofiele gevoelens.

Wel over homofiel gedrag. 

Het praktiseren van homofile gevoelens, echt seksuele gemeenschap hebben, dat wijst de bijbel vrij duidelijk af. 

En dat weet je eigenlijk al uit Geneis 2: God heeft de mens als man en vrouw geschapen. 

Zo heeft God het in den beginne, in het Paradijs, bedoeld. Adam kreeg Eva en zij beiden waren naakt, maar zij schaamden zich niet. Adam en Eva waren diep gelukkig.

Maar toen kwam de zondeval.

Adam en Eva werden door satan verleid met de verboden vrucht. Met de verleiding om God los te laten, omdat ze, zei de slang, dan nog gelukkiger zouden zijn. 

Gelijk aan God. 

Door zelf uit te maken wat goed en kwaad is. 

‘Aan de andere kant van de heuvel is het gras veel groener, ga maar kijken!’. 

Maar in plaats van geluk, kwam er diep ongeluk. 

Pijn. Schaamte. Egoïsme. Strijd tussen man en vrouw. Dood. 

En de mens werd tot in zijn diepste gevoelens gebroken. 

Alle mensen. 

Ook in onze seksuele gevoelens. 

Er zijn mensen, die deze gevoelens niet of nauwelijks hebben. Jezus zei in Mattheus 19, dat zij ‘als gesnedenen geboren zijn’.

Er zijn mensen, die deze gevoelens veel te intens hebben. 

Er zijn mensen, die deze gevoelens naar kinderen hebben.

Mannen kunnen maar moeilijk trouw blijven aan één vrouw. Ze kijken of denken heel makkelijk aan andere vrouwen. Daar zie je het diepe kwaad van de pornografie en prostitutie in terug. Dat is voor veel mannen een strijd. 

Er zijn mannen en vrouwen, die ervaren, dat ze in een verkeerd lichaam zitten. 

Er zijn mannen, die voor mannen vallen en vrouwen, die voor vrouwen vallen.

En door de maatschappij waarin we leven wordt dit allemaal ook nog eens erg gestimuleerd. We leven in een wereld, waarin seks erg belangrijk is en waarin je eigenlijk zielig bent als je van die vrucht nooit hebt geproefd. Dát is het ware geluk!

En tegelijk wordt er misschien wel op geen gebied zó geleden als dit. 

De wereld buiten het paradijs. 

Geluk zonder God.

En we voelen allemaal elke dag weer die gebrokenheid.

In Romeinen 1 tekent Paulus die wereld tot in de donkerste consequentie. Een wereld, die God niet wil kennen, niet wil danken en alleen maar knielt voor goden, die mensen naar hun eigen beeld gemaakt hebben. De mens knielt daarin ten diepste voor zichzelf. Zoekt het geluk ook bij zichzelf. Wil het geluk in eigen handen houden. En zoveel mogelijk. 

Paulus tekent pijnlijk eerlijk waar zo’n wereld in uitmondt: niet in het hoogste geluk, maar in kwaad en egoïsme. Ook het veld van de seksualiteit wordt uitgeprobeerd tot ver over de grenzen, die God had gegeven. Het is pervers.

Maar niet alleen op dat gebied wordt het donker: het gaat ook over hebzucht, jaloezie, moord, verwaandheid, kwaadsprekerij, liefdeloosheid….

Mensen maken zich los van God en zoeken het geluk zonder Hem.

En wat doet de HERE?

Staat Hij wat machteloos toe te kijken? 

Nee, Hij geeft die mensen heel actief over aan zichzelf. 

Hij zegt als het ware: ‘als je er dan voor kiest om zonder Mij gelukkig te willen zijn, om het in eigen hand te hebben, ga dan je gang mar en kijk maar waar je zonder mijn liefde en geboden uitkomt. Hij geeft mensen over aan zichzelf. 

Wij denken wel eens als we naar Nederland kijken: de HERE laat Nederland langzaam los. Want je schrikt van de moordaanslagen, de roddel op TV en in de bladen, de perverse vormen van seks. Zoals op de Extravaganza-beurs of de Gay-parade of Internet. 

God verlaat Nederland.

Maar dat is niet waar: Hij is in de aanval. Hij geeft mensen, die Hem loslaten over aan zichzelf en laat hen zo de vruchten plukken van het leven waar zijzelf voor kiezen. Hij respecteert hun verantwoordelijkheid. Hij wil ze straffen. Stil zetten. Terug roepen.

Wij worden hier dus allemaal aangesproken en gewaarschuwd.

Ik zei zojuist al, dat we wat Paulus hier beschrijft niet zomaar op alle homofielen moeten toepassen. Heel veel homofielen herkennen zich helemaal niet in deze manier van leven. 

Ze willen dit ook helemaal niet. 

Zoeken hun geluk niet in de homoscene en op duistere parkeerplaatsen.

In een interview in het ND een paar weken geleden zei de homofiele priester Antoine Bodar al, dat als de Gay-parade in Amsterdam is, hij de stad ontvlucht. 

Zij vinden het ook heel moeilijk, wanneer andere mensen zo naar hen kijken en over hen praten. Dat moet u zich eens indenken!

Zij zijn met deze gevoelens geboren.

En worstelen daarmee. 

Worstelen met de kerk. Worstelen met God: zijn ze dan altijd zondig? Hun gevoelens, hun verlangen? Een gruwel?

Welke troost, welke uitweg geeft de bijbel hen en ons? 

Een paar weken geleden was ik op een congres waar we ook een dag lang met elkaar over homofilie gesproken hebben. En daar waren ook een aantal homofiele broeders en zusters. 

En één zei het heel mooi. Hij was 28 jaar en was nog niet lang geleden met zijn gevoelens naar buiten gekomen. 

Hij zei met tranen in zijn ogen, dat hij bij Jezus Christus een nieuwe identiteit had gevonden. 

Christus was voor Hem gestorven aan het kruis.

Zijn oude mens was door Christus nieuw. 

Hij was door zijn geloof in Jezus een nieuwe schepping. Met Christus bekleed. 

En als God nu naar Hem keek, dan zag Hij Christus. 

En dat geldt voor ons allemaal: wie met al zijn of haar zonden en pijn bij Hem schuilt, die is een kind van de Vader. 

Je bent geen gruwel, maar kind van de vader. 

3. Op weg naar het Koninkrijk.

Dat is niet het enige, dat Jezus voor ons doet. 

Door zijn dood heeft Hij ook de weg naar het nieuwe Paradijs weer geopend. 

De weg naar God.

Naar het herstel van dit gebroken leven. 

En naar het geluk, dat god aan zijn kinderen wil geven.

Jezus leidt ons op weg naar dat Koninkrijk.

Hij vraagt ons om Hem te volgen.

En dit verandert alles: ons leven, ons geluk, ligt op de nieuwe aarde.

En niet meer op de gebroken aarde. En op de weg naar Gods koninkrijk is het niet belangrijk of je getrouwd bent of ongetrouwd.  Als je maar met Christus leeft.

Als je er maar alles voor doet om op die weg te blijven wandelen. Met Hem.

Want dat is niet makkelijk.

De Here Jezus had het over in je eigen vlees snijden. Over je kruis op je nemen. 

Hij bedoelde daarmee: de weg achter mij aan is geen gemakkelijke weg. Want de wereld en ook je eigen verlangens zullen je steeds weer ertoe willen verleiden om je geluk in dit leven te zoeken. In geld, in eer, in drugs, in vervulling van je verlangens, ook je seksuele verlangens. Het zit diep in jezelf.

En je zult steeds aan al die gevoelens willen beantwoorden. Zoals Adam en Eva toen naar de betoverende taal van de slang luisterden.

Maar Jezus zegt: laat je daar niet door verblinden. 

Snijdt in je eigen vlees. Blijf vechten tegen je eigen zonden. Neem je kruis op en volg mij en ik zal je rust geven. Want mijn last is licht en mijn juk is zacht. 

En daarin ligt ook een stukje roeping, iets moois: Gods kinderen mogen aan de wereld laten zien, dat zij van veel dingen in Gods schepping genieten, maar dat zij er niet aan vast zitten. 

Zij kunnen offers brengen of echt helpen of een moeilijk huwelijk volhouden. En daarmee mogen ze niet alleen vertellen, maar ook laten zien, dat zij een nieuwe wereld verwachten. Een volmaakt geluk.

Wat dacht u: zou een homofiel dit ook zo kunnen zeggen?

Of is dat kruis toch veel zwaarder?

Dat zou je kunnen denken.

Want een heteroman of –vrouw kan vaak nog verkering krijgen en vaak ook nog kinderen krijgen. Kan genieten van seksualiteit. 

Dat kan iemand met homofiele gevoelens zo niet.

Maar er zijn meer mensen, die dat zo niet van God krijgen in dit leven.

Mensen, die alleen door het leven gaan en nooit getrouwd zijn.

Of mensen, die op een andere manier in hun seksualiteit zijn aangetast. 

Of mensen, die wel getrouwd zijn, maar daar veel strijd en verdriet ervaren.

Maar het is waar: een homofiel ervaart dit kruis op zijn of haar eigen wijze.

Tegelijk mag een homofiel ook op een heel eigen wijze aan de wereld laten zien: ik heb een groter geluk gevonden, dan de vervulling van al mijn verlangens. Ik ben een kind van God. Ik ben op weg naar een nieuwe wereld en naar volkomen genezing!

Wie nu wil snoeien, zal straks bloeien.

4. We zijn op weg met elkaar. 

En onderweg kan de reis zwaar zijn. 

Je kunt onderweg vallen. Toch in zonde vallen.

Je wilt het niet en toch gebeurt het. Je wordt erdoor overrompeld. 

Je schrikt van jezelf: ben ik dat? Kan satan mij zo makkelijk verleiden?

Wat is het dan belangrijk, dat er een gemeente om je heen staat! Mensen, die je oprapen en weer meenemen. 

Als iemand in zonde valt, moet je naar zo iemand toegaan en ‘hem terecht helpen in een geest van zachtmoedigheid’. Terecht helpen.

Dat is: die ander weer terugbrengen op de weg achter Christus aan. 

Je mag dus op zonde wijzen.

Daar help je elkaar mee.

Ook de homofiele broeder of zuster. 

En als de bijbel een seksuele relatie afwijst, dan help je elkaar om dat ook tegen elkaar te zeggen. Maar je moet dat doen in een geest van zachtmoedigheid. 

Wat is dat: zachtmoedigheid?

Betekent dat je die ander gewoon zijn gang laat gaan?

Nee, dat is onverschilligheid. Die misstap, die zonde, kan het begin zijn van een leven zonder God!

Je helpt elkaar door Christus te blijven volgen op het recht pad. Je moet elkaar terechtwijzen. 

Maar op een zachtmoedige manier.

Wat Paulus daarmee bedoelt, zegt hij erbij: “Pas maar op, dat je zelf niet tot misstappen wordt verleid!’.

Hij bedoelt: je bent toch ook zelf een zwak mens? Hoe vaak ben je niet in zonde gevallen? Sprak je kwaad over iemand. Heb je iets gestolen. Heb je met verkeerde ogen nar een man of vrouw gekeken. Wat zijn we niet kwetsbaar voor verleidingen!

Je gaat dus niet om die ander te veroordelen.

Je gaat om te helen.

Daarom schrijft Paulus in Galaten 6: “Draagt elkanders lasten, zo vervul je de wet van Christus’. 

Wat bedoelt hij?

Nou, hoe gaat dat als je samen onderweg bent?

De een heeft veel te dragen en een ander is niet sterk. Er struikelt iemand naast je daar bezwijkt iemand onder de last. Wat doe je dan? Dan neem je die last over en help je die ander zijn last te dragen. Of je draagt het samen: ieder aan een kant.

Hoe doe je dat?

Nou, als je een last met iemand wilt dragen, dan moet je heel dicht bij die ander gaan lopen. Of als je een last vóór iemand wilt dragen, dan moet je bijna in iemands schoenen gaan lopen. Dat betekent: je moet heel dicht bij komen. Je moet luisteren. Heel goed luisteren voordat je spreekt. Je moet willen begrijpen. Je gaat letterlij naast de ander zitten en die moet zijn hart bij je kunnen uitstorten. En dan moet hij weten, voelen, dat hij niet afgewezen wordt: “Hij kent mijn worsteling”. 

En samen breng je dan die last in het gebed bij God en vraag je vergeving en kracht.

Wat kan het heerlijk zijn als er iemand al naar je luistert! Echt luistert. Met je meelijdt. Met je huilt en met je bidt. Wat mooi als je broeders en zusters om je heen hebt, die je in liefde corrigeren. 

Kunnen we dat?

Ook om onze homofiele broeders en zusters?

Wat dát is voor hen heel belangrijk: teveel homofielen hebben de kerk verlaten omdat ze er geen steun en zachtmoedigheid ondervonden, maar vooroordelen en hardheid en flauwe grappen. Terwijl ze in de maatschappij zomaar allerlei verleidingen en veel vrijheid ervaren: “Leef zoals je zelf wilt!”. 

Als je dan in de kerk alleen maar onkunde en vooroordelen tegenkomt, is het wel erg moeilijk om staande te blijven.

Vandaar: verdraag elkaar lasten. 

Dat heeft Jezus ook gedaan: Hij droeg onze last aan het kruis.

Hij loopt nu naast je en weet wat je doormaakt: Hij is mens geworden en Hij heeft dezelfde verzoekingen doorstaan als wij. Hij luistert en wijst ons in liefde de weg.

En waarom doet Hij dat allemaal?

Om de vreugd, die voor Hem lag. 

Omdat Hij ons wil terug brengen bij de Vader. 

Om als die kwetsbare gelukzoekers terug te brengen op de plek, waar dat geluk ook echt te vinden is.

Bij God. Bij zijn hart. In zijn Koninkrijk.

Amen.
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