Matteüs 19 : 11
nr. 2

themapreek over ‘homofilie’

nr. II

homofilie

als je wilt ben je er snel klaar mee:

God schiep de mens als man en vrouw

en bracht die beiden tot elkaar

die scheppingsorde blijft geldig

het is dit of het is niets

toch is het voor veel christenhomo’s niet overtuigend


we hebben immers niet alleen te maken met een goede schepping

we hebben ook te rekenen met de gevolgen van de zondeval

we leven niet meer in het paradijs


dus mag je de mensen ook niet ophangen aan de regels uit het paradijs

moet je niet veel barmhartiger spreken:


ook een homo is een schepsel van God



dat hij is zoals hij is gaat niet buiten Gods voorzienigheid om


natuurlijk blijf je dan nog wel het mooie van het begin nastreven



een relatie in liefde en trouw


maar je mag dat doen met de geaardheid die jij hebt



die God jou heeft toebedeeld

onbarmhartig is het om homo’s te dwingen zich te gedragen als een hetero


je ontkent dan de bijbelse waarheid dat er veel veranderd is

barmhartig is dat je ze de ruimte geeft om zich te ontplooien naar eigen aard


ook als die afwijkt van wat oorspronkelijk misschien de bedoeling was

zouden we niet meer moeten doen als Mozes

die bijvoorbeeld wetten gaf om de echtscheiding te reguleren

daarmee is de echtscheiding niet goed gepraat


de Farizeeën zaten fout toen ze deden alsof een scheidingsbrief normaal is


Jezus zei terecht dat het meer een kwestie was van rekenen met menselijk falen
maar Jezus moest dus wel toegeven dat Mozes goede redenen had om het zo te regelen


soms is het ideaal niet haalbaar


en dan moet je met minder genoegen nemen

zouden we dat ook niet kunnen toepassen op christenhomo’s


natuurlijk is een relatie man-vrouw beter


maar als dat niet kan, moet je het ook niet afdwingen

dan kun je beter regelen wat nog wel mogelijk is:


laat het dan tenminste een vaste relatie zijn



dat je niet van de een naar de ander springt



net zoals Mozes dat met die echtscheidingswet probeerde tegen te gaan


en val er geen kinderen mee lastig



pedofilie, kindermisbruik, dat moeten we blijven afwijzen

dat is toch beter dan dat we alle homo’s de deur wijzen


omdat ze niet passen in ons ideaal van christen zijn

in dit verband wordt ook nog wel eens verwezen naar Matteüs 19:11


niet iedereen kan deze kwestie begrijpen


alleen degenen aan wie het gegeven is
voor ‘begrijpen’ staat hier een wat ongebruikelijk woord


de NBG vertaling van ’51 zei: niet allen vatten dit woord

het gaat om de vraag of je het kunt ‘behappen’

dus niet alleen dat je het verstandelijk begrijpt


maar dat je het werkelijk aankunt

en blijkbaar lukt dat niet zomaar


voor sommige mensen is het te veel gevraagd

is dat geen reden om de mooie norm niet aan iedereen dwingend op te leggen?


misschien kunnen sommigen het niet aan



is het hun niet ‘gegeven’


dan moet je het ook niet van hen verwachten

tot zover de inbreng van anderen


homo’s


of mensen die voor hen willen opkomen

geluiden die je ook hoort binnen de eigen gereformeerde kring


wat moeten we ermee?

laten we inderdaad erkennen dat Jezus’ woorden uiting zijn van zachtmoedigheid en geduld


in vers 8 verwijt Hij de Farizeeën dat ze “harteloos en koppig” zijn


zelf is Hij anders!

dus doen we Jezus onrecht als we kiezen voor een zogenaamd ‘strikte’ uitleg:


‘Jezus houdt vast aan de scheppingsnorm


en daarmee basta’

als Jezus verwijst naar het begin is er iets anders aan de hand


iets veel mooiers

want inderdaad: de vrede van het paradijs is ruw verstoord


ook het mooiste van Gods schepping is erdoor bedorven

maar Jezus Christus is gekomen om alles te herstellen


Hij opent voor ons de weg terug naar het paradijs

hier spreekt de Verlosser!
dat blijkt vooral als Jezus nog wat doorpraat met zijn eigen leerlingen


die moeite hebben met wat Jezus zei

het is de moeite die we gemakkelijk mee kunnen voelen:


is het niet onmogelijk om vast te houden aan de normen van het paradijs?


dat is wel een mooi ideaal



maar het is in de huidige wereld onwerkbaar


dan kun je er maar beter niet te streng op zijn


want dan bereik je niets
opmerkelijk is dat Jezus dat niet tegenspreekt


de weg die Hij wijst kan leiden tot “onvruchtbaarheid”

maar Jezus zegt tegelijk dat het de moeite waard kan zijn:
	er zijn mannen die niet trouwen omdat ze onvruchtbaar geboren werden, andere omdat ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn, en er zijn mannen die niet trouwen omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben met het oog op het koninkrijk van de hemel. Laat wie bij machte is dit te begrijpen het begrijpen!


opnieuw diezelfde woorden als in vers 11:

niet iedereen kan deze kwestie begrijpen, alleen degenen aan wie het gegeven is

en dan nu in vers 12:
laat wie bij machte is dit te begrijpen het begrijpen

maar het heeft hier een uitnodigende klank


het gaat over dat koninkrijk van de hemel



waar je inderdaad niet zomaar binnenkomt



maar het is wel de moeite waard om het te bereiken!

daarvoor is Jezus gekomen


daarvoor wil Hij persoonlijk ook alle moeite doen

Hij is bereid om zichzelf onvruchtbaar te maken


tenminste: onvruchtbaar in de ogen van deze wereld

denk maar hoe het met Hem afliep:


in de bloei van zijn leven als misdadiger opgehangen

de mensen zullen gezegd hebben:


‘jammer van die man



dat had toch niet gehoeven


maar ja, dan had Hij maar niet zo idealistisch moeten zijn



daarmee maakte Hij zichzelf onmogelijk’

maar Jezus zelf wist dat zijn bestaan niet onvruchtbaar was


juist door zijn kruisiging baande Hij de weg naar het koninkrijk van de hemel

zo wijst Hij een alternatief voor mensen die vastgelopen zijn


vastgelopen op hun eigen beperkingen



onvruchtbaar geboren


of vastgelopen op de tegenwerking van anderen



door anderen onvruchtbaar gemaakt

je kunt er ook zelf voor kiezen!


jezelf onvruchtbaar maken met het oog op het koninkrijk van de hemel

dan aanvaard je dus de moeite die in je leven gekomen is

je aanvaardt het uit de hand van God

je ziet het niet meer alleen als een lastige beperking


die je noodzaakt om het even wat minder nauw te nemen:


‘als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’

je gaat juist de enige weg op die nog open is:


door Jezus Christus naar God

een voorbeeld kan duidelijk maken wat er bedoeld wordt


mag je stelen als je honger hebt?

als je alleen kijkt naar de horizon van deze wereld, kun je zeggen: ja


zelfs de Bijbel heeft daar begrip voor

Spreuken 6:30:


een dief die steelt omdat hij honger heeft, steelt uit noodzaak


men veracht hem niet
toch is het niet de weg die Christus wees


als Hij mensen ontmoette die honger hadden

Hij zei tegen zijn leerlingen: geven jullie hen te eten


en zelf brak Hij enkele broodjes tot een royale maaltijd voor duizenden
maar toen de mensen op dat wonder afkwamen wees Hij hen terug:


zit niet zo vast aan brood dat vergaat


maar leef van het brood dat eeuwig leven geeft



Christus zelf namelijk

vervolgens ging Hij daar zelf in voor:


Hij roofde niet wat Hij nodig had om te leven


maar Hij gaf zijn leven weg in de dood

Hij werd zelf het brood van ons bestaan

zo hebben christenen het volgehouden in tijden van hongersnood


om niet te zeggen: nood breekt wet


maar om te hopen op de HERE

ze gingen niet uit stelen


maar het weinige dat ze nog hadden deelden ze met anderen

inderdaad: dat hebben sommigen van hen zelf niet overleefd


ze kwamen misschien om van gebrek

maar dat hebben ze in geloof verdragen
ze hadden genoeg aan wat Christus hen beloofde


ze maakten zichzelf onvruchtbaar met het oog op het koninkrijk van de hemel

het lijkt gemakkelijk om dat zo in een preek tegen mensen te zeggen

vooral als je zelf niets te kort komt

het zal maar serieus worden!


dat je werkelijk de dood voor ogen hebt

of waar we het vandaag over hebben: je zal zelf homo zijn


en de boodschap is dan: je moet alleen blijven

ja, een ander heeft gemakkelijk praten!

daarom ben ik altijd blij dat Jezus het zei

want zijn spreken is nooit goedkoop

Hij heeft het bezegeld met zijn eigen leven

ook denkt Jezus er zeker niet gemakkelijk over


niet iedereen kan deze kwestie begrijpen

niet iedereen kan het zomaar aan

maar tegelijk zegt Hij:


alleen degenen wie het gegeven is
dat kan dus: dat het je gegeven wordt


God is er sterk genoeg voor

het lijkt me daarom goed als iemand zegt:


ook je homofiele geaardheid is je door God gegeven


dat ik ben zoals ik ben, gaat niet buiten Gods voorzienigheid om

houd dat maar vast!

want als je werkelijk aanvaardt dat iets van God komt, ga je ook vragen


vragen naar zijn bedoeling


vragen naar zijn wil


vragen om zijn zegen


vragen om zijn Heilige Geest

je aanvaardt het als de manier waarop de HERE jou roept


om in jouw persoonlijke situatie het beeld van Christus te vertonen

je hoort regelmatig dat homofilie voor een belangrijk deel genetisch is bepaald


dus niet alleen een kwestie van de opvoeding die je krijgt



of de zuigkracht van de wereld waarin we leven


maar eenvoudigweg: zo is je aanleg



daar kan niemand iets aan veranderen

en de conclusie is dan vaak dat we het daarom ook niet mogen verhinderen


het is onzin om tegen een homo te zeggen: je moet je bekeren



want hij kan zich helemaal niet veranderen!


laat die mensen toch gewoon zijn zoals ze zijn
om dezelfde redenen denken sommige christenen dit te moeten bestrijden


zij willen er niet van weten dat homofilie is aangeboren


want zij willen graag de mogelijkheid openhouden dat je het wel kunt veranderen

ze zien het liever als een zondig verlangen


waar je gewoon niet aan moet toegeven

het lijkt me echter dat we zo de strijd niet moeten voeren


alsof dat inderdaad doorslaggevend zou zijn voor onze morele keuzes:



aangeboren of niet

wij geloven toch dat God altijd iets te zeggen heeft

in elke mogelijke situatie

want wij geloven dat niets buiten Hem om gebeurt


Hij regeert alle facetten van ons bestaan


Hij wil het gebruiken om ons de goede kant op te sturen

laten we daarom dankbaar zijn als de HERE het ons in dit leven niet gemakkelijk maakt


als je daardoor des te meer gedrongen wordt om de weg van Christus te zoeken

aanvaard het dus niet alleen als een last maar ook als een voorrecht


wanneer je vanwege je geloof wordt geminacht door de mensen



want zo word je nog sterker voor de keuze geplaatst


of wanneer je door deze maatschappij als overbodig aan de kant wordt gezet



want zo leer je nog sterker verlangen naar het loon dat Christus geeft


of wanneer je door ziekte en handicaps doodmoe raakt



want zo kun je alleen nog verder door de kracht van de Heilige Geest

of wanneer je door eigen aanleg niet in staat bent tot een normaal huwelijk



want zo wordt je relatie met God nog belangrijker

wanneer iemand vertelt dat hij homo is, hebben wij al snel onze conclusies getrokken:


dat valt ons toch eigenlijk wel van hem tegen



maar ja, hij was altijd al wat vreemd


we blijven natuurlijk wel vriendelijk en beleefd



(hij kan er tenslotte ook niks aan doen)


maar tegelijk houden we afstand



je zult hem niet zo gauw meer in vertrouwen nemen



want wie weet, wat voor gekke dingen hij nog gaat doen


je bereidt je er vast op voor dat hij vroeg of laat wel van de kerk af zal gaan



want dat gaat meestal zo
maar op die manier zijn we er zelf mee schuldig aan


dat homo’s vervreemden van de kerk


of zelfs dat ze het zicht op God en Christus kwijtraken

laten we hen liever behandelen als bevoorrechte mensen


door God belast met een speciale opdracht

het is hun blijkbaar onmogelijk om te leven volgens de normen van het begin


zoals God de mensen schiep als man en vrouw

en dus mogen zij zich des te sterker richten op het koninkrijk dat komt


dat God wil geven aan ieder die het spoor van Christus zoekt
is het uw bedoeling om hen daarin alleen te laten gaan?


nee toch

we zijn niet goed bezig wanneer we als de kerk de boodschap uitstralen:


als homo moet je alleen verder



immers: zonder vaste partner

we zijn als kerk wel goed bezig wanneer we uitstralen:


als homo hoef je niet alleen te zijn



ook al lijkt je leven gedoemd tot onvruchtbaarheid


sluit je aan bij Christus



die zich eenzaam maakte voor ons

zodat wij weer in contact met God zouden komen


sluit je aan bij ons



als gemeente rondom Christus

misschien zegt u: ‘ik ben ook wel eens eenzaam


die homo’s moeten niet denken dat ze de enigen zijn’

des te meer reden dus om naast hen te gaan staan


inderdaad: van huis uit eenzaam en onvruchtbaar



we leven niet meer in het paradijs


maar dankzij Christus krijgen we weer greep op de situatie


God geeft het ons in Hem
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