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PREEK OVER ROMEINEN 1, 18-23

Serie: hete hangijzers

In de dient was ook aandacht voor de komende viering van het avondmaal, bijvoorbeeld in het laatste lied.
Lezen: Romeinen 1, 16-32

Zingen:
Ps. 33, 1.3.5


Ps 34, 4.6 (na wet)


Ps. 19,1.2.3


Gz. 144, 15.6.7


LvK 319, 1.2.3.4.5
Kunnen mensen kansloos verloren gaan? Dat is waar we het vanmorgen in de serie ‘hete hangijzers’ over gaan hebben. Dus dat God mensen, die niet eens de kans hebben gehad om in Hem te geloven, toch veroordeelt? Zelfs voor eeuwig. Gebeurt dat? 

Dat is wel een punt. Want hoe zit het dan met Gods rechtvaardigheid? Hij bestuurt deze wereld met al die mensen daarin. En Hij maakt aan het einde van de geschiedenis de balans op. Dan mag je toch hopen dat Hij eerlijk is.

Stel dat in een gesprek met iemand de hel ter sprake komt. Je zegt dat je gelooft dat God ook mensen naar de hel stuurt. En dat je vindt dat Hij het recht heeft om dat te doen omdat mensen tegen Hem zondigen. En zo iemand zegt: “Oké, maar die mensen die nog nooit van God gehoord hebben dan? Laat Hij die ook verloren gaan, terwijl ze nooit een kans hebben gehad?”
Ik herinner me heel wat gesprekken op catechisatie en bij andere ontmoetingen over dit onderwerp. En vaak kwam dit bezwaar inderdaad dan wel naar voren: Het is toch niet eerlijk dat God mensen, die nog nooit een bijbel hebben gezien of een zendeling hebben gehoord, verloren laat gaan! Die kunnen er niets aan doen. Die zijn bij voorbaat kansloos!

Ik vond dit onderwerp belangrijk genoeg om er in de serie ‘hete hangijzers’ aandacht aan te besteden.
Het kan immers je contact met de Here en je vertrouwen in Hem nogal hinderen als je met de gedachte rondloopt dat Hij eigenlijk niet eerlijk is. Je zult het dan misschien wel niet hardop zeggen, zeker niet tegen Hem zelf, maar het blijft eigenlijk toch altijd rondzeuren in je gebeden bijvoorbeeld en ook in je beeld van Gods handelen en zijn oordeel straks. Het kan de vreugde van het geloof en ook van het meevieren van het avondmaal best aantasten. Alsof je niet helemaal achter God kunt staan. Je hand niet voor Hem in het vuur kunt steken.
Op een andere manier werd ik ook een beetje naar dit onderwerp geleid. Eén van de vrouwenverenigingen vroeg me een tijdje geleden om in de preken eens aandacht te besteden aan de hel. Die vereniging was bezig met de schets van ds. Roland Schipper over dat onderwerp en wilden er in een preek ook wel eens  wat meer over horen. Op 30 augustus van dit jaar heb ik mede daarom vrij uitvoerig over de eeuwigheid en de rechtvaardigheid van Gods oordeel gesproken. Dat was bij een preek over zondag 4. En nu komt dat punt, vanuit een wat andere invalshoek ook weer aan de orde.

Ik hoop drie dingen duidelijk te maken:

Dia 1

1. Dat iemand ‘kansloos’ is, niets kan weten van God, bestaat niet

2. God straft mensen niet in de eerste plaats om hun gedrag, maar om hun houding tegenover Hem

3. Er is heus nog wel verschil tussen straf en straf.

1. Er bestaan geen mensen die niets kunnen weten van God. Iedereen merkt dat God er is, komt God tegen. Hij is er en hij is te kennen, ook al is er geen bijbel in de buurt. Hij is aanwezig en te kennen in gebieden waarvan zendingsorganisaties nog nooit hebben gehoord. 
Het punt is niet dat de HERE God zich tegenover mensen onbetuigd laat. Het punt is dat mensen niet ontvankelijk zijn. Dat is wat Paulus in onze tekst onder woorden brengt.

Hij schrijft aan de Romeinen over de betekenis van Gods goede boodschap, die hij brengt. Daarin draait het om geloof, zegt Paulus. Het is de boodschap voor alle volken en daarin maakt God bekend dat Hij alleen wie gelooft als rechtvaardig aanneemt.

Die boodschap van redding door het geloof staat tegen een donkere achtergrond die Paulus vervolgens schildert. De boodschap van de toorn van God. Toorn over al het kwaad en onrecht van mensen die in hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Zo formuleert Paulus. Die waarheid is God zelf, zijn bestaan, zijn grootheid, zijn aanwezigheid en goddelijkheid. Die doen de mensen geweld aan. Daar verzetten ze zich tegen.
Hoe dan? Nu, Hij, de HERE God, laat zich kennen. Hij kan bekend zijn, want God manifesteert zich. Hoe Hij is, dat kom je tegen in zijn werken en in zijn schepping. Niet alles van Hem kun je daaruit afleiden, maar zijn goddelijkheid en zijn kracht zijn daarin prima te herkennen. Al vanaf de schepping zijn die te herkennen. Dat is wat Paulus zegt. Lees nog maar eens een keertje rustig mee vanaf vers 18:
En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die in hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aan doen. 

Het gaat dus om verzet tegen de waarheid; geen bewust verzet misschien, maar wel verzet.

Want wat een mens over God kan weten, vervolgt vers 19, is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 

God laat dus iets weten. Laat iets zien van zichzelf, maar de mens heeft daar geen oog voor. De mens ziet wel wat God doet, maar komt evengoed niet bij Hem uit om Hem te vereren.

Wat is er dan van God te zien en te merken? Dat zegt Paulus in vers 20. 
Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.

Dus de mens zou tot erkenning van God kunnen komen op grond van wat hij ziet en meemaakt, maar het verstand van de mens werkt niet goed. Niet meer, door de zonde niet meer.

En let dan op die volgende zin: Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. De mens is verantwoordelijk tegenover God voor dat niet kennen, dat niet vereren. Het is geen noodlot, niet omdat hij nooit de kans kreeg, omdat God niets van zich liet merken.

Nee, vervolgt Paulus in vers 21, hoewel ze God kennen hebben ze Hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. 
Dat is het punt: de enige echte God is herkenbaar in zijn scheppingswerk en mensen zouden Hem op grond daarvan moeten vereren en geloven, maar ze doen dat niet. Ze doen eerder het omgekeerde.
We lezen weer verder in vers 21, 22 en 23: Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren.

De wereld is altijd vol van goden geweest. Zeker in Paulus tijd. Hij kwam ze tegen in de verhalen en de mythen en op straat in de beelden: goden die op leken op mensen en dieren. Ontkenning van Gods bestaan. 
Het komt op aarde nog veel voor. Wie de geschiedenis van het zendingswerk een beetje kent kan het zo aanwijzen. En het is overal, wereldwijd. Nergens is een volk, een gemeenschap die wel uit zichzelf oog en oor had voor de HERE.

Onze moderne westerse vult het anders in. De goden heten anders in deze tijd, we noemen ze niet eens goden, maar het principe erachter is hetzelfde. In hun wijsheid, ook wetenschappelijke wijsheid, hebben mensen de ogen gesloten voor het bestaan van God de Schepper, de Vader van Jezus Christus. De wereld is zelfs geen schepping, zegt men, maar alleen natuur. Geëvolueerd, voortgekomen uit toeval en geworden tot wat het nu is doordat wat sterker was overleefde en wat zwakker was verdween.

Of iets bescheidener: wij weten niet of er een god bestaat. Daar kunnen wij geen uitspraken over doen.

Dat ziet er aan de buitenkant minder primitief uit dan de wereld waarin Paulus leefde, maar vergis u niet: het is dezelfde ontkenning van God, omdat de mens door de zonde Hem niet wil zien.
En trouwens, onze wereld noemt het geen goden, maar is toch wel vol van de aandacht voor geesten en krachten en zo. Daar kun je programma’s over maken die flink scoren wat betreft kijkcijfers. Blijkbaar is er naast de strikt wetenschappelijke verklaring voor het bestaande ook behoefte aan verering van hogere machten. Mensen zeggen gewoon dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat merk je, dat zie je, dat ervaar je, zeggen ze.

Klopt, maar dat dat ‘meer’ onze HERE God is, die de hemel en de aarde geschapen heeft en in stand houdt en regeert, dat wil die mens niet erkennen. Hij kiest, gedreven door de behoefte om deze God niet te erkennen, voor zijn eigen theorieën en buigt niet voor de God die zich laat kennen in zijn schepping.
Daarover komt Gods dus toorn (vers 18)

En die kwaadheid van God is te herkennen in het gedrag van de verdwaasde mensen. In hun uitspattingen en een opeenstapeling van slechte eigenschappen en vreselijk gedrag. Paulus schrijft erover en noemt de zonden van zijn tijd bij naam. Je kunt de hele wet erbij halen. Er is geen gebod waartegen mensen niet zondigen. 
Vooral dat ene punt van Romeinen 1 is bekend geworden: vrouwen hebben de natuurlijke seksuele omgang vervangen en doen het met elkaar en mannen net zo. Ze kiezen voor homoseksuele en lesbische contacten. Blijkbaar iets dat in Paulus’ tijd zo voorkwam. De verhalen uit die periode bevestigen dat. Ik pik dit punt er even uit. Dat vind ik belangrijk voor onze visie op homofilie en voor de omgang met onze medechristenen die homo of lesbienne zijn. Ik wil benadrukken dat we wat Paulus hier schrijft niet moeten omkeren. We kunnen niet zeggen: als iemand homoseksueel of lesbisch is, dan heeft hij of zij gekozen voor het tegennatuurlijke. En dat is bovendien Gods oordeel. 
Wanneer je ontdekt dat je die gerichtheid op mensen van hetzelfde geslacht hebt, slaat dit gegeven in deze tekst niet op jou of u. Het gaat hier om iets extreems: mensen die voor de fun, omdat ze er blijkbaar een kick van krijgen, kiezen voor homo- of lesbo-contacten. We moeten dat niet zomaar toepassen op de vraag hoe met je homoseksuele gerichtheid omgaat. Wie in een contact met een homofiele broeder of zuster  Romeinen 1 ter sprake brengt kiest een verkeerde en onbarmhartige insteek.
Terug nu naar de hoofdlijn. De stelling van Paulus is dus dat God in zijn toorn mensen aan al deze zonden overgeeft. Dat is zijn straf omdat ze Hem niet erkennen.
Dat is wel een heel ander beeld dan we mogelijk eerst hadden. Dit waren immers onze beginvragen: Hoe kan God nu mensen straffen die helemaal niet de kans hadden om Hem te kennen? En gaan ze dan ook kansloos verloren uiteindelijk?

Vanuit wat de HERE hier leert krijg je er echt een andere kijk op. Het kost ons misschien wel moeite kosten om ons deze apostolische visie eigen te maken. Ik kan me best voorstellen dat u ook wat aanhikt tegen wat ik hier allemaal naar voren breng. Dat u ook aan de gedachte moet wennen dat de kaarten zo liggen. Dat de toorn van de HERE God tegen de mensheid gewettigd en vanuit Hem gezien logisch is.  Overweeg het nog eens rustig en biddend.
En bedenk dat wat we hier vonden in ander gedeelten van de Bijbel bevestigd wordt. Bijvoorbeeld wanneer de schrijvers ervan uitgaan dat de mensheid in het algemeen onder de toorn van God valt. En dat daarom de verkondiging van het reddende evangelie zo belangrijk is. Dat is helemaal in lijn met wat de apostel Paulus in Romeinen 1 naar voren brengt.

Het lijkt me dat ik nu punt 1 –dat iemands kansloos is bestaat niet- voldoende heb uitgewerkt.

Ik wil graag een tweede gedachte naar voren brengen: God straft mensen niet in de eerste plaats om hun gedrag, maar om hun houding tegenover Hem. Dat kun je uit onze tekst afleiden. 
De reden voor de toorn van God is dat mensen Hem niet erkennen en Hem niet vereren. Maar in pertinent ongeloof kiezen voor alternatieve goden en theorieën. Allemaal om aan erkenning van de enige echte God te ontkomen. 

En dat bestraft de HERE dan door hen in hun dwaasheid los te laten en over te geven aan goddeloosheid en wangedrag. Ze kunnen verder op de weg die zelf kozen. Die weg leidt tot de dood, maar mensen gaan evengoed die weg met vreugde. En daarin voltrekt zich Gods oordeel, uiteindelijk ook zijn definitieve oordeel.
Als u nog eens in de bijbel wilt kijken:

Vers 24: Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid…

Vers 26: Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens…
Vers 28: Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd…

Uitgeleverd, overgeleverd, Paulus gebruikt in zijn eigen taal drie keer hetzelfde woord. 

Dus: het wangedrag is niet zozeer de reden voor Gods toorn maar de uitwerking daarvan. Omdat mensen Hem niet erkennen en vereren ontsporen ze in hun gedrag. Dat laat God gebeuren, daarin is Hij actief bezig hen te straffen.
Dat kan ons toch wel een heel bepaalde kijk op deze wereld geven. Je vraagt je soms af waar al die goddeloosheid vandaan komt en waarom het niet te stoppen lijkt. Hoe het kan dat de mensheid nooit iets bijleert en niet werkelijk vordert als het gaat om beschaving en moraal. Iedereen kan zien dat egoïsme en slechtheid funest zijn, maar waarom leren we dat dan niet af? Nu, hier is in ieder geval een deel van het antwoord: God geeft hen in zijn toorn over aan zulk gedrag. 
Een ander belangrijk punt noteren we ook. We vragen ons wel eens af hoe God mensen kan veroordelen en straffen die, zoals wij dat zeggen, geen vlieg kwaad doen en er een hoge moraal op na houden. Er zijn ook niet-christenen die vinden dat ze, als er een hemel is, die wel hebben verdiend omdat ze goed hebben geleefd.
Nu, de bijbel kent wel degelijk het verschil tussen ongeloof van mensen met een goed gedrag en ongeloof dat gepaard gaat met smerig en ontaard gedrag. En de HERE houdt in zijn beoordeling van mensen daar ook rekening mee.

Maar je kunt niet mensen vrijpleiten omdat ze zich goed gedragen, als ze intussen de HERE God niet vereren. Gelooft iemand in God en vereert hij Hem? Dat is in de Bijbel niet een bijkomend punt, maar de hoofdzaak. Hoe sta je tegenover de God van de hemel en de aarde? Onderwerp je je aan Hem, vereer je Hem of ontken je zijn bestaan of laat je dat in het midden? Afwijzing van de ware God, die zich wel degelijk manifesteert, is het begin van alle zonde en reden voor de toorn van God.  
En daar wil ik dan ten slotte nog een gedachte aan toevoegen. Die hoort ook wel in een preek over dit gedeelte, vind ik. 
Duidelijk is dat Gods toorn komt over ieder die Hem niet erkent. 
Maar duidelijk is ook dat de HERE God tegelijk onderscheid maakt in zijn beoordeling en de toorn voor de een heviger is dan voor de ander. 
Nee, kansloos is niemand en daar kan ook niemand zich mee verweren. Niemand kan tegen de HERE God zeggen: Neemt u me niet kwalijk, maar ik kon echt niet weten dat U bestaat en dat U de Schepper bent. Het spijt me achteraf dat ik het niet heb kunnen inzien. God zal dan eenvoudig volhouden dat het geen onkunde was, maar onwil.

Maar aan de andere kant opent de Bijbel onze ogen voor de rechtvaardigheid van God, ook hierin dat Hij niet alle zonde en alle ongeloof over één kam scheert.

Ik lees daarover met u een paar verzen uit Matteüs 11. De Here Jezus spreekt daarin de inwoners van Kafarnaüm aan. Hij zegt: En jij dan Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou zijn gebeurd, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou.

Sodom komt er beter af dan Kafarnaüm. Sodom, dieptepunt als het gaat om zonde en zedeloosheid. Maar Kafarnaüm was erger, want daar was ongeloof terwijl de Here Jezus zijn tekenen deed en zijn woorden sprak. En de Here zal dat beoordelen naar zijn maatstaf, die wel eens zo wordt beschreven: Aan wie Hij meer gegeven heeft, van die verwacht Hij ook meer.
Terecht is het in de kerk al vaak gezegd dat ongeloof als je in christelijke kring leeft of ergens waar de boodschap van de bijbel bekend is, erger is dan wanneer je niet op de hoogte bent van het evangelie.  
Ook daarin is de HERE rechtvaardig. 
Hij is altijd en overal rechtvaardig.

Nee, ik heb dat deze morgen niet aangetoond. Wie er niet aan wil, kan het allemaal naast zich neerleggen. Je kunt hier zitten en zelfs stug volhouden dat God niet bestaat of dat er niets waar is van wat de Bijbel over Hem zegt. Niemand levert de bewijzen van het tegendeel!
Voor wie gelooft is Gods bestaan en rechtvaardigheid een geruststelling. Mooi dat Hij zelfs ons enig inzicht geeft in de manier waarop Hij rechtvaardig mensen beoordeelt en straft.

Het maakt het ook gemakkelijker om naar het laatste oordeel toe te leven. 

En het zal ons vast ook helpen om niet te zwijgen over het reddend werk van de Here Jezus. Te vertellen dat er één weg is om aan het oordeel te ontkomen. Niet de weg van braaf zijn of een hoge morele standaard hanteren, maar het geloof in de Heer Jezus.
Van belang voor ons als individuele christenen en ook voor ons met onze wens om ook een missionaire gemeente te zijn.
Laten we in onze tijd die vol goddeloosheid is, niet tamboeren op de geboden om daardoor mensen tot bekering te bewegen, maar laten we vrijmoedig aandacht vragen voor God de Almachtige, Schepper en Rechter van alles en iedereen in hemel en op aarde. De God die zijn Zoon gaf om te redden. 
En laten wij zelf in diepe eerbied voor Hem, de rechtvaardige God, leven. Omdat Hij ons dat wil laten doen door de Heer Jezus. 

Als je, Jezus Christus kennende, nadenkt over de toorn van God, ga je beseffen waarvan je van bevrijd bent. 

Sta daar maak vaak bij stil. En laten we dat volgende week ook eerbiedig vieren.

Amen

