
Programma zondagmorgen 27 april 2008 

Welkom en mededelingen

Belijdenis van afhankelijkheid

Groet van God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest

GK 107

Nieuw leven door de Geest

GK 105: 1,2,3,5,7,9

Aanbidding en gebed om zegen

Bijbellezing: Filippenzen 3 vs 1-13

Kerntekst is Filippenzen 3,12-13

Psalm 98: 1,2,3

Verkondiging

Psalm 86: 4,5

LB 477

Dankgebed en voorbede

Collecte

Psalm 150

Zegen

LB 456: 3

Nog niet volmaakt









Zwolle, 27 april 2008 
Zijn jullie twee weken geleden ook geschrokken van de preek? Die ging over een uitspraak van de Here Jezus: als jullie mij willen volgen, moet je jezelf verloochenen en jouw eigen kruis op je nemen. Hebt u, heb jij daar de afgelopen twee weken nog over nagedacht? Ik kan me voorstellen, dat u of jij gedacht hebt: ja, maar dat kan ik nooit opbrengen? Ik wil het wel, maar dat lukt me niet om mezelf zo opzij te zetten. Het lukt me niet om te stoppen met roken, het lukt me niet om m’n tong in bedwang te houden. Het lukt me niet om na mijn echtscheiding niet een nieuwe relatie aan te gaan. Het lukt me niet om die ander te vergeven. Het lukt me als homo niet om alleen te blijven.
Heb je iets ervaren van de spanning tussen ideaal en werkelijkheid, tussen wat je wilt en wat je doet? Ik hoop het. Want als we die pijn, die vraag over deze spanning niet kennen is er wat loos. Dan klopt er iets niet. Wie zegt dat ie geen zonde meer doet, is een leugenaar, zegt Johannes in zijn eerste brief. De vraag na de vorige preek kan zijn: maar waar blijft nu nog de genade? Nou, het is alleen maar genade. Dat je Jezus mag en kunt volgen is grote genade. En die wordt niet afgepakt als je hem volgt en van start bent gegaan. Daarom vanmorgen de vraag: hoeveel rek zit er in de genade? 





***
De tekst van vanmorgen staat bol van de spanning:
niet volmaakt – wij allen die volmaakt zijn

nog niet gegrepen – door Christus gegrepen

gegrepen door Jezus – jaag er naar of ik het ook grijpen mocht

Het heeft iets van geven en nemen, ontkennen en aansporen. Verkoopt Paulus jojo’s? Ja en nee, wel en nog niet. Wat wil hij nu eigenlijk duidelijk maken en kan dat ook iets simpeler? 

We vinden deze woorden en spanning nadat Paulus heeft teruggeblikt op zijn leven zoals het er eerder uitzag. Dat godsdienstig buitengewoon actieve leven waarin niets te veel was. Het was alles godsdienst wat de klok sloeg: van geboorte als Jood en besnijdenis tot en met zijn ijver waarmee hij de gemeente van Christus heeft vervolgd. En nog steeds zijn er mensen die zo in het leven staan. Paulus waarschuwt daarvoor. Algemeen wordt aangenomen, dat hij daarmee zich keert tegen de Joden die de onderhouding van de wet van Mozes eisen. 

Maar zelf heeft Paulus dat helemaal losgelaten en weggegooid. Dát godsdienstige leven typeert hij als ‘op eigen vlees vertrouwen’. Het is een godsdienstbeleving waarbij gepronkt wordt met veren, en dus is er sprake van zelfgenoegzaamheid en gearriveerdheid. 
Dat laatste speelt nu een grote rol: tegenover de houding van ‘gearriveerd’ zijn vertelt Paulus dat hij nog niet gearriveerd is. Hij is nog niet bij zijn eindbestemming. Hij heeft het nog niet verkregen of gegrepen. Vroeger dacht hij wel zo: hij was een geslaagde Jood. Hij had het helemaal gemaakt. Hij zou een indrukwekkend groeiverhaal kunnen vertellen:  ‘van besnijdenis tot Farizeeër, van Jeruzalem tot ....’ Ja, tot wat eigenlijk? Tot Damascus, maar dát groeiverhaal zou een heel andere titel krijgen: ‘bij Damascus begint de victorie’. Niet in dat godsdienstige centrum, maar door de ingreep van Jezus Christus. 

Kijk, broers en zussen, misschien zijn we een beetje allergies voor mensen die in hun leven een grote verandering hebben meegemaakt en sinds dat moment vol zijn van Christus. Wetenschappelijk kun je daar namelijk niets mee! Maar bij Paulus is dat ook zo en hij kan er niet over zwijgen. Dat hoeft ook niet. Alleen, Paulus leert ons wel hoe je dat dan moet doen: alle eer aan God. Niet roemen in jezelf. Met afschuw kijkt de apostel terug op die periode uit zijn leven waarin hij dacht: ik ben er: onberispelijk naar de wet. Ik ben binnen, gearriveerd. 
Wie denkt, dat ie er ongeveer is, hoeft niet meer te groeien, wil niet meer groeien, hoeft niet te strijden, ziet de noodzaak niet. Dan is de spanning er af. Zoals bij een examen. Als je binnenkort de uitslag krijgt en je bent geslaagd, dan ben je binnen. En misschien zitten er wel vakken bij die je nooit meer nodig hebt. Blij dat je ze gehaald hebt, maar je bent binnen. 

Luister dan eens naar Paulus: de godsdienst van gearriveerdheid heeft hij weggegooid. En sinds hij christen is is er een voortdurende spanning in zijn leven: nu weet hij wat volmaaktheid echt betekent: opstaan uit de dood!!!

Maar hij is er nog niet. Er klinkt een boeiende spanning tussen ‘reeds en nog niet’. Hij is al gegrepen door Jezus Christus, maar hij is er nog niet. De Here Jezus heeft hem bij de kladden gepakt op weg naar Damascus, zijn leven is drastisch veranderd, maar hij is er nog niet. In dat spanningsveld verkeert elke christen. 

Broers en zussen: soms ervaar je heel duidelijk, dat je door Christus gegrepen bent. Je gelooft en merkt, dat de Here Jezus in jouw leven is gekomen. Prachtig. In allerlei toonaarden mag je daarvan vertellen tot eer van God. 

Maar er zijn ook momenten, dat je zo duidelijk merkt, dat je er nog niet bent. Er is nog de strijd, je valt soms terug. Je merkt je eigen zwakheid. 

Dat lijkt een tegenstelling waardoor je ook in de war kunt raken. Maar ik denk dat we dan vanmorgen door Paulus op het juiste spoor worden gezet als hij niet een tegenstelling maakt, maar wel een spanningsboog neerzet.

De spanning die trouwens pas ontstaat als je door Christus gegrepen bent. Wie tot geloof is gekomen ontdekt: ik geloof, ik mag een kind van God zijn, ik ben en ik voel me gegrepen. En vanuit dat geloof, wat je ook in verschillende mate ervaart, zie je ook: ik ben er nog niet. Ik ben nog niet volmaakt, nog niet volgroeid, nog niet zonder zonde. Wat dat betreft zijn christenen hun leven lang bescheiden mensen. Bescheiden over zichzelf en bescheiden in het oordelen over anderen.
Deze bescheidenheid siert een christen, want wat  en wie ik ben, ben ik door Jezus Christus. Hij heeft mij gegrepen. Geloofsverhalen die te weinig aandacht geven aan de Here Jezus en te veel aan de mens zelf, gaan scheef hangen en die leiden tot vraagtekens, ergernis, ongeloof. Luister maar naar Paulus. Dan krijg je een plaatje te zien: als Paulus terug kijkt ziet hij Christus en hoe die in zijn leven heeft ingegrepen. En kijkt hij vooruit, dan ziet hij de prijs die hij van God ontvangt. De prijs die hoort bij de roeping, de uitnodiging van God. Kortom, Paulus leeft vanuit Christus en hij leeft naar Christus toe. Van start tot finish is het Gods werk. Niets reeds gearriveerd, niets geen trots, zelfgenoegzaamheid enz. Genade alleen. En groeien is dan groeien in genade: steeds meer Gods genade in ons leven. Ben je gegroeid? Prachtig: wat een kado van God: genade alleen. En als je dan groeit in geloof, in liefde, in vruchten, heb je dan minder genade nodig? 

1. dat is een vreemde gedachte als je bedenkt, dat die groei zelf genade is van God. 

2. veel gegroeide christenen merken door die groei hoezeer ze Gods genade in vergeving en verandering nodig hebben. Het blijft genade. 
***
Nu zegt Paulus wel: ik jaag er naar. Dat klinkt behoorlijk fanatiek en lijkt toch wel weer op die oude stijl: zelf doen. 

Een prachtig beeld: dat uitstrekken. Velen denken aan de sport. Maar ik denk aan een hoge kast waar je bovenop ook spullen hebt neergelegd. Je kunt er niet bij, maar als je een stoel pakt en daar op gaat staan en je strekt je helemaal uit, dan lukt het net. 
Dat doe je alleen als je iets perse wilt hebben. Dat is de vraag aan  u en jou en mij: wil je perse de Here Jezus hebben? Ken je dat verlangen naar Christus, naar compleet herstel van je leven. Ken je dat verlangen naar volmaaktheid? Wie zich heeft laten grijpen door Jezus Christus weet dat Gods doel met z’n leven verder gaat dan het hier en nu. Op weg naar boven. Want in onze vertaling wordt de indruk gewekt alsof het gaat om een roeping van boven, maar het is een roeping naar boven. Ik word gegrepen en geroepen naar boven. Dat past ook bij de beweging van het uitstrekken. Christenen verlangen als het goed is naar de volmaaktheid. Niet slechts op enkele punten, maar over de hele linie. Maar vergis je nu niet. Het halen van deze norm is geen voorwaarde! Ook niet een die we aan elkaar mogen opleggen. Het ideaal halen we niet in dit leven. 
Dat is het erge van christenen die, zonder dat ze dat zeggen, de suggestie wekken er al te zijn. Als je in de gemeente bekend staat als iemand die steeds kritiek heeft op de kerkenraad, op gemeenteleden. Dan doe je net alsof je zelf gearriveerd bent. Aan de zijlijn kijk en beoordeel je en leg je de meetlat aan. Meetlatten van mensen zijn doorgaans genadeloos. Gods genade schittert, omdat mensen die hun leven lang het ideaal niet halen en heel vaak bij lange na niet halen van genade mogen leven.
En dat niet in hun eentje, maar samen. Samen groeien, samen bloeien. In Christus zijn we nu al volmaakt. Zo kijkt God naar ons. En tegelijk zijn we het feitelijk nog niet. Dat zorgt er voor dat we ons met verlangen uitstrekken naar Gods doel met ons leven. Samen, ondanks het feit, dat er soms verschillen zijn. ‘Als u op enig punt anders gezind bent, God zal u ook dat openbaren.’ Niet iedereen is even ver. Onder volwassen christenen komen soms nog wel verschillen voor. Het gaat hier niet om zondige tegenstellingen. Misschien mag je denken aan de verschillen tussen sterken en zwakken uit Rom. 14/15. De spits waar het Paulus nu om gaat is, om de gelederen te sluiten en als militairen in het gelid samen voort te gaan. Op weg naar het doel. De totale overwinning als je uit genade door Jezus Christus geridderd wordt. Christenen staan niet stil, laat staan dat ze achteruit rijden, maar voorwaarts christen strijders.
***
Tenslotte, ik heb het moeilijkste en mooiste voor het laatst bewaard: vs. 13: ‘broers en zussen, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb,...’ De zin lijkt duidelijk: Paulus zegt: ik ben er nog niet, zoals sommige anderen onder de Joden dat wel denken en ik vroeger ook gedacht heb. Met de nadruk op nog niet. Maar dat had Paulus al gezegd: vs. 12 namelijk: ‘niet, dat ik het reeds zou verkegen hebben...’

En daarom ligt een andere uitleg meer voor de hand: in vs. 12 zegt Paulus:
Ik heb de volmaaktheid nog niet bereikt. 

Ik jaag er wel naar, of ik het ook grijpen mocht. 

En nu zou het misverstand kunnen ontstaan, dat je toch zelf door je best te doen het zelf bereikt. Nee, zegt Paulus, broers en zussen, ik denk helemaal niet, dat ik het zélf gegrepen heb. Want dat heeft Christus voor mij gedaan. Genade, groei, geloof, volmaaktheid, arriveren bij God: dat is nooit iets dat ik zelf bereik en zelf doe en zelf grijp. Wat ik grijp heeft God mij gegeven. Genade alleen. 

Vs. 13 kun je dan als volgt vertalen: broers en zussen, ik denk überhaupt niet, dat ik het zélf gegrepen heb.

Paulus houdt ons allen zo een spiegel voor: is er bij u en jou en mij dat intense verlangen om je uit te strekken naar Gods ideaal? Of blijf je liever zitten waar je zit. 

Maar ook die andere vraag: u, jij die zo gegroeid bent, staat Christus nog steeds centraal? Zie je waar je nog te kort schiet. Bijvoorbeeld door karakterzonden die bij het ouder worden soms weer erger worden. Kijk je met genade naar je broers en zussen die net als jij er nog niet zijn? Of vraag je van een ander dat ie het ideaal haalt? Een spannende vraag als we die concreet gaan toepassen op onze omgang met homofiele broers en zussen. Wekken we als heterofielen de suggestie dat we er al zijn? Of geven we heterofiele broers en zussen meer ruimte en genade dan homofiel geaarde broers en zussen. Dat zou onrechtvaardig zijn, maar ook naar sommigen genadeloos. Voor iedereen is het belangrijk om de spanning vast te houden van het ideaal dat je niet halt, maar wel naar verlangt als iets dat God je zal geven. Tegelijk geeft dit ruimte: Gods genade geldt tot mijn laatste snik. 
Inderdaad, genade! Dat heerlijke, bevrijdende geschenk van Gods liefde.  
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