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Welkom en mededelingen

Belijdenis van afhankelijkheid en groet van de Here

Psalm 100

Tien geboden 

LB 477

Gebed

L. Marcus 8, 27-36

Kerntekst: Marcus 8,34-35

Verkondiging

GK 79

Viering maaltijd van de Here Jezus

Dankgebed

Collecte

LB 78

Zegen

Volg de gekruisigde met jouw eigen kruis









Zwolle 13 april 2008 

Vorige week eindigde de ochtendpreek over discriminatie met Galaten 3 vs 28: er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, hetero’s of homo’s – u bent allen één in Christus Jezus. Dit Bijbelwoord stond toen in het teken van veiligheid in de gemeente voor iedereen. Geen discriminatie op grond van uiterlijk, bezit, sexe of geaardheid. 

Daarmee is echter niet alles gezegd over dit woord van God. Het betekent namelijk ook, dat uw en jouw identiteit (wie je bent) niet langer bepaald wordt door je huidskleur, spaarrekening, seksuele geaardheid. Je identiteit is niet ‘arm’, of ‘rijke stinkerd’ of ‘homo’ of ‘blanke’. Deze dingen zeggen iets over je situatie. En dat kan heel erg raken aan je hart, je gevoelens enz. Het kan veel impact hebben of je van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Maar je identiteit is dan niet ‘bijstandsmoeder’ of ‘uitkeringstrekker’. En net zo goed is ook heterofiel of homofiel zijn niet je identiteit. Je identiteit is namelijk christen. Je bent aan Christus verbonden. Je bent niet wat de mensen over je denken. Je bent niet je omstandigheden. Maar je bent christen. Een nieuwe identiteit die Jezus uitdeelt aan allen die hem volgen. 

*** 

Daarover vertelt het Bijbelgedeelte van vanmorgen ons meer. Het wordt een stuk spannender dan het tot nu toe geweest is. Jezus trekt al een tijd op met zijn leerlingen en de mensen lopen achter hem aan. Mooi die Jezus: wat een geweldige spreker en wat een prachtige wonderen doet hij. Hier hebben ze naar verlangd. Nou ja, dit overtreft al hun verwachtingen. 
En dan gooit Jezus roet in het eten. Hij neemt zijn naaste vrienden apart en gaat ze hun droom ontnemen. Hij vertelt aan zijn naaste leerlingen, de twaalf, dat er spannende tijden aan zullen breken. De Joodse leiders zullen hem verwerpen en hij zal gedood worden, maar na drie dagen opstaan.
Een paar dingen vallen op: Het is voor het eerst: hij begon hun te leren dat hij veel zou moeten lijden (31). Het is les 1 over zijn lijden en sterven. Voor de leerlingen een dreun. Een grote schok. Het is zo anders dan ze gedacht hadden. En het tweede wat opvalt: Jezus spreekt daarover in alle openheid, zegt Marcus (32). Hij draait er niet om heen. Hier vallen voor het eerst die grote woorden: moeten lijden, verworpen worden, sterven, uit de dood opstaan. Jezus vertelt wat hij gaat doen. Zó zal de route naar het Koninkrijk zijn. Niet over toppen, maar door het diepste dal. Zo zal het moeten gaan. Geen noodlot dat hem tragisch overkomt, maar een weg waar hij in liefde voor God en deze wereld voor gekozen heeft. Zó zal het koninkrijk komen: langs een weg waarop Jezus zijn eigen belang totaal opzij zet. 
Dat is voor ons min of meer gesneden koek. Helaas. Als dat bij u of jou wel een beetje zo is: bid om vergeving en vraag om opnieuw je hart en ogen te openen voor de onovertroffen liefde van Jezus Christus. Voor u en jou en mij. Voor deze wereld.

Welke gevolgen dit heeft voor iedereen vertelt Jezus vervolgens aan de hele menigte. Woorden voor jan en alleman: wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen…
Wat is zelfverloochening? Zelfverloochening is dat je je eigen belangen opzij zet. Je zegt ‘nee’ tegen je eigen ‘ik’ en ‘ego’. Je zegt ‘nee’ tegen je egoïstische verlangens. Je eigen ego opzij zetten uit liefde voor Jezus en uit liefde voor je naaste. Zó je eigen verlangens en eigen ik op zij zetten is heel moeilijk. Want we zijn van uit onszelf en los van Gods werk in ons egoïstisch. Het is zo moeilijk om te denken in termen van geven in plaats van ontvangen. Daarom mag dit ook nooit een route zijn voor jou alleen. Niet in je eentje. Jezus laat ons niet aan ons lot over. Nee, achter Jezus Christus aan. Achter hem aan die zijn leven totaal opzij gezet en zijn belangen, terwijl hij niet egoïstisch was, helemaal heeft losgelaten. Uit liefde voor God en alle mensen. 
Broers en zussen in de Here, als je Jezus wilt volgen, dan volg je hem die zijn leven gegeven heeft. Alles gegeven. Hoe wilt u of jij hem volgen en toch je eigen ding blijven doen? Hoe wil je nu Jezus recht in het gezicht kunnen kijken, maar geen centje pijn willen lijden? Want dat zelfverloochening pijn doet maakt Jezus ook duidelijk: wie mijn volgeling wil zijn moet zijn/haar kruis op zich nemen. Dat was voor de Joden een schokkend beeld: iemand met een kruis op z’n rug was veroordeeld voor een heel ernstig misdrijf. Zo iemand was vervloekt en werd uitgejouwd door de mensen. Iemand met een kruis op z’n rug was op weg naar de terechtstelling. De menigte mensen kon hem nog eenmaal scheldend en vloekend al hun spot en boosheid naar het hoofd slingeren. Het is een schokkend beeld dat heel iets anders betekent dan ons gezegde: ‘ieder huisje heeft z’n kruisje’. Als je maar weet dat sommige huisjes wel vijf kruisjes hebben en andere bijna nul. Maar voor vanmorgen is het ook heel belangrijk om te bedenken, dat Jezus niet spreekt over moeilijke dingen die jou overkomen, maar waar je in geloof en liefde zelf voor kiest: zelf jouw kruis op je nemen. 
Maar wat is dat dan? Want Jezus heeft toch al voor ons geleden aan het kruis? Dat vieren wij toch vanmorgen! En kruisen kennen we niet in onze cultuur. En christenen die hun geloof met de dood moeten bekopen wonen elders. 

Daar gaat het ook niet om. Jezus zegt dit tegen alle mensen die daar op dat moment zijn. Het is geen boodschap voor een enkeling, maar voor iedereen die Jezus volgeling wil zijn. Jouw kruis dragen is het beeld, het plaatje bij de zelfverloochening. Het doet pijn. Jouw eigen ‘ik’, en in het geheel van de Schrift mag je zeggen, jouw zondige ego kruisigen. Het gaat hier niet zozeer over lijden om je geloof, maar om de keuze om achter Jezus aan jezelf te verliezen. 

Hoe wil je immers Jezus volgen als de redder van jouw leven als je ondertussen gewoon jezelf op de voorgrond plaatst, je eigen verlangens nastreeft . Deze oproep van Jezus geldt niet alleen voor homo’s: pas op hè, geen seks. 

En ondertussen zelf doorgaan met roddelen en kwaadspreken. Of anderen veroordelen, onrust stoken, of na echtscheiding opnieuw trouwen, of maar doorgaan voor je eigen gelijk en daar aan blijven vasthouden. 
Jezus Christus zegt tegen armen en rijken, mannen en vrouwen, roddelaars en overspel plegers, hetero’s en homo’s: als je mijn volgeling wilt zijn, moet je jezelf verloochenen en jouw kruis op je nemen en zó achter mij komen.

Als je je leven wilt behouden ga je deze pijn uit de weg: je doet gewoon wat in je opkomt. Je gaat voor je eigen belang. Je eigen lol, je eigen gelijk, je eigen egoïsme. Je gaat voor je eigen geluk. Als wij het kruis uit ons leven weghalen wordt het in zekere zin heel gemakkelijk. Dan doet het leven als christen geen pijn, dan kost het geen strijd. Maar dan raak je ook bij Jezus Christus vandaan. Dan raak je hem kwijt die zichzelf verloren heeft om u en jou te redden.
Jezus is gekomen om ons gelukkig te maken. Onze identiteit is niet dat we man zijn of vrouw, slachtoffer of macho, homo of hetero. Jezus volgen betekent dat je zegt: hij is mijn identiteit! Ik verbind mijn leven aan dat van hem langs die merkwaardige route van kruisiging en dood. Want hij alleen kan mij gelukkig maken. Hij alleen kan mij genezing schenken. Hij alleen kan mijn zonden vergeven. Hij alleen kan mij in het koninkrijk van Vader brengen. 

Jezus vertelt ons over de stijl van het koninkrijk. Een route waarop we er niet alleen voor staan: als er één is waar u en jij en ik met de pijn van zelfverloochening en kruisdragen bij terecht kunnen is het Jezus wel. 

En weet je wat zo mooi is: door zelf je eigen kruis op je te nemen en te dragen blijf je dicht bij Jezus Christus! Hij heeft de weg al gebaand. Je mag in zijn voetspoor treden en bij alle verlies van eigen ego vind je jezelf terug bij Jezus, als mens zoals God je bedoeld heeft. 
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