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Zwolle, 6 april 2008 
1. Wat ís discriminatie?

Letterlijk betekent discriminatie: het maken van onderscheid.

Daar is niets mis mee. Als ik zeg: jij bent een jongens en jij een meisje. Dan maak ik onderscheid tussen jullie, maar niemand wordt dan minder behandeld. Als ik zeg: jij bent bruin en jij bent wit, dan klopt dat. 

Maar als ik zeg: hé witte, wat doe jij hier? Of: alle moslims moeten Nederland uit, dan hoor je heel iets anders. Dan wordt iemand benadeeld/uitgescholden om de huidskleur, of godsdienst. 

Discriminatie is: iemand anders met woorden, gebaren of daden wegduwen om huidskleur, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, kleur haar, handicap.

2. Je doet het zo maar!
Het is niet nieuw: de broers van Jozef voelden zich door hun vader benadeeld: Jozef werd voorgetrokken. Dat is op een andere manier gezegd hetzelfde als discriminatie. Iemand voortrekken. Jozef werd voorgetrokken door z’n vader. 
Kay Lynn las uit de bijbel iets over ambtenaren die elkaar voortrekken en collega’s die fouten hebben gemaakt steunen. In de bijbel waarschuwt God regelmatig om de armen niet de discrimineren: die zijn toch maar arm. Bij de rechtspraak bijv. Bij het verdelen van geld. God leert ons juist om mensen die vaak gediscrimineerd worden voor te trekken. 

Een heel mooi voorbeeld is Boaz. Wie werd er door Boaz geholpen? 

Ruth komt uit Moab. Is een asielzoeker: en Boaz zegt: laat wat extra voor haar liggen! Dus niet: hé wat mot dat, jij komt uit Moab, dat zie ik zo. Wat doe je hier? 

Maar dat zijn eerder uitzonderingen dan dat het normaal is: denk maar aan het verhaal van de Here Jezus over de barmhartige samaritaan. Het belangrijkste is niet dat de Farizeeër en de leviet doorliepen terwijl die man daar zwaar gewond op de weg lag, maar het allerbelangrijkste is, dat Jezus duidelijk maakt wie jouw naaste is? Wie is jouw medemens die jij lief moet hebben? Dat is iedereen.
Ook dat meisje dat altijd zo druk is, ook die jongen in een rolstoel, ook die man met aids, die vrouw met paars geverfd haar, die oudere man, de bruine tiener, het lesbische meisje,….
Dat vinden we niet altijd zo gemakkelijk: op school niet en in de kerk ook niet. We willen graag dat iedereen een beetje gelijk is en vooral gemiddeld. Zoals de meeste andere. En mensen die meer dan gemiddeld anders zijn, worden soms best snel negatief bekeken:
jij mag niet meedoen? Waarom niet? Gewoon niet. Jij bent niet leuk. 

Ik heb er al eens over geschreven dat veel gemeenteleden niet naar de diensten voor mensen met een verstandelijke beperking en handicap gaan: dat is pure discriminatie. Eigenlijk zeg je daarmee tegen sommige leden van onze gemeente: jullie horen er niet bij. Of: jullie zijn niet zo belangrijk. Of: pas je maar aan aan ons. Dat zeggen we dan niet hardop natuurlijk. Dat deden de Farizeeër en de leviet ook niet. Ze liepen stil door. Ze keken vanuit hun ooghoek en liepen door. Dat doen wij soms ook. 
Ik kan jullie en u en mijzelf wel vertellen, dat God dat heel erg vindt. In de bijbel lezen we, dat God wil dat de Israëlieten juist extra liefde geven aan mensen die kwetsbaar zijn: kinderen zonder ouders en weduwen, vrouwen die hun man verloren hebben. Maar ook de buitenlander is in beeld bij God. God discrimineert niet. Hij kijkt niet negatief naar mensen die anders zijn. 
3. Jezus leert ons iedereen lief te hebben

Met wie ging Jezus om? 

Met echt iedereen:

mannen én vrouwen

rijk en arm

geleerd en kleine kinderen

gezond en ziek

gaaf en gehandicapt

heel braaf en ontzettend zondig

Jezus maakte geen onderscheid: aan iedereen deelde hij zijn liefde uit. Jezus kijkt heel anders dan wij. Niet alleen je vrienden zijn je medemensen, niet alleen degenen die ergens net zo over denken als jij. 

In de tijd dat Jezus in Israël was kwam hij veel discriminatie tegen:

De Joodse leiders keken neer op het gewone volk en in het bijzonder de tollenaars en andere grote zondaren. Jezus ging met allebei om.

Vrouwen hadden een minder waardige positie dan mannen. Jezus heeft een aantal vrouwen in zijn naaste omgeving. Onder hen een paar die rijk zijn en zorgen voor zijn eten en drinken e.d.

De Samaritanen worden verschrikkelijk gediscrimineerd. Maar Jezus laat uitgerekend zo’n Samaritaan heel goed zorgen voor de in elkaar geslagen man. En Jezus praat met een Samaritaanse vrouw die wel met een handvol mannen naar bed geweest is en seks gehad heeft.

In Jezus’ dagen wordt er zelfs een heel deel van het land gediscrimineerd: kan er uit Galilea, uit Nazareth iets goeds komen? Dat bestaat niet. Zoals ooit over Joden of zigeuners of zwarten gezegd is dat het geen mensen waren. 

Wat doet Jezus: hij zoekt al deze mensen op en haalt ze uit hun isolement. 

Wat is isolement? …………….
Dan ben je alleen of je voelt je heel alleen. Jezus zorgt dat mensen niet langer alleen staan, maar hij zoekt ze op en laat ze bij zich komen. Hij biedt nabijheid, liefde en geeft aandacht. Hij neemt ieder mens heel serieus. Bij Jezus ben je niet langer alleen.

4. Homo’s

Jongens en meisjes, jullie weten wel dat er onder de mensen niet alleen verschil is in huidskleur en lengte of rijkdom, maar ook of je heterofiel bent of homofiel. De meeste mensen zijn heterofiel: een jongen wordt verliefd op een meisje en een meisje op een jongen. Misschien ben jij ook al wel eens verliefd geworden. Wie van jullie is al wel eens verliefd geweest op iemand?...............

Sommige jongens en mannen worden verliefd op een andere jongen of man. En sommige meisjes of vrouwen op een ander meisje of vrouw. Dan heb je een homofiele geaardheid. 

Denken jullie dat er in onze gemeente ook homofiele broers en zussen zitten? ………
Ze zeggen wel dat 5% van de mensen in Nederland homofiel is. Dat zou voor onze gemeente betekenen: 50-60 homofiele en lesbische broers en zussen. 

Veel homofiel geaarde mensen zitten in een isolement: ze staan alleen, want ze weten niet hoe ze dat moeten vertellen. Stel nu dat je op school altijd hebt gehoord: homo’s zijn mietjes. Of thuis: homoseksualiteit is goor. Denk je dat je dan gemakkelijk vertelt dat je homofiele gevoelens hebt? In Nederland is heel veel bespreekbaar, maar het is nog steeds heel moeilijk om als homo voor de dag te komen. En in de kerk doen we veelal ook alsof ze er niet zijn. 

Onze homofiele broers en zussen hebben niet zelf voor hun geaardheid gekozen. Ze hebben het wel en het doortrekt hun hele leven zoals heterofiele mensen dat ook hebben. 

5. De gemeente als veilige herberg

Bij Jezus is ieder mens veilig die zijn liefde aanvaardt. Hoewel, dat is niet de voorwaarde. Wij lezen in de bijbel, dat Jezus zijn vijanden heeft liefgehad. Jezus Christus haalt mensen uit hun isolement. Hij aanvaardt ze en biedt ieder mens nieuwe hoop, schenkt vergeving en begint door zijn heilige Geest te werken aan herstel. Opvallend is het, ik heb het al vaker gezegd, hoe veilig mensen zich bij Jezus voelen. Vooral de mensen die niet hoeven te doen alsof ze geen fouten hebben en maken. 

De gemeente van Jezus Christus zal een plek moeten zijn waar het voor iedereen veilig is en waar iedereen ervaart er helemaal bij te mogen horen. Ouderen en jongeren, asielzoekers en kinderen, gehuwden en mensen die gescheiden zijn. Hetero’s en homo’s. 
Hier is in de kerk immers de liefde van Jezus Christus de baas. Hier leven we allemaal van zijn genade. Hier zitten allemaal mensen met zonden, handicaps, eigenaardigheden. De vraag is niet: komt het bij ons ook voor, maar de vraag is, is het veilig voor iedereen. Is het veilig voor mensen die de vrijmaking nog hebben meegemaakt of worden ze achter hun rug om uitgelachen? Is het veilig voor moeders en vaders die door scheiding een eenouder gezin vormen? Is het veilig voor mensen die de vrijmaking niet hebben meegemaakt, maar wel degelijk vervuld zijn van de heilige Geest, maar dat anders uiten? Is het veilig voor deze kinderen van groep 6,7 en 8 waar zeer waarschijnlijk ook een paar homofiel of lesbisch geaarde bij zitten of hetero’s die zich door schade en schande heen een weg banen naar Gods koninkrijk. 

Ik wil in deze serie voor iedereen opkomen, maar neem het me niet kwalijk als ik dat in het bijzonder doe voor onze homofiele broers en zussen. Zij hebben een veilige gemeente nodig om zich kwetsbaar te kunnen opstellen zonder bang te hoeven zijn dat ze worden gediscrimineerd. 

Vrij naar Galaten 3 zeg ik het als volgt:

Door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, blanken of zwarten, homo’s of hetero’s, want jullie zijn allen één in Christus Jezus.

Want Jezus Christus discrimineert niet. 
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