Preek over Johannes 8,1-11: Jezus neemt de zondaars aan.

Voorzang: Psalm 98, 1 en 2

Votum en Groet

Zingen: Psalm 98, 3 en 4

Leefregels

Zingen: Gezang 9, 1 en 3 (Zingende Gezegend; mel. Gez. 288)

Gebed bij de opening van het Woord

Zingen: Kinderlied 26 (Vader, wij danken U…)

Schriftlezing: Deuteronomium 22,22-24 en Johannes 8,1-11

Zingen: Gezang 365

Verkondiging van Johannes 8,1-11: Jezus neemt de zondaars aan.

Zingen: Gezang 436, 1. 4. 5 en 6

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Zingen: Opwekking 181 (Majesteit…)

Zegen

Gemeente van onze Heer Jezus Christus!

Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.

Dat is een gevleugeld woord onder christenen.

Wie in een glazen huis woont moet niet met stenen gaan gooien.

Zo kun je het ook zeggen.

Of: wie boter op zijn hoofd heeft moet niet in de zon gaan staan.

Wees maar voorzichtig met wat je over een ander zegt.

Alsof jij nooit iets fout doet.

Als je met één vinger naar een ander wijst, wijzen er drie naar jou zelf.

Ja, dat klinkt allemaal mooi en aardig.

Maar is daar niet alle rechtspraak mee om zeep geholpen?

Welke rechter is zo vlekkeloos dat hij dan nog kan vonnissen?

En kerkelijke tucht?

Is daar nog ruimte voor?

Kan of mag een kerkenraad nog vermanen als mensen in zonde leven?

Of moeten we daar maar helemaal van afzien?

Omdat ieder die vermaant zelf ook niet zonder zonde is?

Is dat de boodschap die Jezus hier uitdraagt?

Iedereen, wat hij ook doet, hoe zij ook leeft altijd blijven accepteren.

Nooit iemand om zijn of haar levenswijze uitsluiten.

Nooit iemand de toegang tot het avondmaal weigeren.

Wie zijn wij om dat aan te durven?

Alsof we soms beter zijn dan die ander.

Wie zonder zonde is…

Laten we maar eens gaan luisteren naar wat Johannes vertelt.

Het is feest in Jeruzalem.

Uitbundig feest!

Het is het feest van de Loofhutten.

Het feest van de wijnoogst.

Nou, dat geeft een vrolijkheid van jewelste!

Want je moet toch proeven hoe goed de wijn is dit jaar?

Dus er wordt flink gezongen, gedanst en gedronken.

Op de laatste dag van dit feest is ook Jezus naar Jeruzalem gekomen.

Maar ’s avonds heeft Jezus zich weer teruggetrokken.

Hij is naar de Olijfberg gegaan.

Vanaf de berg kan Hij de stad zien liggen.

De schitterend geïllumineerde tempel en de feestelijk verlichte straten.

Het lawaai van het uitgelaten zingen en dansen dringt gedempt tot Hem door.

Jeruzalem feest.

Jezus bidt.

De herder waakt over zijn kudde.

In de vroege ochtend komt Hij de stad weer binnen.

Hij gaat de tempel weer binnen.

Hij gaat daar zitten om de mensen te vertellen over het Koninkrijk van God.

Jeruzalem is uitgeraasd.

De mensen ruimen de resten van het feest weg.

Scherven van een wijnkruik.

Etensresten.

Het braaksel van feestgangers die boven hun theewater zijn geraakt.

Opgeruimd staat netjes!

Daarbij hoort ook die vrouw.

Ze is op heterdaad betrapt in een omhelzing met haar minnaar.

Misschien verhit door de drank heeft ze zich overgegeven aan een liefdesavontuur.

Is ze ontrouw geweest aan haar eigen man?

Is ze vreemd gegaan met de man die een andere vrouw toebehoort?

We horen geen details.

Maar de zaak is duidelijk.

Het staat onomstotelijk vast dat ze de heilige huwelijkswet heeft geschonden.

Ze is als het ware uit de armen van haar minnaar weggeplukt.

Meegesleurd naar de tempel.

Daar zal ze op staande voet berecht worden.

Maar onderweg naar de rechtszaal passeren de aanklagers Jezus.

Daar zit Hij alweer, die irritante rabbi.

Dat vriendje van hoeren en tollenaars.

Bezig mensen te vergiftigen met zijn ketterse ideeën.

Maar wacht eens even!

Dit is een mogelijkheid om Hem te ontmaskeren.

Om Hem aan de kaak te stellen als iemand die de wet aan zijn laars lapt.

Als deze zonde geen zonde is, wat is het dan wel?

Overspel is een schending van het hoogste goed wat God mensen gegeven heeft.

De liefde en de trouw.

Als dat in bescherming wordt genomen dan is dat het einde van wet.

Dan is er van recht geen sprake meer.

Meester, hier kunt u niet omheen!

Wat is uw oordeel?

Maar in de hele situatie is iets onzuivers.

Alleen al dat enkel de vrouw gepakt is en de man buiten spel blijft.

De vrouw is op heterdaad bij overspel betrapt.

Maar dan was er toch ook een man bij betrokken?

Ja toch?

Alleen, die schittert door afwezigheid.

Dat is wel een heel eenzijdige aanpak.

Maar vooral – waarom staan ze met deze vrouw stil bij Jezus?

Waarom vragen ze om zijn oordeel als dat oordeel toch zo zonneklaar is?

Wat kan Jezus daar aan toevoegen?

Omdat ze denken twee vliegen te kunnen slaan in één klap!

Ze ergeren zich al tijden aan die goeroe.

Wat is Hij dikke vriendjes met het tuig van de richel: dieven en diefjesmaat.

En met de meisjes van plezier die een man voor geld aan z’n gerief helpen.

Maar hier kan Jezus toch niet omheen!

Wie zo duidelijk in de fout is gegaan moet toch haar verdiende straf ondergaan.

Recht is recht!

Met al dat geklets over barmhartigheid en zo handhaaf je geen rechtsorde!

Dat zal toch zelfs Jezus moeten toegeven.

Weet u wat zo erg is?

Deze vrouw wordt verlaagd tot een middel om Jezus klein te krijgen.

Ze is een geval waarmee men de gehate rabbi aan de kaak stelt.

Haar waardeloze leven kan straks worden verpletterd.

Maar eerst kunnen ze haar nog mooi gebruiken om Jezus uit te schakelen.

Jezus kijkt naar de vrouw.

Kijkt naar de verontwaardigde mannen om haar heen.

Dan bukt Hij zich voorover.

Met zijn vinger schrijft Hij in het zand.

Het lijkt een verlegenheidsgebaar.

Alsof Hij hierop geen antwoord weet.

Zoals een jongen of meisje op school zich suf piekert over een moeilijke opgave.

En al denkend wat zit te krabbelen in de kantlijn.

Zo lijkt Jezus klem gezet.

Maar zo gemakkelijk komt Hij er niet van af.

Hij zal kleur bekennen.

Ze willen horen, dat Hij instemt met hun oordeel.

Dat Hij daarmee eigenhandig zijn eigen evangelie om zeep helpt.

Dat zwetsverhaal over de liefde van God voor onmiskenbare wetsovertreders –

dat zal Hij nu toch moeten inslikken.

Meester, waarom zegt u nou niets?

Dan komt Jezus overeind.

Hij kijkt de gretige rechters één voor één in de ogen.

En Hij zegt: Laat wie van jullie zonder zonde is de eerste steen maar werpen!

Onmiddellijk hurkt Hij weer neer en schrijft opnieuw in het zand.

Het wordt doodstil.

De mensen om Jezus heen wachten ademloos af.

De vrouw, om wie alles draait, voelt het hart kloppen in haar keel.

Uit welke richting zal de eerste steen op haar afsuizen?

Maar er gebeurt niets.

In de adembenemende stilte hoort ze plotseling geschuifel van voeten.

Uit haar ooghoeken ziet ze van haar aanklagers de één na de ander verdwijnen.

Nog even en er is niemand meer achtergebleven.

Niet één!

Wat is de kracht van Jezus’ woord dat het dit heeft uitgewerkt?

Wie van u zonder zonde is, laat die de eerste steen maar werpen!

Met dit woord geeft Jezus aan Mozes’ wet het volle pond.

Vinden de rechters dat deze vrouw het verdiend te worden gestenigd?

Jezus zal dat niet tegenspreken.

Hij is immers gekomen om de heilige wet van God ten volle te handhaven.

Hij verandert er geen punt of komma aan.

Wat zonde is, moet ook zonde worden genoemd.

Het kwaad mag op geen enkele wijze worden verdoezeld.

Ja, Jezus scherpt de wet van Mozes nog onnoemelijk zwaar aan.

Zelfs de begerige blik naar de vrouw die niet van jou is, staat gelijk met echtbreuk.

Alleen al door verlekkerd naar een vrouw te kijken –

op je werk

in de trein

op internet –

en je fantasie op haar los te laten ben je schuldig aan overspel.

O nee, niemand zal Jezus horen zeggen dat er bij God wel heel wat mee door kan.

Hij legt de wet van God uit naar haar diepste bedoeling.

Is er bij de aanklagers van de vrouw werkelijk sprake van heilige verontwaardiging?

Dan staat Jezus volledig aan hun kant.

Jezus nodigt hen uit om het recht zijn loop te laten.

Dat voor ons gevoel harde, wrede recht van de wetten van Mozes.

Maar dan één ding voorop.

Anders is er van heilige verontwaardiging en diepe ernst geen sprake.

Eén ding voorop: zelfkennis.

Ga maar binnen, zegt Jezus, in de heilige ruimte die door Gods wetten is afgebakend.

Maar bedenkt wel!

Ieder die deze ruimte betreedt valt ook zelf onder het oordeel van Gods wet.

Hij hurkt weer neer en schrijft opnieuw in het zand.

Hij blijft hen niet aankijken, triomfantelijk, of ze daar van terug hebben.

Hij spreekt hen niet toe vanaf een voetstuk, hooghartig, zelfvoldaan.

Nee, Jezus trekt zich terug.

Hij laat hen a.h.w. alleen met zichzelf.

Met zichzelf en hun eigen geweten.

In die stilte gaat dat geweten spreken.

Ze slaan een blik naar binnen in de donkere diepten van het eigen hart.

Daar horen ze de stem van hun geweten het oordeel over zich voltrekken.

Jezus hoeft verder helemaal niets meer te zeggen.

Worden we hier niet klein bij?

Er is een spreken in christelijk Nederland dat lijkt op wat de Farizeeën doen.

Ik denk aan een al te gemakkelijke verontwaardiging.

Een zelfverzekerd op de bres staan voor de handhaving van normen en waarden.
Vaak juist op het terrein van de seksualiteit.

Het heeft iets stoers om sterk te staan voor een stevige moraal.

Maar hoe gemakkelijk blijven we zelf niet buiten schot.

Hoe gauw gaat het niet over de anderen – en niet over ons.

In deze geschiedenis gáát het inderdaad over de seksuele verwording.

De vrouw belichaamt de seksuele losbandigheid.

Het is in onze samenleving een vreselijk kwaad.

We zijn er van vergeven.

Dat raakt ons als christenen ook volop.

We leven niet op een eiland.

Het beïnvloedt ons denken, ons gedrag.

En sommigen mopperen: alles mag maar en alles kan maar tegenwoordig!

Ook in de kerk!

Wanneer is er nog sprake van tucht?

Over stellen die openlijk samenwonen?

Over mannen of vrouwen die in een homofiele relatie leven?

Of als iemand een tweede huwelijk aangaat terwijl hij of zij schuldig gescheiden is?

Wordt dat allemaal maar gewoon getolereerd?

Anderen zeggen: juist goed dat de kerk er niet meer zo bovenop zit.

De kerk heeft nog veel te veel het imago van bekrompenheid en liefdeloosheid.

Altijd maar oordelen en afkeuren.

Altijd dat negatieve.

Wat zijn mensen die in zonde vielen niet onbarmhartig behandeld.

Stelletjes die moesten trouwen omdat ze voor hun huwelijk in verwachting waren.

En die dan voor in de kerk schuld moesten belijden.

Barbaars gewoon!

En zo'n paus die maar één oplossing voor het aidsprobleem in Afrika weet.

Condooms verbieden en monogaam leven.

Dat is toch niet meer van deze tijd.

Luister dan eens naar wat Johannes hier vertelt!

Dat is toch een heel ander verhaal?

Dat is toch veel toleranter?

Laten we toch ophouden met oordelen.

Leven en laten leven – daar gaat het om!

Zo staan ze in de breedte van de christelijke kerk tegenover elkaar.

De moraalridders, die houden van stoere taal en een stevig beleid.

En de mensen van de verdraagzaamheid, die voor ruimte pleiten.

Wat heeft Jezus in dit spanningsveld te bieden?

Het heeft er de schijn van dat Hij vooral past in het kamp van de laatsten.

Zijn boodschap is een boodschap van liefde.

Zijn houding is een houding van barmhartigheid.

De vrouw die op overspel betrapt is wordt door Hem niet gestenigd.

Hij die werkelijk zonder zonde is gooit zelf niet de eerste steen.

Als iedereen verdwenen is kijkt Jezus haar aan.

Heeft niemand je veroordeeld?

Niemand, Heer!

Ik veroordeel je ook niet.

Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer.

Is dit de tolerantie van de verdraagzamen, die alle ruimte zoeken?

Die zeggen dat de kerk niet moet oordelen over het gedrag van anderen?

Nee, toch niet!

Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer!

Jezus spreekt wel degelijk een oordeel uit.

Hij noemt zonde wat zonde is.

Overspel is ontrouw.

Dat druist in tegen de heilige wet van God.

En nogmaals, Jezus scherpt die wet nog aan.

Zelfs de overspelige gedachte en de overspelige blik vallen onder het oordeel.

Het komt er bij Jezus nog meer op aan.

Hij eist heiligheid en zuiverheid tot in het binnenste van ons hart, van ons denken.

Hij pleit bepaald niet voor meer ruimte en versoepeling van normen.

Wat deze vrouw gedaan heeft is ronduit slecht, verkeerd!

Op dat punt is Jezus het volkomen eens met de Farizeeën.

Alleen zijn aanpak van het kwaad is een andere.

Hierin is Hij meer dan Mozes.

De wet van Mozes eiste de doodstraf op de overtreding van de huwelijkswet.

Dat maakte duidelijk hoe zwaar God de schending van het liefdesverbond opnam.

Hoe afschuwelijk Hij het vindt als mensen elkaar ontrouw worden.

Daarmee zetten ze hun relatie met God op het spel!

Maar Jezus zegt tegen deze vrouw: Ik veroordeel je niet…

Dat betekent niet dat Hij geen mening heeft over wat ze heeft gedaan.

Maar het betekent dat Hij niet het oordeel van de wet aan haar voltrekt.

Hij pakt geen steen om haar het leven te ontnemen.

Hij voert het doodvonnis dat zij verdient (!) niet uit.

Dat houdt niet in dat Hij het dus niet zo erg vindt.

Maar Hij geeft de vrouw nog een tweede kans.

Dat kan Hij alleen maar doen omdat Hij zelf de doodstraf op zich neemt.

Zo serieus neemt Hij haar zonde dat Hij daarvoor aan het kruis gaat.

Dankzij het kruis dat Jezus te wachten staat kan deze vrouw vrijuit gaan.

Niet omdat Jezus haar de ruimte gunt om door te zondigen.

Maar omdat Hij haar de ruimte gunt om met haar zonde te breken!

Hij benadert haar niet met de wet, maar met evangelie van zijn genade.

En dat moeten wij als gemeente leren van Jezus.

Scherp en zuiver de normen van Gods heilige wet hoog houden.

Daar niet mee sjoemelen.

Zonde noemen wat zonde is.

En tegelijk de zondaar blijven benaderen vanuit het evangelie van Gods genade.

Niet om hem of haar de ruimte te geven om door te zondigen.

Maar om vanuit het evangelie het hart te veranderen.

Zodat hij niet meer zondigen wil.

Omdat hij God in zijn liefdevolle ogen heeft gezien.

En Hem niet langer verdriet kan doen met door te gaan met wat Hem pijn doet.

Misschien mag ik dit tenslotte toepassen op ons gesprek over homofilie.

Daar zijn we in onze gemeente al een tijdje mee bezig.

Er is al op twee gemeentevergaderingen over gesproken.

Op diverse Bijbelkringen en in de wijken is dat gebeurd.

Het is voor ons een uitdaging om dat te doen in de Geest van Christus.

Ik ben er van overtuigd dat de Bijbel hierover niet onduidelijk is.

Het samenleven van een man met een man of van een vrouw met een vrouw krijgt in Gods Woord nergens ruimte.

Integendeel, dit wordt over heel de linie consequent afgekeurd.

Het wordt afgewezen als in strijd met de goede schepping van God.

Niemand kan hierover een positief woord in de Bijbel lezen.

Integendeel, het wordt in het OT en in het NT scherp veroordeeld.

Dat zullen we in ons denken en spreken serieus moeten nemen.

We dienen onze homofiele broeder of zuster niet als we dat verdoezelen.

Maar lukt het ons als gemeente dit oordeel hoog te houden en tegelijk de houding van Christus te bewaren zoals

deze geschiedenis die ons laat zien?

Dat is de uitdaging waar we voor staan!

Hoe benaderen we onze homofiele broeders en zusters –

niet vanuit de wet maar vanuit het evangelie van Christus' genade?

Hoe blijven we de norm van Gods wet hoog houden?

Maar zonder hard te oordelen terwijl we zelf buiten schot blijven?

Hoe blijven we norm van Gods wet hoog houden in de Geest van het evangelie?

Laten we vurig bidden dat het ons gegeven wordt dicht bij Christus te blijven.

Christus, die de zonde haat, maar de zondaar liefheeft. AMEN.
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