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Gemeente van onze Here Jezus Christus,
Het gaat dus vanmiddag over homofilie. Dat is een teer onderwerp, en het is een moeilijk onderwerp. Waarom? Omdat je altijd te maken hebt met twee dingen. Aan de ene kant het Woord van God dat ons lief is; en aan de andere kant concrete mensen, medemensen, die een zware last te dragen hebben.
En de grote vraag is dan: hoe krijg je en hoe hou je die twee bij elkaar? Hoe doe je aan beide recht? Dat Woord van onze God, en die mens, die concrete mens. En wie weet, misschien ben jij zelf wel die mens.
Ik wil proberen daar vanmiddag een paar dingen over te zeggen. Dat zal niet het laatste woord zijn, maar wel een paar dingen om mee te nemen in de bezinning.
En dan begin ik bij het begin. En het begin, dat is de goede schepping van de Here, onze God. Daar zie je hoe God het bedoeld had. Hoe Hij het gemaakt had.
En daar kan geen discussie over zijn: God heeft de mens gemaakt als man en vrouw. Hij heeft hen, man en vrouw, voor elkaar bestemd. Vorige week zondagmorgen hebben we dat gelezen: Adam die geen partner vond onder de dieren, en toen maakte God Eva; een vrouw. En toen zong Adam zijn lied van vreugde: “Eindelijk een gelijk aan mij, iemand om het leven mee te delen”.
Zo is de mens geschapen, man en vrouw; op elkaar aangelegd.

Dat was het goede begin.
Maar zo is het niet gebleven. Er is een heleboel anders geworden. Het paradijs is verdwenen. De zonde is gekomen, en in het spoor van de zonde golfde een hoop ellende de wereld binnen. Het leven is zwaar geworden. Op alle mogelijke gebieden. Denk vandaag maar aan dat kleine jongetje van Ton en Inge. En dan zijn we blij dat we weer wat hoop mogen hebben, maar zo had God het natuurlijk niet gemaakt, zo had hij het niet bedoeld. Maar zo is het wel geworden. In onze werkelijkheid. Daar gebeuren zulke dingen.
En in diezelfde werkelijkheid gebeurt het ook dat er jongens worden geboren, en meisjes, die later, als ze groter worden, ontdekken dat ze zich niet aangetrokken voelen tot iemand van het andere geslacht, maar juist tot iemand van hetzelfde geslacht als zijzelf.
Hoe komt dat? Kiezen zij daarvoor? Is dat hun keuze? Nee. Ja, ooit misschien ook wel eens, maar in verreweg de meeste gevallen is dit geen keuze. Als er echt een keus was geweest, dan zouden de meeste homofielen daar werkelijk niet voor gekozen hebben. Ik weet niet welk beeld u daarvan hebt, maar de meeste homofielen zouden diepweg veel liever hetero zijn geweest. Maar dat zijn ze niet; ze zijn homofiel. En vaak is het met grote schrik dat ze dat zelf ontdekken.
Wat is homofilie? Broeders en zusters, ik wil daar graag het woord ‘handicap’ voor gebruiken. Een handicap, waarmee je geboren bent. Je kunt ook gehandicapt raken, in de loop van je leven, maar dit is een handicap waar je als regel mee geboren bent. Een handicap.

Dat wil zeggen dat het geen ziekte is. De meeste ziekten: daar kun je medicijnen voor nemen, een behandeling op loslaten, daar kun je proberen van te genezen. Dat kan bij een handicap niet. Daar heb je zelf geen invloed op. Iemand die blind geboren is, of met verlamde benen: die kan daar zelf niet wat aan doen. Want je bent nu eenmaal zo geboren.

Een handicap is geen ziekte, het is ook geen zonde. Van een zonde moet je je bekeren. Van een handicap kun je je niet bekeren. Homofilie is geen zonde.

En zo kom ik terecht bij dat woord ‘handicap’. Dat is homofilie in mijn visie: een handicap. Eén van de vele ellendige gevolgen van de zonde. Let wel: niet van de zonde van enkelen, maar van ons allen. Wij allen delen in de solidariteit van de schuld tegenover God. En de één krijgt daarin een zwaardere last te dragen dan de ander.
Goed, zoveel over hoe het begonnen is.

Wat staat er verder over in de Bijbel?
Laat ik dat op twee manieren zeggen:

1. In de eerste plaats: de enige intieme relatie waarover in de Bijbel positief gesproken wordt -- heel positief gesproken wordt -- dat is het huwelijk tussen een man en een vrouw. Hetero.
2. En in de tweede plaats: als er in de Bijbel gesproken wordt over iets dat gaat in de richting van homofilie, homoseksualiteit, dan is dat zonder uitzondering in een negatieve setting. Ooit is de verhouding tussen David en Jonatan wel eens genoemd als een voorbeeld van positief spreken over homofilie, maar dat lijkt me niet reëel. Dan wist David z’n geaardheid de rest van de tijd immers wel erg goed te verbergen.
Negatief dus over -- ja, waar over? Want dat is dan de grote vraag: gaat het in de Bijbel over homofilie zoals wij die nu kennen? Of gaat het over iets anders?
Ik wil, heel kort, samen met u een paar Bijbelteksten langslopen.
Genesis 19 is de eerste. Twee engelen zijn in Sodom gekomen, om daar te onderzoeken hoe erg het daar is. Lot heeft die twee -- twee mannen, voor zijn besef -- onderdak geboden voor de nacht - zoals dat verwacht mocht worden: gastvrijheid voor vreemdelingen. Maar aan het begin van die nacht komen de mannen van Sodom naar het huis van Lot en zij eisen de twee gasten op, om ze te verkrachten; want daar gaat het om.
Afschuwelijk verhaal.

Homofilie, homoseksualiteit, heeft lang bekend gestaan als ‘sodomie’, de zonde van Sodom. En de suggestie was: als je homofiel bent, dan is Sodom jouw woonplaats. Daar hoor jij dan. Bij deze mensen.
Wie zijn het, broeders en zusters, die zich in Genesis 19 willen vergrijpen aan deze twee mannen, deze engelen? Zijn dat inderdaad homofielen zoals wij die vandaag kennen? Mensen, die zo geboren zijn, en die daarin geen enkele keus hadden?
Kijk wat er staat, vers 4: Hier staan, bij het huis van Lot “alle mannen van Sodom, jong en oud, niemand uitgezonderd”. Alle mannen van Sodom. Waren die allemaal homo? Natuurlijk niet. Ondenkbaar. Maar ze deden wel allemaal mee. Homo of hetero: zij gingen voor de kick, voor de uitdaging. Dit was weer eens wat anders; iets nieuws. “Kom op met die kerels, dan pakken wij ze”.
Gaat dit over homofilie in onze zin? Nee. Laat dat heel duidelijk zijn: Nee. Dit gaat over een complete samenleving, die door alle grenzen heenbreekt; waarvoor niets meer heilig is; die het gewone allang gehad heeft, en die nu zoekt naar telkens nieuwe, nog extremere ervaringen.
Dat is Sodom.
Twee dingen nog daarover:
1. Als je doorleest in ditzelfde hoofdstuk, dan kom je aan het eind de beide dochters van Lot tegen. Die voeren hun vader dronken, en hebben dan seks met ‘m. Dat is ook Sodom; dat is de geest van Sodom. Die was meegegaan, in die beide dochters. En dan is dat niet homo, maar hetero; maar ’t is even smerig.
2. Tweede opmerking; en daarvoor neem ik u even mee naar Ezechiël 16. Daar wordt Jeruzalem, de stad van God, vergeleken met Sodom. En dan zegt de Here, vers 48 en 49 van Ezechiël 16: “Sodom heeft zich nog niet zo slecht gedragen als jij, Jeruzalem. Terwijl Sodom zich toch zo hoogmoedig gedroeg en niets deed voor de armen en de machtelozen”.
Wat is, in Ezechiël 16, de zonde van Sodom? Dat is niet de homo-kant, maar dat is de verwaarlozing van de armen.
Broeders en zusters, Genesis 19 heeft echt niets te maken met homofilie zoals wij die vandaag kennen. Ja, met uitwassen daarvan, dat wel; maar doe niet alsof elke homofiel eigenlijk een inwoner van Sodom is; daarmee doe je mensen werkelijk geen recht.
Iets dergelijks, broeders en zusters, zou ik ook willen zeggen over Romeinen 1. Daar geeft Paulus een beeld van de wereld van zijn tijd; en dat beeld, dat lijkt op Genesis 19; het lijkt Sodom wel. En dat is geen toeval. Inderdaad: de Romeinse wereld van die dagen was ethisch-religieus een grote puinhoop.
En een van de onderdelen daarvan - precies als in Sodom - was de homoseksuele ontucht. Daar zit, zegt Paulus, straf van God in. Omdat mensen Hem niet willen dienen, daarom heeft Hij die mensen overgegeven aan allerlei vormen van bederf. “De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen”.
En weer vraag ik: zijn dit homofielen zoals wij die vandaag kennen? Die daar niet voor gekozen hebben, maar die geboren zijn met een homofiele geaardheid? Dat kun je werkelijk niet denken. Dit is echt iets anders. Probeer niet voor elke homofiel een woning te vinden in Sodom of in Romeinen 1.
En dan de - zo op het oog in elk geval - meest duidelijke tekst hierover in de Bijbel. Die staat in Leviticus 18. Vers 22: “Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk”.
Een tijdje terug heeft de bekende Vrijgemaakte dominee Adrian Verbree een stukje geschreven over deze tekst. Ook dat zal nog wel niet het laatste woord zijn geweest, maar het heeft mij in elk geval verder geholpen. Ik laat u daar een paar dingen uit horen.
Eerst iets over waarom ook ds Verbree dit onderwerp zo moeilijk vindt. “Mijn probleem”, zegt hij, “met homofilie, dat is dat waar ik het tegenkom (als predikant vandaag), ik niet altijd herken wat ik in de Bijbel over dit onderwerp lees. Als ik op het Journaal de gayparade door de grachten van Amsterdam zie drijven, ga ik over m’n nek. Maar als een meisje me geëmotioneerd toevertrouwt dat ze denkt dat ze ‘wel niet zo snel op een jongen zal vallen’, dan ben ik in een totaal andere wereld. Of neem de man die met tranen in zijn ogen vertelt dat hij twintig jaar voor zijn huwelijk heeft gevochten en heeft verloren”.
Ja.

En dan speciaal over Leviticus 18.
Verbree zegt: “Ik heb er lang over nagedacht hoe je deze passages zou kunnen lezen op een manier die voor ieder duidelijk maakt dat je het meisje en de echtgenoot van hierboven er niet in tegenkomt. Ik geloof dat ik die manier heb gevonden”. En dan gaat hij vervolgens dit hoofdstuk op een andere manier weergeven. En daarbij gaat hij dan even uit van het idee dat het hier wel zou gaan om iemand die homofiel is op de manier zoals wij dat vandaag kennen; zo geboren, met een homofiele geaardheid, met de handicap van een gerichtheid op het eigen geslacht. Want, zegt Verbree, als het in dat ene vers, vers 22, gaat over mensen die zo geaard zijn, dan moet je ook de rest van dit hoofdstuk zo kunnen lezen.
Nou, dat doet hij dan. En dan krijg je een heel raar verhaal:
“Het ligt in mijn aard dat ik met mijn moeder naar bed wil.
Het ligt in mijn aard dat ik met de bijvrouwen van mijn vader naar bed wil.
Het ligt in mijn aard dat ik met mijn zus naar bed wil.
Het ligt in mijn aard dat ik met mijn kleinkind naar bed wil.
Het ligt in mijn aard dat ik met mijn tante naar bed wil. ()
Het ligt in mijn aard dat ik mijn kinderen aan de Moloch wil offeren.
Het ligt in mijn aard dat ik als man met een man naar bed wil.
Het ligt in mijn aard dat ik seks met een dier wil.”
En Verbree zegt: “Iedereen heeft meteen in de gaten wat hier mis is. Niemand gelooft dat het in iemands geaardheid ligt besloten dat hij of zij seks met een dier wil. Niemand gelooft dat er mensen zijn van wie de geaardheid hen drijft tot het offeren van de eigen kinderen. En niemand heeft een geaardheid die hem in het bed van z’n moeder doet belanden. Het is zonneklaar dat we het hier over perversiteiten hebben. De Egyptische en Kanaänitische ‘gruwelen’ waar de Bijbel wars van is. In dit rijtje kan ik de gayparade plaatsen. Maar wie durft het meisje hierboven van perversiteit te beschuldigen? Zij worstelt juist wel met haar geaardheid. Daarom is zij absoluut de vreemde eend in de bijt van Leviticus 18. Onteer haar niet”.
Nou, tot zover ds Adrian Verbree; ik heb hem vrij uitgebreid aan het woord gelaten. En zijn punt is dus: het gaat in dat ene vers uit Leviticus 18 niet om mensen met een homofiele geaardheid. In het hele hoofdstuk gaat het om perverse dingen, inderdaad ‘gruwelen’ in de ogen van de Here; en vers 22 is daar geen uitzondering op. Haal die ene zin er niet uit, om ‘m vervolgens op het stoepje te leggen van de christen-homofiel die worstelt met zijn of haar geaardheid. Want daar gaat het niet over.
Ik zet een paar dingen op een rij:

* De enige intieme relatie waar de Bijbel positief over spreekt, is die van het huwelijk tussen een man en een vrouw.

* Homofilie is een handicap, een gevolg van de zonde; nog es: van de zonde van ons allen.
* En de teksten in de Bijbel die iets met homofilie te maken lijken te hebben, zijn wel van toepassing op allerlei uitwassen, maar niet - en zeker niet rechtstreeks - op lieve kinderen van God, die worstelen met de geaardheid waarmee ze geboren zijn.
En als je daar nou mee geboren bent? Als je nou, gaandeweg je puberteit, ontdekt dat jij anders bent dan anderen? Wat moet je dan? Hoe moet je dan leven?
Ja, dat is de vraag waar wij dan maar al te vaak direct op af stuiven. Laten we dat nou maar even niet doen. Genesis 19 heeft echt niets te maken met homofilie zoals wij die vandaag kennen. Ja, met uitwassen daarvan, dat wel; maar doe niet alsof elke homofiel eigenlijk een inwoner van Sodom is; daarmee doe je mensen werkelijk geen recht.

.
Een paar dingen om te overwegen.
Er zijn mensen die bewust kiezen voor alleen zijn en alleen blijven. Die verdienen vanuit de gemeente van Christus een zeer hartelijke ondersteuning. Want zij gaan een moeilijke weg. Zoals ook heterofiele alleenstaanden een moeilijke weg gaan. En die moeilijkheid is niet in de eerste plaats de seksuele onthouding. Wij leven helaas in een versekste tijd, waarin mensen soms wel dat idee hebben: alsof je niet gelukkig zou kunnen zijn zonder seks.
Maar veel zwaarder dan seksualiteit weegt de eenzaamheid. Alleengaanden - of ze nou hetero zijn of homo - zijn vaak niet enkel maar alleen, maar ook eenzaam; en soms heel erg eenzaam.
En dan mag je juist binnen de kring van de gemeente van Christus verwachten - homo of hetero, om het even - dat er een plek is waar die eenzaamheid doorbroken wordt, waar je welkom bent, waar je opgevangen wordt; niet omdat je homo of hetero bent; al helemaal niet omdat je zielig bent; maar omdat je een kind van God bent, geliefd door de hemelse Vader. En daarom geliefd ook door je broeders en zusters.
Hartelijke ondersteuning voor wie deze moeilijke weg gaat.
En als iemand deze weg niet gaat? 
Ik denk aan een woord van onze Heiland, in Matteüs 23; gericht tot de Schriftgeleerden en Farizeeën; de mensen die het altijd zo goed wisten; vooral voor anderen. En dan kon het nog best wezen dat de theorie ook helemaal klopte. En toch zegt Jezus: “Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten”.
Let vooral op dat laatste: ze steken geen vinger uit om de last van de ander te verlichten. Dat is wat Jezus hen aanrekent. Radicaal zijn voor een ander is niet zo moeilijk. Dat kost je ook niet echt veel. Begin nou maar eens met radicaal zijn voor jezelf.

En dan denk ik aan dat andere Bijbelwoord, van Paulus; ook over de last die je broeder of zuster te dragen heeft, uit Galaten 6: “Draagt elkaars lasten”. Dat is dus wat anders dan: laat die ander in elkaar zakken onder z’n last.
Het is een last, broeders en zusters; ik weet niet of iedereen zich dat ten volle realiseert. Homofilie is echt een last; een handicap. En er zijn weinig mensen die daar blij mee zijn.
En als je zo’n last te dragen hebt, dan kun je wel een beetje hulp gebruiken. Dan is niet het eerste waar je op zit te wachten iemand die je vertelt wat jij moet doen of niet moet doen. Maar dan ben je blij met iemand die naast je gaat staan, die een eindje met je mee loopt, op die weg die soms zo weerbarstig en zo taai is.
Let wel: naast iemand gaan staan, meehelpen zijn of haar last te dragen: dat is niet hetzelfde als: “Je doet maar, het maakt mij niet uit, ik ben heel ruimdenkend in die dingen”. Dat is net zo onbarmhartig als: “Het mag niet, en meer zeg ik er niet over; daar moet je ’t maar mee doen”.
Samen zoeken naar het plan van onze Heer.
In een gevallen werkelijkheid. Met een hoop ellende. En met allerlei handicaps.
Samen met de Here. Samen als gemeente van Hem.
Levend van Zijn genade.

Draagt elkaars lasten. En bid God om de leiding van Zijn Geest.
Amen.
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