Preek over Genesis 2:18 
A N d EЯS z ij n (preek 4 van een serie van 4) - “God wil dat geen mens alleen is” 
Bij deze preek hoort ook een Powerpoint bestand. 
God, de HEER, zei: “Het is niet goed dat de mens alleen is; ik zal een helper voor hem maken die bij hem past” Genesis 2:18 
Prachtige tekst. Prachtig plaatje (foto). Een jongen en een meisje, verliefd. Wat een vreugde, als je elkaar vindt, als je elkaar toebehoort. Trouwens, ook oude mensen kunnen geweldig genieten van het samen zijn. (foto) 
Ik val maar even met de deur in huis. Wat moet je nou met deze tekst als je homo bent (foto). Dat kan immers. Daar doe je niks aan. Het zal je maar gebeuren dat je dat ontdekt. Of dat je kind je dat vertelt: „ik ben homo‟. Wat moet je dan met deze tekst. Want daarin gaat het over Adam en Eva. En niet over Adam en Evert. Een man en een vrouw kunnen dat zo beleven, dat God hun een hulp geeft die bij hem past: man en vrouw zijn bedoeld als elkaars aanvulling, letterlijk en figuurlijk, lichamelijk en geestelijk. Een wondermooie creatie van de Schepper. Maar wat moet je daarmee als je homo bent? Of lesbisch? Dan zeg je: Heer, die hulp die U mij misschien wilt geven, die past juist niet, tenminste niet bij mij. Wil God dan van homo‟s wel dat ze alleen zijn? 
Als ik deze kwestie aan de orde stel, dan weet ik dat het een gevoelige zaak is. Allereerst voor de mensen die daarbij betrokken zijn. Vooral voor hen. Vaak voelen ze zich niet begrepen, afgewezen, en dan nog wel vooral door „mensen van de kerk‟. De kerk – wij – hebben hen vaak in de kou laten staan. Hen tot wanhoop gedreven. Terwijl velen van hen hunkeren naar God. Waar is de God van de liefde? Waarom spreekt de Bijbel zo negatief over homoseksualiteit? Zelfs als je tot de conclusie komt dat je het niet mag doen: mag je die gevoelens dan niet hebben? Word je daarin als mens al veroordeeld? 
Daarnaast is het ook een gevoelige kwestie in de kerk. In veel kerken is het niet bespreekbaar. Want, als je het er wél over hebt, dan kom je zo maar tegenover elkaar te staan. En dat willen we niet. We willen eenheid, vrede, en geen geruzie. Maar de meningen staan wel tegenover elkaar. De één vindt het een schande dat het bestaat. Vorig jaar vroeg een collega mij: „Kun je ook maar één tekst in de Bijbel vinden die homoseksuele relaties toestaat?‟ Ik dacht toen – eerlijk gezegd – even aan deze tekst. Ik weet het allemaal niet. Maar ik denk wel: maak je dan geen misbruik van deze tekst? De ander vindt het een schande dat je als homo geen relatie zou mogen aangaan. Die discussie wordt dan vaak gevoerd over de ruggen van de mensen die het betreft. 
Toch denk ik dat we juist in Genesis 2 vers 18 te maken hebben met een tekst die juist heel veel te zeggen heeft hierover. Een heerlijke boodschap voor homo‟s. En vooral ook: en les aan het adres van de kerk. Een woord voor u, voor jou, voor ons allemaal, welke leeftijd, huidskleur, geslacht of geaardheid we ook hebben. Of we nu een relatie hebben of alleen onze weg gaan. „Het is niet goed dat de mens alleen is‟ en „God geeft de mens een hulp die bij hem past‟. 
1. God houdt van mensen, en wil dat ze niet alleen zijn 
Allereerst moeten we zien dat hier God aan het Woord is. Hij heeft de schepping gemaakt, en ziet dat het goed (gelukt) is. Met een glimlach van welbehagen kijkt Hij naar zijn creatie, en is er tevreden over, als ik dat zo zeggen mag. Het refrein van Genesis 1 “God zag dat het goed was”, dat zegt iets over zijn ogen. En over zijn hart: Hij is blij, Hij geniet ervan. 

Maar dan horen we in Genesis 2:18 voor het eerst iets dat niet goed was. God ziet al die dieren twee aan twee. God heeft het nog eerder gezien dan Adam (zie het plaatje rechtsboven op het scherm: dat is Adam zoals Michelangelo hem heeft afgebeeld). De HERE ziet dat de mens alleen is. En dat vindt Hij niet goed. Lieve mensen, hier gaat het hart van God open. Hij wil niet dat wij in eenzaamheid onze weg gaan. Wij, wie dan ook. 2 

God laat het Adam ook ontdekken. Adam mag alle dieren een naam geven. God brengt de dieren bij Adam. Daar zit iets in van dat de mens over de dierenwereld heerst hè? Als je iets een naam geeft, dan heb je er controle over (min of meer). . Maar het is vast ook om Adam te iets te laten ontdekken. „Adam, heb jij het ook gezien? Al die dieren: twee aan twee. En jij.. bent… alleen hè? En dan ontdekt Adam dat hij iets mist. Hij vond geen „tegenover‟, niet iemand die bij hem paste. 

Dan laat God een diepe slaap op Adam vallen. Ondertussen neemt hij één rib uit Adam, en bouwt die uit tot een vrouw. Als Adam wakker wordt, dan kijkt hij zijn ogen uit: dat is er nou werkelijk één van zijn eigen soort. Zij past bij hem. Een hulp als tegenover. En dan kom ik bij het tweede: God geef man en vrouw aan elkaar, als aanvulling, om elkaar te helpen. Adam kan zijn geluk niet op. Voortaan is hij niet meer alleen, maar is hij, zijn zij samen. 
2. God geeft man en vrouw aan elkaar in het huwelijk 
Als je als jongen een meisje treft waarmee je het goed kunt vinden, als je als meisje een lieve jongen trouwt, dan kun je je geluk niet op. Dat geeft vreugde, diep van binnen. Als je dat nog niet hebt, mag je er om vragen: „Heer wilt U mij een gelovige lieve jongen geven / een meisje waar ik van kan houden en dat van mij houdt?‟ en er naar zoeken. Wat kun je blij zijn als je dat overkomt! Een gevoel van geborgenheid en veiligheid. Je staat er niet alleen voor. Je bent samen. Dat hebben Adam en Eva vooral gehad, denk ik. Dat is waar het vooral omgaat. Ze zijn elkaar tot een hulp. Zo had God het bedoeld: „Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past‟. 

Helper, of: hulp, dat moet je dan niet opvatten als „sloofje‟. De vrouw is niet de hulp van de man op de manier van dat hij de baas is, en dat zij zijn hulpje is. Nee dan had God Eva wel uit een teen gebouwd. Maar Hij bouwde haar uit een rib. Het woord „hulp‟ is hier hetzelfde woord als in Psalm 146, wat we gezongen hebben: dat onze hulp is in de naam van de Heer, en dat de HERE de Helper is van Israël. Dan is de man dus helemaal afhankelijk van de vrouw! Man en vrouw helpen elkáár, passen bij elkaar, zijn samen verantwoordelijk voor de taak die God hun geeft. Goed, de man is anders gebouwd dan de vrouw, mannen zijn over het algemeen wat sterker, vrouwen wat zorgzamer, dat vertaalt zich dan ook in de onderlinge verhouding. De man moet zijn vrouw ook beschermen. Je moet de verschillen tussen man en vrouw niet verdoezelen, God heeft ons juist kleurrijk gemaakt, juist in de verschillen tussen man en vrouw. Maar hoe je die taken verder invult, dat los je samen op. Zorg, mannen, dat je vrouw zich veilig voelt bij jou. Dat is je taak. En andersom: het geldt ook voor de vrouwen. Dus niet: is mijn man/vrouw een hulp voor mij? Maar: ben ik een hulp voor mijn partner? 

Wat we in vers 24 en 25 lezen tekent het huwelijk van alle tijden. Prachtig vertaald, vind ik, van de NBV: „Zo komt het…‟ De liefde tussen man en vrouw is iets wonderlijks. Dit is het nu: zo is het gekomen dat een jongeman en een jonge vrouw zich op een gegeven moment losmaken van het gezin waarin ze zijn opgegroeid. Het gezin! De sterkste band op aarde! Ze maken zich los van hun ouders, en vormen samen een nieuw gezin. Ze ondervinden bij elkaar veiligheid en geborgenheid. Intimiteit: ze schamen zich niet voor elkaar. Die veiligheid is niet beperkt tot de seksualiteit, maar heeft ook een – zeg maar – geestelijke dimensie: hun diepste gedachten doen ze voor elkaar open. Het lichamelijke heeft die geestelijke veiligheid ook nodig. Als je je aan elkaar bloot geeft, moet je het vertrouwen hebben: ik word door die ander niet afgewezen. De relatie man vrouw is kostbaar en kwetsbaar tegelijk. Je moet elkaar die veiligheid gunnen. Daarom hechten we er zo aan dat je trouwt. Bescherm je intimiteit, want daarmee bescherm je jezelf en de ander. Je schiet je doel voorbij als je seks hebt vóór het huwelijk, búiten het huwelijk. Goed, als je gestruikeld bent en spijt hebt, dan is er ook vergeving. Maar bewaak wat bewaakt moet worden! En als het allemaal niet zo goed loopt, doe er wat aan. Zoek hulp! Nee, niet iemand met wie je veel beter overweg kunt dan met je man. Maar om echt te helpen dat de toestand verandert. Dat is echt geen schande, maar de moeite waard! 3 

Als ze van de verboden vrucht eten, is schaamte voor elkaar daarvan het eerste gevolg. Ze voelen zich niet meer veilig voor elkaar, en bedekken hun naaktheid. En ze verstoppen zich voor de Here. Ze schamen zich nu ook voor Hem. 

De relatie mens – mens / man – vrouw is heel nauw verwant aan de relatie mens – God. De manier waarop mensen met elkaar omgaan, is een afspiegeling van hoe God met ons mensen contact wil. Hij sluit een verbond, zoals het huwelijk ook een verbond is. Zoals je je diepste ik voor elkaar open doet, zo wil God dat we ons diepste ik voor Hem open doen. Hij wil zijn diepste Ik voor óns open doen. Hij wil contact, wérkelijke gemeenschap. Dat we Hem kennen, dienen, volgen, liefhebben, vertrouwen. 

3. God geeft mensen aan elkaar in de samenleving 
Is dat dan alles wat erover Genesis 2:18-25 te zeggen is? Is de betekenis van deze woorden beperkt tot het huwelijk, hoe groot en mooi dat dan ook is? Nee, die woorden „Het is niet goed dat de mens alleen is‟ gaan ook over naastenliefde, de maatschappij, de gemeente, de samenleving. We moeten dan wel zien dat dit in het verlengde ligt van het huwelijk, of in elk geval: van het samenkomen van Adam en Eva, onze eerste voorouders. Uit hen heeft God de hele mensheid doen voortkomen. Als wij zeggen: „De mens vindt zijn bestemming in wederzijdse hulpverlening‟ dan heeft dat ook betekenis voor het algemene sociale leven. 

Bijvoorbeeld: je breekt je been en je moet naar het ziekenhuis. Gelukkig dat er dokters zijn! En verpleegkundigen, die getraind zijn in het „zetten‟ van je been en de verzorging. Er zijn mensen die krukken gemaakt hebben, zodat jij kunt revalideren. Dank God dat Hij die mensen aan jou gegeven heeft. En zo is de samenleving vol met gespecialiseerde mensen, zoals brandweerlieden, onderwijskundigen; soldaten en politiemensen die ons verdedigen; politici die ons land besturen; wetenschappers die nadenken en nieuwe technieken of medicijnen ontwikkelen. Ouders, vrienden, buren, collega‟s, concurrenten (ja dat kan ook bár handig en nodig zijn!) Wat een zegen dat we niet alleen zijn! Zó wil God het, dat wij elkaar helpen, dienen, gediend worden. Wij zijn als mensen, of we nu alleenstaand zijn of niet, op elkaar aangewezen, zó geschapen dat we hulp van anderen nodig hebben, en hulp aan anderen kunnen geven. De woorden uit Genesis 2 die weliswaar allereerst over Adam en Eva gaan, hebben ook alles te zeggen voor weduwen, alleengaanden, ongetrouwden, jongeren met of zonder verkering, gelovig of ongelovig. God wil dat niemand in deze wereld alleen is. Maar dat we elkaar helpen, zoals bij een grote ramp in Haïti. Dat we juist kwetsbare mensen zoals armen, vreemdelingen, maar ook bijvoorbeeld homo‟s, liefhebben en verzorgen. 

Je hebt dus gelijk als je zegt dat je in de samenleving heel veel tegenkomt van Gods oorspronkelijke bedoeling. Daar hoeft niet iedereen voor te geloven. Daar hoef je dus ook niet getrouwd voor te zijn. God wil dat wij mensen elkaar helpen tegen de eenzaamheid. Dat er niemand alleen is. Echt alleen. Trouwens, ook in een huwelijk kan iemand zich bar alleen voelen. Zo erg dat hij of zij denkt: was ik maar alleen. Het huwelijk is op zichzelf geen garantie tegen de eenzaamheid. Fijn dat je dan iemand hebt die je wél begrijpt. En dat er mensen zijn die je werkelijk verder kunnen helpen. 

Dat heeft te maken met de zondeval. Direct op Genesis 2 volgt Genesis 3. De mens verwijdert zich van God, en de mensen komen tegenover elkaar te staan. In Genesis 4 vermoordt de ene mens zijn broeder. En in Genesis 6 is de wereld zó verdorven dat God besluit tot de zondvloed die alle ongerechtigheid moet wegspoelen. Na de zondvloed verspreidt de mensheid zich over de aarde, en sluit God een verbond met Abraham. Hij bouwt Abrahams nageslacht uit tot een volk, zijn volk Israël. In dat volk Israël wil Hij aan alle mensen laten zien hoe Hij het bedoeld heeft. Hij geeft hun zijn richtlijnen en beloften: als je zó leeft, in liefde tot je naaste, dan zal het goed gaan, dan heeft het leven zin, en komt het tot zijn bestemming. 4 

We weten allemaal dat dit op den duur niet goed ging. Het volk Israël raakte snel van het goede spoor af. In plaats van dat ze elkaar liefhadden, gingen ze hun eigen weg, volgden niet de Here maar andere goden. Zo kwam het dat God als een soort nieuwe zondvloed het volk in ballingschap stuurde, waarna slechts een rest terugkeerde. Maar met die rest ging Hij verder. En Hij gaf hun zijn Zoon Jezus, de Gezalfde. Hij zou aan Israël, maar ook aan de andere volken, ja aan de gehele wereld leren hoe het ook al weer moest: je naaste liefhebben. Met zijn woorden en met zijn daden liet Hij zien wat liefde is. Vooral met zijn grote daad van liefde aan het kruis. Christus heeft zo de hemel opengestoten en opnieuw laten zien dat het hart van God nog altijd voor ons klopt. Dat Hij nog altijd niets anders en niets liever wil dan: contact met ons, met ieder mens. En dat wij ons hart voor elkaar open doen, elkaar helpen, steunen, liefhebben, dienen, vertrouwen. 

4. God geeft mensen aan elkaar in de gemeente van Christus 
Om een lang verhaal kort te maken: God geeft in deze donkere wereld, waarin door de zonde zoveel liefdeloosheid is: de gemeente van Christus als een schuilplaats. En als een oefenplaats waar je kunt leren wat liefde is. Als een veilige plek waar je leert: ik ben niet alleen, er zijn mensen om mij heen. Mensen die de Heer liefhebben, in wie de Geest is uitgestort, de Geest van Christus. Christenen moeten elkaar die veiligheid bieden, die de ander de garantie biedt: wat er ook gebeurt, ik wijs jou niet af! 
Ik ga nu niet vertellen dat dit in het christendom altijd zo voortreffelijk gelukt is. Ik heb het over Gods opdracht (om niet te zeggen: zijn „ideaal‟) waar wij ons aan te houden hebben. En waarvoor Hij ons ook de kracht (namelijk: de Heilige Geest!) gegeven heeft. Wij kunnen ons niet aan die opdracht onttrekken, maar we kunnen ons ook niet achter onze onmacht verschuilen, want Hij geeft ons alles wat we daarvoor nodig hebben. God wil niet dat de mens alleen is. God wil dat geen mens alleen is, en daarom heeft Hij ons als „helpers voor elkaar‟ gemaakt. Kijk maar naar die poster van het lichaam van Christus: wij horen bij elkaar, wij passen bij elkaar, wij vullen elkaar aan. Ieder met zijn of haar gave, in de gemeente van Christus. Zo zijn wij bedoeld: om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Niemand kan zeggen: jij hoort er niet bij. 

Dan zijn we ook gelijk weer terug bij de mensen die ik aan het begin van de preek noemde (foto). Het zal je maar gebeuren, dat je ontdekt: ik ben een jongen en ik zal nooit verliefd (kunnen) worden op een meisje. Daar kun je niks aan doen. Dat gevoel kán tijdelijk zijn. Wij weten nog niet waar het vandaan komt. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan, en daar wordt veel over geschreven, en nog meer over gepráát. Zit het in de genen, is het erfelijk? Of komt het door de omstandigheden: een slechte vaderbinding, of een te sterke moederbinding, door misbruik, of door wat dan ook? Dat weten we niet. Het is in veel gevallen ook niet te behandelen of te genezen. Ook al las ik op internet in een preek van een Amerikaanse dominee over deze tekst, en die zei van wel. Vast staat: als jij dat hebt, dan kun je daar zelf niks aan doen. En er is misschien iets aan te doen, bid daarvoor! Zoek daarnaar! Maar misschien is er ook niet iets aan te doen. En daar sta je dan. Met je strijd. Met je verstikkende wanhoop. Het heeft mensen tot zelfmoord gedreven. Daar sta je dan. Met je geloof. Waar is God? 

Ik weet daar geen antwoord op. Ik weet ook niet wat je dan wel en niet moet doen. Ik geloof dat het zo niet bedoeld is, en dat weet jij ook. Maar voordat ik daar met je over praat, wil ik dat je één ding heel zeker weet: God houdt van jou. Ik hou van jou. En God wil niet dat jij alleen staat. Pak zijn hand. Pak onze hand. Gemeente, té lang, ja véél te lang, heeft de kerk (hebben wij) homo‟s links laten liggen. Omdat we er geen raad mee wisten. Terwijl God van ons vraagt dat wij niemand links laten liggen. Omdat Hij niet wil dat er ook maar één mens alleen is. Dat níemand zijn weg in eenzaamheid moet gaan. Hoe dat dan allemaal moet, daarover is veel discussie. Het gesprek daarover gaan wij ook niet uit de weg. Maar eerst moet dit vaststaan: wie je ook bent, wij willen jou in liefde omarmen, en je laten weten: wij laten je niet stikken! Ook als je gruwt van het verschijnsel op zich, maak duidelijk dat je niet gruwt van de mensen. Ja, dat kóst wat. Maar dat zijn we als 5 

mensen aan elkaar verplicht! En: God geeft daarvoor ook de kracht. De kracht van de Heilige Geest! 

Als we zo met elkaar omgaan, dan beantwoorden we aan het doel dat God voor ogen heeft. Dan blijven we ook niet zo gefixeerd op het seksuele. In een huwelijk is kameraadschap toch ook veel belangrijker dan seks? Sámen er voor elkaar zijn, daar gaat het om. Dat is het echte leven. Zo mogen wij er ook voor elkaar zijn in de gemeente. Dat betekent dat iemand met een homofiele geaardheid weet dat hij zijn kruis niet alleen hoeft te dragen. Maar dat wij samen dragen. Ik wil mij kwetsbaar opstellen, iets laten zien aan jou van mijn eigen strijd, van mijn eigen zwakheid. Dan ontdekken we ook dat er kracht gegeven wordt om een kruis te dragen. Omdat Jezus Christus voor ons zijn kruis gedragen heeft. God zegt: „Je bent nooit alleen. Ik help je, welk kruis je ook moet dragen. En Ik geef mensen om je heen, die jou erbij helpen. Je bent niet alleen. Je kunt schuilen bij Mij, en bij je naaste.‟ 

Christus heeft de hemel open gestoten, en Hij heeft ons wat te zeggen: Hij wil ons als man/vrouw, mannen en vrouwen, mensen in liefde aan elkaar geven. Niet om losbandig met elkaar te leven. Maar eerbaar en dienstbaar. In onvolmaaktheid, jazeker! Maar: eens zal dat koninkrijk van Hem voltooid zijn, als we op de nieuwe aarde volmaakt zullen zijn. In die richting kunnen we nu al concrete stappen zetten. In Jezus Christus. Door de Heilige Geest. 

Amen
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