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Homoseksualiteit in de kerk. (Klik)
Ergens in de 18e eeuw was dat vrij letterlijk aan de hand in Utrecht.

In 1674 was er een geweldige storm in Utrecht

die het middenschip van de Domkerk totaal in puin legde.

En de ruïnes van die kerk

waren jarenlang de ontmoetingsplek voor homo's.

Homoseksualiteit in de kerk dus

nou ja – in de ruïnes dan.

In Utrecht waren ze daar niet blij mee.

Zo rond 1730 begon daar een verwoede jacht op homoseksuelen.

Gevolg: 18 homo's werden veroordeeld en gewurgd.

En vanuit Utrecht verspreidde deze homojacht zich door het land.

Nog meer homo's lieten daarbij het leven.

Als herinnering aan die klopjacht

ligt deze steen nu op het Domplein in Utrecht (Klik)
daar waar ooit de ruïnes waren.

En het grote woord daarop is: sodomie.

Sodom.

omdat daar alle mannen van die stad

jong en oud, niemand uitgezonderd

voor de deur van Lot stonden en riepen:

'waar zijn die mannen die bij je overnachten?

Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!'

Logisch toch? 

Sodomie – de zonde van de homoseksualiteit

mannen die elkaar nemen.

Sodom – Utrecht – allemaal één pot nat.

En zo werden homo's veroordeeld en gewurgd.

Verdrietig.

Want ik denk dat homo's en lesbiennes een diepe walging voelen als ze dit verhaal lezen. 

Homoseksualiteit zoals we dat vandaag tegen komen lijkt in niks op de toestanden in Sodom.

--
En toch dat woord – sodomie.

Dat verhaal over Sodom.

Omdat het een deel is van het verhaal van homoseksualiteit en de kerk.

Want dat is een verhaal waarin veroordeeld en gewurgd wordt.

In Utrecht letterlijk.

In het recentere verleden en vermoedelijk vandaag ook nog – gebeurt dat veel subtieler.

Want als het gaat om homo's en lesbiennes, biseksuelen en transgenders

de LHBT'ers

dan wordt er veel pijn ervaren in de kerk.

Pijn van onveiligheid

van met de nek aangekeken worden

van veroordeling

van harde woorden

van eenzaamheid

van voortdurend onderwerp van discussie zijn

soms ook pijn van het gevoel te hebben dat je moet veranderen

dat je een ziekte hebt, die genezen zou moeten worden, misschien wel door gebed.

Of, misschien nog wel erger, dat jouw gevoelens gevolg zijn van je zonde en dat je je moet bekeren.

En daar door heen de pijn van die grote vraag: houdt God van mij zoals ik ben?

Veel LHBT'ers kennen zelfmoordgedachten.

Veel LHBT'ers verlaten de kerk. 

Ze voelen zich er op allerlei manieren niet thuis.

Dat is gelukkig niet het enige verhaal.

Er zijn ook LHBT'ers die met vreugde deel uit maken van de kerk

die zich gezien en geliefd weten in de gemeenschap.

En er zijn gelukkig heel wat christenen die vol liefde omzien naar de homo, of lesbienne of transgender naast hen in de kerkbank.

Maar laten we hier goed bij stil staan.

Hoe kijk jij naar LHBT'ers? 

Wat denk je? 

Vind je hun geaardheid raar? Vies? Goddeloos?

Of juist mooi en verrijkend?

Welke vooroordelen leven er in jou en in mij?

Want als het over LHBT'ers in de kerk gaat.

Dan gaat het over ons allemaal

over jou en over mij.

Over onze meningen, en woorden en blikken en gedachten.

Over hoe jij en ik mens zijn

en liefhebben.

Ja, over ons liefhebben!

Klopt het eigenlijk wel dat we in de kerk zo vaak deze scheiding hebben gemaakt.

homoseksualiteit is niet aanvaardbaar

en heteroseksualiteit is wel aanvaardbaar.

En dus kunnen hetero's opgelucht adem halen.

Pff... dit gaat niet over ons...

Is dat zo? 

Nee, dit gaat over iedereen.

Want is dit niet een veel Bijbelser beeld?

onze erotische gevoelens – of die nou heteroseksueel zijn of homoseksueel

zijn altijd aangeraakt door de zonde, zijn verkeerd gericht...

het zijn gevoelens onder de vloek van de zonde.

En daarin staan we naast elkaar.

Als homo's en hetero's.

Als getrouwden en singles.

Als mannen en vrouwen.

Dit wat voor ons allemaal waar is en voor ons allemaal een strijd is:

onze erotische liefde moet goed gericht worden.

Dit is wat ik de afgelopen weken meerdere keren geprobeerd heb duidelijk te maken:

onze seksuele verlangens moeten gericht worden op het Koninkrijk van God.

Daar ligt ons geluk, daar ligt de vervulling van ons hart.

Dus ook als we het over homoseksualiteit hebben en ook over transgenders 

ga dan radicaal naast elkaar staan, als naasten die samen liefhebben

want we hebben hetzelfde nodig: verlossing van onze liefde!

En daar raakt dit ook aan dat verhaal van Sodom.

Zijn wij zoals die Sodomieten?

Die deze vreemdelingen, deze rare gasten bij Lot

niet in hun stad kunnen verdragen.

Die ze willen vernederen door ze te nemen, door ze te verkrachten.

Hoe gaan wij om met mensen van wie wij denken dat ze anders zijn? (Klik)
Is het veilig voor ieder mens om hier te zijn.

Om uit zijn of haar kast te komen.

Staan we hier naast elkaar, omdat we allemaal verlossing nodig hebben?

En begrijp me goed!

Niet alleen LHBT'ers zijn anders...

nee, is het hier ook veilig voor degene die liever geen kinderen wil?

Is het hier ook veilig voor iemand die PVV stemt?

Of voor de oerkatholieke Limburger die tot Maria bidt?

Is het hier veilig voor iemand die homoseksualiteit als zonde ziet?

Of het juist niet als zonde ziet?

Heerst bij ons de sfeer van liefde en veiligheid die ook om Jezus heen hing?

Bij hem waren alle mensen veilig – hoe anders ze ook waren.

Hoe zondig ze soms ook waren.

Want echt niet alles is goed wat wij als mensen vinden of doen

maar is er hier de veiligheid om mens te zijn, om anders te zijn en om zo bij Jezus te komen?

Laten we naar onszelf kijken en ons verootmoedigen.

voor onze oordelen

ons veroordelen in het verleden en vandaag.

Ons buitensluiten.

Laten we diep triest zijn over de pijn die LHBT'ers is en wordt aangedaan

Laten we naar hun verhalen luisteren en een open hart voor hen hebben.

En naast hen staan.

Want dit gegeven is diep verdrietig:

dat mensen in de kerk van Christus zich alleen en buitengesloten en depressief voelen.

En vaak de kerk verlaten.

Dat maakt ons klein. Daar heeft onze liefde tekort geschoten. En dat is zonde.

--

Ik stelde net de vraag:

hoe gaan wij om met mensen die anders zijn?

Nu wil ik daar nog een vraag aan toevoegen:

hoe gaan wij om met mensen die anders denken? (Klik)
Want over LHBT'ers en relaties en seksualiteit wordt heel verschillend gedacht.

Wat is goed, wat is fout? Wat is Gods wil?

Die vragen worden verschillend beantwoord.

Dus vandaar die vraag: hoe ga je om met iemand die anders denkt op dit punt?

Even voor de helderheid:

de grote vraag waar het om gaat is: biedt de Bijbel ruimte voor relaties in liefde en trouw van mensen van hetzelfde geslacht? 

Daar gaat het dus om, om monogame, levenslange relaties tussen twee mannen of twee vrouwen. 

Geeft God daar ruimte voor of is dat verboden?

En als het ik het zo vraag dan zie je ook direct wat er op het spel staat:

gehoorzaamheid aan God – of niet...

En dat zie je dan ook in de discussie:

Volgens de één staat ruimte in de kerk voor homorelaties gelijk aan het ruïneren van de kerk

dan is de kerk geen kerk meer.

Voor de ander is het ondenkbaar dat de kerk géén ruimte biedt aan homorelaties.

En zo zijn de stellingen ingenomen.

Door mensen die allemaal zeggen dat ze Jezus willen volgen

en de Bijbel serieus willen nemen

en God als Schepper van hemel en aarde én van mensen zien.

Maar pal tegen over elkaar staan

klaar om elkaar de kerk uit te jagen.

En dat zeg ik nu heel negatief.

Maar misschien hebben ze nog wel gelijk ook.

Want als homorelaties mogen volgens de Bijbel

dan is het echt slecht, echt zonde om dat tegen te houden.

En aan de andere kant:

als homorelaties echt niet kunnen volgens de Bijbel

dan moeten we daar pal voor staan.

Uiteraard met pastorale gevoeligheid en liefde en wijsheid in de gebrokenheid van het leven – dat moet altijd

maar zonder iets af te doen van de weg die de Bijbel wijst.

Maar als we daar samen niet uit komen...

als de verlegenheid heerst? Wat dan?

Hoe ga je om met iemand die anders denkt, maar die dezelfde Heer belijdt, dezelfde Bijbel als Woord van God leest?

Laten we de proef maar op de som nemen. 

Hoe gaan we om met verschillen in denken?

Ik denk zelf dat de Bijbel geen ruimte biedt voor seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. Zelfs niet als dat relaties in liefde en trouw zijn.

Dat is hoe ik er over denk op basis van wat ik in de Bijbel lees.

En misschien zit jij hier wel en denk je:

ik ben het niet met hem eens.

Dan is dus de vraag:

Hoe ga je daarmee om?

Hoe ga je mij benaderen? Over me praten? Met me praten? 

Daar wil ik je van harte voor uitnodigen.

Ik hoor graag wat jij denkt en waarom je dat denkt

spreek me aan, stuur me een e-mail, kom bij me langs. 

Ik sta open voor je inzichten. Hopelijk jij ook voor die van mij. 

Want ik zet hier nu wel even snel en totaal niet onderbouwd mijn mening neer...

maar ik weet heel goed dat voor hetzelfde geld hier een andere gereformeerde predikant had gestaan die wel ruimte ziet voor die relaties.

En die met argumenten komt daarvoor. 

Wat doe ik met die wetenschap?

Ik hoop dat jullie proeven dat ik er daarom voor kies om voorzichtig te spreken

en bescheiden te zijn in wat ik zeg.

Jullie horen mij vanochtend niet zeggen:

'zo zegt de Heer' – nee, dat durf ik niet

want een broer of zus van mij zegt: nee – zó zegt de Heer...

Hoe gaan we om met zo'n verschil in de kerk van die ene Heer?

Daarbij is datzelfde verhaal van Sodom weer van belang.

Is er openheid?

Niet een openheid van mooie woorden

maar een oprechte openheid voor wat de ander te zeggen heeft. (Klik)
Voor wat een ander in te brengen heeft.

Is die openheid er?

Ben je zo gastvrij dat je heel diep gaat om die ander te begrijpen? (Klik)
En dat je dus ook bereid bent om jezelf constant onder kritiek te stellen?

En als je spreekt – wat uiteraard mag – hoe spreek je dan?

Blijft er ruimte, of spreek je al snel massieve woorden

over wat Gods wil is?

Ik heb wel eens de indruk dat het aan deze gastvrijheid ontbreekt in de kerken

en dat gaat breder dan alleen het gesprek over homoseksualiteit.

Ik ben bang dat wij geneigd zijn tot alle kwaad

en dus ook tot het kwaad van snelle en gemakkelijke conclusies.

Want het is makkelijk en aantrekkelijk als de zaken helder en duidelijk zijn

als we er snel mee klaar kunnen zijn.

Maar heerst dan nog de gezindheid van Jezus Christus?

handelen we dan nog vanuit de gedachte dat de ander belangrijker is dan wij?

Christen zijn betekent altijd allereerst luisteren en dan pas spreken.

En ja – dat vraagt bijzonder veel geduld en inlevingsvermogen en toewijding en aandacht en zelfbeheersing. 

Maar als we niet in die gezindheid om kunnen gaan met verschillen

dan scheurt het lichaam van Christus om de haverklap.

Omdat iedereen spreekt en niemand luistert.

--
En daar komt nog een dimensie bij.

Besef goed wie er bij Lot op bezoek zijn.

Niet zomaar twee mannen.

Nee, twee mannen van God.

Twee engelen – boodschappers van de Heer.

Dat is de diepe ernst van de zonde van Sodom:

de boodschap van God wordt verkracht.

Al die mannen, jong en oud, niemand uitgezonderd

ze willen de boodschappers van God nemen.

Zonder dat ze in de gaten hebben met wie ze hier te maken hebben.

De waarschuwingen, de woorden van God nemen ze niet serieus.

Dat zie je ook bij de schoonzoons van Lot:

zij slaan de waarschuwing van God in de wind.

Het zal wel – wat heeft die God mij te zeggen.

Hier gaat het ook om in het gesprek over homoseksuele relaties in de kerk.

Hier gaat het om als ik zeg dat we open moeten zijn voor elkaar

dat we diepgaand moeten luisteren naar de ander.

Dé reden om dat te doen is omdat dit ten diepste openheid voor God is. (Klik)
Voor wat God te zeggen heeft in en door die ander.

Alleen als we daarin samen gaan staan

dan kunnen we een goed gesprek hebben

dan kunnen we en mogen we ook leven met de verwachting dat God de weg wijst.

Ook discussiëren en debatteren in de kerk is een hoogst geestelijke zaak.

Dat betekent ook dat we bescheiden moeten zijn. (Klik)
Ik weet dat we in een tijd leven dat iedereen het recht heeft om zijn of haar mening in 140 tekens het internet op te kwakken

maar laten we als christenen daar wat afstand van nemen.

Want laten we eerlijk zijn: niet iedereen heeft evenveel grond om op te staan.

Als jij wel een mening hebt over homoseksuele relaties in liefde en trouw in de kerk

maar je hebt nog nooit een homo gesproken

of je weet eigenlijk niet wat de Bijbel zegt over relaties en seksualiteit

of in welke gedeeltes van de Bijbel het over homoseksualiteit zou kunnen gaan, 

dan heb je niet veel recht van spreken.

Dan past bescheidenheid.

Dan moet je eerst wat verdieping gaan zoeken.

En ik zeg dat nu vrij scherp

maar ik vind dit een groot zorgpunt in de kerken:

dat mensen zomaar wat roepen.

Dat jan en alleman een mening heeft over allerlei dingen en daar iets te stoer over spreekt.

En waarom is dat zo'n groot probleem?

Omdat het wel gaat over Gods mensen, over Gods kerk, over Gods wil.

Het gaat niet om meningen

maar om openheid voor wat God te zeggen heeft in onze tijd, in onze situatie.

Dan kun je wel snel jouw mening, jouw gevoel, jouw idee laten spreken

maar ben je bereid om eerst te luisteren naar God? (Klik)
Om te zwijgen, lang te zwijgen om Gods stem te verstaan...

in de Bijbel, in andere christenen die gelovig Jezus willen volgen.

En natuurlijk is het niet zo dat je mag pas spreken als je zeker weet wat Gods wil is

maar als je je mening uit, doe dat dan bescheiden en blijf aanspreekbaar op wat je zegt

dan kan spreken ook helpen om verder te komen. 

Hou dus ruimte voor een ander om met jou van mening te verschillen.

Zodat er mogelijkheid blijft van gesprek, van verdieping.

Zodat er de mogelijkheid blijft van God die een andere weg wijst.

Wees langzaam met je oordeel – zoals God langzaam is met zijn oordeel. (Klik)
Want Gods Woord is altijd een Woord van de andere kant

niet een menselijk woord, maar een goddelijk woord

niet altijd onze ideeën bevestigend, maar heel vaak corrigerend.

Laten we daar open voor blijven staan.

--

Ik heb in deze preek dus vooral dit benadrukt:

laten we bescheiden, open en voorzichtig spreken over dit onderwerp.

In het besef dat we als kerken en christenen veel kwaad gedaan hebben, als het gaat om LHBT'ers.

En ook in het diepe besef dat God tot ons wil spreken en de weg wil wijzen,

niet als losse individuen, maar als zijn volk – zijn ene lichaam.

Laten we die heilige God daarom niet te snel voor ons eigen individuele karretje spannen

welke kant dat karretje ook oprijdt.

Aan het eind van deze preek wil ik ook nog wat over genade zeggen.

Omdat ik er naar smacht.

Naar genade.

Dit thema houdt me s' nachts wakker. 

de afgelopen jaren overkomt me dat regelmatig

dat ik wakker lig en hier over lig te peinzen en er niet uit kom

en ook overdag verstrikt raak in gedachten, in meningen, in redeneringen, in boeken.

Ik word heen en weer geslingerd

tussen wat goed en fout is of zou zijn.

En ik voel een loden last, een zware verantwoordelijkheid om over de levensstijl van mijn broeder of zuster die LHBT'er is iets te zeggen

als ambtsdrager

als dienaar van het Woord, van Jezus

En ik voel mijn kleinheid als mens, als theoloog, als dominee.

Voel jij dat ook?

Zou jij het zonder problemen voor God kunnen uitleggen – een kerkelijke huwelijksbevestiging van twee homo's of lesbiennes?

Of kun jij dit: oprecht christelijke homo's in hun gezicht vertellen dat hun relatie zonde is? 

Dit maakt zo verlegen, zo klein.

En dat klinkt misschien heel nederig – om dat zo te zeggen.

Maar de gevolgen daarvan komen op het bordje van de worstelende homo of lesbienne.

Als ik als dominee en wij als kerk blijven roepen: we weten het niet...

hoe moet hij of zij dan vol vertrouwen zijn of haar weg achter Christus aan gaan?

Dus blijven zitten in de verlegenheid is geen optie, dan worden homo's en lesbiennes misschien niet veroordeeld en gewurgd 

maar dan blijven ze eenzaam achter in het moeras van de onwetendheid.

En dat is net zo dodelijk.

Hier is dus genade nodig en hoop en troost en moed om een weg te kiezen.

En die genade, hoop, troost en moed vind ik in het verhaal van Sodom.

God heeft slechte dingen over die stad gehoord

en dan zegt Hij tegen Abraham (Genesis 18,21):

'Ik zal er naar toe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn

en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.'

Zo is God – Hij gaat luisteren en kijken, onderzoeken.

En als de engelen van God in Sodom zijn en bij Lot logeren dan wordt die slechtheid van Sodom inderdaad zichtbaar. Helaas.

God stuurde engelen naar die stad

om te onderzoeken, om Lot te vinden, ja, om de schoonzoons van Lot te vinden.

Had misschien heel de stad zich nog kunnen bekeren?

Zoals bij Nineve, ook een slechte stad

God wil ook die stad straffen, maar als de profeet Jona daar gaat vertellen over God

dan bekeert die stad zich en God straft niet.

Had het ook zo bij Sodom kunnen gaan?

Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dit:

op de meest slechte plaatsen: Sodom, Nineve

in culturen waar God totaal uit het zicht verdwenen is

waar Hij veracht en zijn boodschap verkracht wordt

zelfs daar... wil God nog van zich laten horen

wil Hij zichzelf laten zien

ja daar waar Hij aan het kruis gespijkerd wordt

daar wil Hij zijn.

Om zichzelf te openbaren aan mensen.

Zegt dat iets over homoseksualiteit in de kerk?

Ja, zeker.

Als God zich aan mensen die hem verachten nog wil geven

dan mogen wij erop vertrouwen

dat Hij zich ook wil geven aan ons

als we vol oprechtheid en vol verlangen om Hem te dienen naar zijn wil onze keuzes maken.

ook als we daarin verkeerde wegen gaan – als we homo's onterecht een relatie ontzeggen

of als we homo's onterecht ruimte bieden voor een relatie. 

Mijn gebed is dat God voorkomt dat we verkeerde keuzes maken – dat we zijn weg gaan.

Maar zelfs al belanden we met al onze goede bedoelingen in Sodom en Gomorra...

ook daar weet God ons te vinden

En misschien is dit daarom wel de enige vraag die er uiteindelijk toedoet

het enige waar sodomie werkelijk over gaat:

Staat jouw deur open voor God of niet?

Amen.
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