Preek homoseksualiteit, ds Mark Bot, Christelijk Gereformeerd predikant te Maassluis.

Schriftlezing: Gen.2:18-25 & 2 Korinte 5:11-21

Preek:
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Een preek over homoseksualiteit. Wat zou het ongelofelijk mooi zijn geweest, als een dergelijke preek niet nodig zou zijn geweest. Gewoon, omdat het niet zou bestaan. Wat zou het mooi zijn geweest als het nooit zou gebeuren dat een kind opgroeit, zich ontwikkelt, en… in een verwarrend proces ontdekt: ik kan alleen maar verliefd worden op mensen van het zelfde geslacht.
Maar helaas. Een van de gevolgen van de zondeval is onder andere, dat er jongens en meisjes zijn, mannen en vrouwen, die – zonder dat ze er om gevraagd hebben, en zonder dat ze voor God slechter zouden zijn dan andere mensen – ontdekken dat ze homoseksueel zijn. Wat ingrijpend. Het verandert hun leven helemaal.
Eerst even wat meer achtergronden, over wat dat nu is, homoseksueel zijn. 
Ten eerste in ieder geval een diep ingrijpend iets, omdat je seksuele geaardheid een belangrijk onderdeel van je persoonlijkheid is. En dus inderdaad: wat gaat dat in de tienertijd gepaard met een enorme verwarring: in het plaatsen van emoties, in opkomend schuldgevoel, in minderwaardigheidsgevoelens, in verdriet. 
Ja ook in verdriet: in het besef: ik zal nooit vader of moeder worden; geen gezin krijgen.
Lang niet iedere homoseksueel komt goed door die fase van bewustwording, laat staan door de fase van aanvaarding heen, en onderzoek heeft aangetoond dat het aantal zelfmoorden onder homoseksuelen duidelijk hoger ligt dan onder heteroseksuelen. 
[…]
Onder de Nederlandse bevolking, en dus ook in de kerk, blijkt dat 3% van de mannen zich uitsluitend tot de eigen sekse voelt aangetrokken, en 1% van de vrouwen. En daar is nog niet alles mee gezegd. Er is vervolgens ook nog eens 6% van de mannen die zich enigszins of evenveel op de eigen sekse gericht weet; en 15% van de vrouwen. Naast homoseksuelen is er dus zelfs nog een grotere groep, die we biseksueel kunnen noemen. 
Dat laatste laat al zien dat niet alles zwart-wit is. De één is om zo te zeggen meer homoseksueel dan de ander. Dat verklaart ook dat voor de ene homoseksueel de weg naar een huwelijk met een partner van het andere geslacht misschien toch nog een doel kan zijn, en voor de ander in het geheel niet. Het is ook per persoon verschillend of deze gerichtheid er van geboorte af aan al in zat, of dat het zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. Zo kan het bij de één dus dieper zitten dan bij de ander.
De politiek; onze samenleving is er vervolgens verder duidelijk over. Geef deze mensen nu volop de ruimte om hun homoseksualiteit vorm te geven en uit te leven in een huwelijk met een partner van het zelfde geslacht. Geef hen ook de mogelijkheid om kinderen te adopteren, zodat ze zoveel mogelijk een ‘gewoon’ leven kunnen lijden.

En hoe stuit het dan tegen de borst dat christenen daar nu zo moeilijk over doen! Willen die dan echt terug naar de Middeleeuwen, waar homo’s zwaar werden gediscrimineerd en als minderwaardig werden gezien? (Heel wat homo’s in Nederland zijn vroeger een afschuwelijke marteldood gestorven, met goedkeuring van de kerk – zelfs in de 18e eeuw nog). Zijn christenen dan echt zo hardvochtig dat hun leer homo’s uitsluit?
Ja, hoe staat een christen daar nu eigenlijk tegenover? Als tweede stap in deze preek wil ik met u en jullie nadenken over wat de Bijbel daar nu over zegt, over homoseksualiteit. De Bijbel als uiting van de wil van God zelf.

En dan blijkt helaas dat de Bijbel slechts op een paar plekken iets over homoseksualiteit zegt, en dan ook nog beperkt. Beperkt namelijk, omdat dan alleen homoseksueel gedrag genoemd wordt, en niet de vragen rond identiteit of geaardheid. Ook helaas niet iets over de plaats van de homoseksuele gelovige in de gemeente. Nergens bijvoorbeeld in de brieven van Paulus wordt daar theologisch of pastoraal op ingegaan. 

Het beste startpunt voor een Bijbelse visie zijn daarom nog die teksten die positief iets zeggen over huwelijk en seksualiteit, en hoe God dat bedoeld heeft. Van daar uit komen we dan ook vanzelf bij teksten die iets over homoseksueel gedrag zeggen.

Maar eerst dus positief, vanuit de schepping. 
In het begin schiep God de mens, mannelijk en vrouwelijk. Beiden vormen ze samen het beeld van God. In die eenheid is echter ook een belangrijk verschil. Want God schiep man en vrouw afzonderlijk van elkaar, met beiden hun eigenheid. Er is ook een fundamenteel verschil tussen man en vrouw. Niet alleen in lichaamsbouw, maar ook in de eigen manier van denken, voelen, en willen; in kleden, in waarderen van schoonheid, in het omgaan met medemensen. 
Een verschil die het hele mens-zijn doortrekt, en er voor zorgt dat het omgaan met iemand van het eigen geslacht toch anders is dan het omgaan met iemand van het andere geslacht. In je denken en doen ben je óf helemaal man, óf helemaal vrouw – zo is de mens in ieder geval oorspronkelijk geschapen.
En nu heeft God de mens zo geschapen, dat van nature de man gericht is op de vrouw, en de vrouw op de man. Met de bedoeling dat man en vrouw samen een eenheid zullen gaan vormen, en zo elkaar in hun verscheidenheid juist gaan aanvullen en verrijken. ‘Daarom’, zo zegt Genesis 2, ‘zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.’

Dat is de ideale situatie, vóór de zondeval. Eerst was Adam alleen in de hof, en ervoer eenzaamheid. Maar met Eva werd zijn leven compleet, doordat zij elkaar juist in hun verschillend-zijn wederzijds aanvulden. Dat geldt ook seksueel. Ze zijn van verschillend geslacht, en kunnen elkaar daarom ook seksueel aanvullen. Er is seksuele omgang mogelijk waarin beiden bevrediging vinden, en ook beiden een doel vinden: elkaar lichamelijk liefhebben, en het krijgen van nageslacht. 

Daaruit nu volgt de instelling van het huwelijk, als een verbond voor het leven tussen man en vrouw, waarin zij met heel hun mens-zijn zijn betrokken.

Vervolgens is er door de zondeval veel kapot gegaan. Mannen misbruiken hun macht binnen het huwelijk; mensen blijven ongewild ongehuwd. Er zijn mensen met een gerichtheid op het zelfde geslacht. Hoe gaat de Bijbel daar nu mee om? Wel, op zijn kortst gezegd: ook al is de schepping beschadigd en gebroken: het huwelijk blijft overeind staan als een instelling van God. De oorspronkelijke bedoeling van het huwelijk als eenwording van man en vrouw blijft de maatstaf. De scheppingsorde blijft de norm, ook al is er veel kapot.

Dáárom dus dat in de wetgeving van het Oude Testament het scheppingsideaal overeind blijft staan: het huwelijk tussen man en vrouw, en het huwelijksverbond als de enige veilige plaats voor seksualiteit. En dus: een verbod op een huwelijk tussen broer en zus – ook al kunnen die zich in de praktijk hevig tot elkaar aangetrokken voelen. En ook: een verbod op een relatie met je stiefmoeder; een verbod op de seksuele omgang met dieren. Een verbod op echtscheiding. Die dingen gaan in tegen de orde die God in de schepping heeft gelegd. En daarom dus ook, op twee plaatsen in Leviticus, een expliciet verbod op seksuele omgang van een man met een andere man; Leviticus 18 en 20. Het is een gruwel in Gods oog, staat er.
In diezelfde lijn spreekt Paulus daarover in Romeinen 1. Hij spreekt daar hoe de mensheid zich van God afkeert door onder andere afgoden te dienen, Gods majesteit niet te erkennen in de natuur, en ook: door de natuurlijke omgang tussen man en vrouw in te ruilen voor de tegennatuurlijke omgang tussen mannen of vrouwen onderling. Doordat Paulus daar het woord ‘tegennatuurlijk’ gebruikt, grijpt hij terug op het Oude Testament: homoseksueel gedrag gaat tegen de natuur in, omdat daarin niet die unieke eenheid in verscheidenheid uitkomt als God bedoeld heeft. Op seksueel gebied kan je elkaar dan immers niet volmaakt aanvullen, omdat je lichamelijk gelijk bent. En de omgang kan niet uitlopen op het krijgen van nageslacht. Dat blijkt ook op andere plaatsen in de brieven van Paulus, waar homoseksuele omgang genoemd wordt in een rij van onheilige daden, die tegen God ingaan. En dus blijft ook nieuwtestamentisch overeind staan dat homoseksuele omgang onnatuurlijk is, en dus door God verboden. Al betekent het dan natuurlijk niet dat dus al het hebben van een homoseksuele geaardheid zonde is. Nee, dat niet. Die geaardheid, die aanleg is immers een indirect gevolg van de zondeval, en is het dus niemand persoonlijk aan te rekenen. Het is alleen de vraag hoe je er mee omgaat.

Het is dan verder in lijn van de Schrift dat daarmee het hebben van een homoseksuele relatie door God verboden wordt. Het blijft immers iets tegennatuurlijks; het blijft een zonde als je seksuele omgang hebt als homo, ook al is dat in een huwelijk waarin je elkaar liefde en trouw belooft. Zoals ook verdere geboden rond huwelijk en seksualiteit in Oude en Nieuwe Testament van kracht blijven.
[…]
Ergens hoop je en zoek je in de bijbel of er toch niet ergens ruimte is… maar het lijkt me toch echt duidelijk dat tot en met het Nieuwe Testament toe het overeind blijft staan dat de scheppingsorde gezaghebbende betekenis heeft – ook al is het maar een enkele tekst die er op ingaat. Terwijl je graag leest dat de bijbel er toch ook wat pastoraler op in zou gaan. 
Ja, je proeft een groot spanningsveld tussen gebod en pastoraat. Is dit dan echt wat God wil? Je bent homo, en: dus gedoemd je hele leven alleen te blijven. Ik vindt dit echt 1 van de aller-moeilijkste conclusies vanuit de bijbel gemaakt moeten worden.

Veel christenen trekken die conclusie dan uiteindelijk ook niet, en zoeken toch ergens ruimte in de bijbel voor een homoseksuele relatie. Het ontbreekt me nu aan de tijd om nog uitgebreid op verschillende argumenten wat dit betreft in te gaan, en ik verwijs daarvoor graag naar het rapport dat ons kerkverband afgelopen najaar heeft uitgebracht. Daarin worden allerlei verschillende tegenargumenten goed en eerlijk op een rijtje gezet en beantwoord.

Ik weet dat ook veel christelijke homo’s die met God leven, toch uiteindelijk een relatie aangaan. Hoewel ik geloof dat dat niet bijbels is, is het wel goed dat we daar geduld mee hebben, en liefdevol met ze in gesprek zijn en blijven. 

Maar goed, even terug naar de bijbelse lijn. Is dat dan de conclusie? Moet een homoseksueel in onze gemeente het daar dan dus mee doen? 
Om het kort samen te vatten: “homo: je mag het wel zijn, maar niet doen”. 

Gelukkig mag ik meer gaan zeggen. 
Want is dat nou de kern van de Bijbel? Schepping – zondeval – en nu: zo veel mogelijk leven naar de orde van de oorspronkelijke schepping. Punt. Dat is christen-zijn.
Ja, de orde in Gods schepping is dan wel een fundamentele lijn: maar dat is toch niet de kern van de Schrift? Daarmee is toch niet het diepste woord gesproken over de homoseksueel?
De kern van de Schrift is toch uiteindelijk: de komst van het Koninkrijk van God in Christus. Ik kan nieuwtestamentisch gezien toch niet meer naar schepping en zondeval kijken zonder de komst van Christus daarin te betrekken?

En als ik dat er inderdaad in betrek: wat is dan de diepste identiteit van een christen?  Of ik gehuwd ben of niet? Of ik kinderen heb of niet? Of ik homoseksueel ben of niet? De diepste boodschap van het Nieuwe Testament is toch, dat wie in Christus is, een nieuwe schepping is? ‘Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden’, lazen we. In Christus maakt het ten diepste niet meer uit: man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, homoseksueel of heteroseksueel. Want als ik aan Jezus verbonden ben, krijg ik een nieuwe identiteit; is mijn hele bestaan, mijn zelfbeeld, mijn eigenwaarde, geworteld in Jezus – en is het alleen nog maar van belang hoe Hij naar mij kijkt. 
Toen ik nog zonder God leefde, was ikzelf het middelpunt van mijn leven. ‘Kijk eens wie ik ben? Wat ik kan, hoe knap ik eruit zie, wat voor spullen ik heb?’ Mijn identiteit lag in m’n baan, m’n kleding, mijn seksuele geaardheid en huwelijksleven. Maar met Paulus heb ik toch geleerd: Het is voor Gods aangezicht niets waard – God ziet mij als zondaar die met die trotse identiteit geen moment voor Zijn heiligheid overeind kan blijven. Als gelovige heb ik alles als schade, als vuilnis moeten leren beschouwen, om nog maar 1 ding over te houden: Jezus alleen. Hij is nu alles voor me, en het enige wat nog telt, en wat ik wil is: Hem volgen. Radicaal discipelschap achter mijn Meester Jezus aan, die mijn zonden vergeven heeft, en mij in Hem een nieuwe identiteit heeft gegeven. Ik ben lid van een nieuwe familie die ver uitstijgt boven vlees en bloed, boven scheppingsorde.
Snap je? Als christen ben ik niet meer van mezelf, en vind ik mezelf met wat ik heb en ben totaal niet meer belangrijk. Ik geniet alleen nog maar door Jezus, en van Jezus, wie Hij voor me is. En ik ga de weg achter Hem aan. Zo wordt ik een nieuwe persoon, met nieuwe begeertes en verlangens, met een nieuw hart, dat nu andere dingen begeert en belangrijk vindt. Ik ga hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, en ik zoek eerst het Koninkrijk van God. Zo krijg ik dus ook een nieuwe wil. Een wil die door de Geest omgebogen wordt, en zo meer en meer van harte kiest voor onthouding van de zonde. 
Ehm… ja… verdwijnt dan dus de homoseksuele geaardheid als een homoseksueel discipel wordt? Nee, dat niet. Je blijft mens, en ook je oude mens gaat niet helemaal ten onder. Dus nee, het is juist het begin van een geestelijke strijd tegen je oude natuur in. Maar met een nieuw doel: om in Jezus rust te vinden. En met nieuwe wapens: een Geestelijke wapenrusting. Jezus, die mij de vrucht van de Geest geeft, waarvan 1 van die vruchten is: zelfbeheersing. Alleen door de weg van de bekering kan ik barmhartig oproepen tot het niet aangaan van een homoseksuele relatie. Want alleen zo ontstaat een nieuwe identiteit die meer is dan: ‘tsja, ik mag het wel zijn, maar niet doen’. Want dan is je wil nog niet veranderd in een van harte navolgen. 

En ja, ik proef daarin het enorme spanningsveld. God zegt dus: leef bevrijd van aardse banden, in de vrijheid van Christus. Leef in mijn geboden als een pad van de vrijheid. En wat is de vrijheid dan? Mijn diepe seksuele begeerten onbeantwoord laten? ‘God, waar is de vrijheid!’. ‘God, waar is de begaanbaarheid van die weg?!’.

Wat is het zwaar om de heilzaamheid en goedheid van Gods geboden in dezen te zien. Daar worstel ik zelf ook enorm mee. Waarom geeft God in deze gebrokenheid daar niet een noodmaatregel voor? We kunnen dan toch God alleen maar bidden en smeken of hij ook hierin ons verstand en onze wil ombuigt, zodat we ook met dit gebod van harte instemmen; dat we geloven dat God ook hierin het goede met ons voor heeft – hetzij in dit leven al, hetzij in ieder geval in het komende leven. Want ja, discipel zijn is een nieuwe identiteit, een nieuwe persoon die Jezus ook van harte, authentiek volgt, en niet tandenknarsend.

In teksten als 2 Korinthe 5:17 heeft de homo een krachtige pleitgrond bij God: ‘God, ik wil U dienen. Ik wil mijn kruis, mijn martelwerktuig, op mij nemen en U volgen. Maar wilt U die weg dan begaanbaar maken – ook al overzie ik hem nu nog niet? Wilt u mij door de Geest ook echt zo vernieuwen dat wil, verstand, verlangen zo vernieuwd wordt, dat ik U van harte volg op het smalle pad?’.

In een interview met een christelijke homo, die er bewust voor kiest geen relatie aan te gaan, zegt hij tot slot: ‘Ik heb ooit een stelling geponeerd, en ben er steeds meer van overtuigd geraakt dat die waar is. Je kunt niet van mensen eisen dat ze alleen door het leven gaan. Dat kan alleen de Heilige Geest vragen. En dan ben je eigenlijk toch niet alleen. Zonder Jezus lukt het écht niet. Daarom lieve medechristenen, kom niet met dooddoeners. Kom niet met veroordeling. Maar kom met goed nieuws, met evangelie. Want, het is niet goed dat de mens alleen is. Hij of zij heeft Jezus nodig!’


Ik denk dat een dergelijke weg van gehoorzaamheid voor een homoseksueel alleen maar vol te houden is, als hij leeft in een gemeenschap met gelijkgezinden. En daarmee bedoel ik: alleen als de gemeente hier in Maassluis, in de Bethel-kerk, zelf ook radicaal het pad van discipelschap gaat, ontstaat er een warme gemeenschap van gelovigen die echt om elkaar heen staat en elkaar steunt in de zware weg.

Jongens en meisjes, jongeren: als je het woord ‘homo’ alleen maar als scheldwoord gebruikt, hoe kan je een vriend of vriendin met een dergelijke geaardheid ooit tot steun zijn? Wat worden homo’s nog steeds volop gediscrimineerd – en hoe mooi zou het zijn als jullie als christelijke jongeren daarin echt een verschil maken. En gemeente, als we zelf halfslachtig christen zijn; voor ons eigen leven de scherpe kantjes van het geloof eraf halen, hoe kan je dan de homoseksuele broeder of zuster tot steun zijn? 

Wat zijn er veel christenen die gewoon maar raak leven, met het idee: God vergeeft toch wel. Christenen die met hun levensstijl uitstralen dat ze er geen idee van hebben dat christen-zijn ook iets kost. Maar toch tegen een ieder zegt Jezus, Lucas 14:26-27: ‘26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. 27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.’. Dat zijn toch uitspraken waar we allemaal mee moeten worstelen?  En toch allemaal moeten we dan leren dat we hier radicaal moeten afsterven aan ons zelf en onze aardse verlangens, en helemaal aangestoken moeten worden met vurige liefde voor Jezus en zijn koninkrijk, wil ik waardig discipel zijn, en het koninkrijk beërven? Of hetzelfde nog een keer anders gezegd, een paar verzen verderop, Lucas 14:33 ‘Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.’

Als wij zelf niet weten wat het is om te worstelen met dergelijke teksten; als we zelf niet weten wat het is om om Jezus’ wil alles te verliezen, mag ik de homoseksuele broeder of zuster niets verwijten als hij of zij het niet volhoudt op de koninklijke weg. Dan zijn we daar zelf schuldig aan. Want op die smalle weg heeft de homo de christelijke gemeente zo hard nodig; een gemeenschap die er he-le-maal voor hem of haar is; hem helemaal accepteert als mens; met haar lacht & huilt, een warm thuis is, waar hij altijd welkom is, en ze begrepen wordt. Begrepen omdat we zelf ook pelgrim zijn, en weten wat dat kost.

Misschien dat we op dat punt dus juist van de christelijke homo kunnen leren, die omwille van het Koninkrijk afziet van een relatie. Zo iemand heeft namelijk niet de keuze gehad om een beetje christen te zijn. Zo iemand is van het begin af aan direct in het diepe gegooid van de totale gehoorzaamheid. Alles of niets. Waar wij na vele jaren christen-zijn eindelijk eens beginnen te leren dat navolging ook wel eens iets kost, weet hij of zij dat al vanaf het begin. Wat weet die persoon dan meer dan wie ook wat een genade er voor nodig is om christen te zijn. Wat is daar veel van te leren. Diep, diep respect voor hem of haar die die weg gaat. 
En dan is er in het discipelschap – homo of hetero - ook de vreugde en de hoop: wie hier met tranen zaait, zal straks met gejuich maaien. En dan zijn er ook de lessen onderweg: God zal met de beproeving ook de uitkomst geven.

Ik bid dat Christus ook zo in onze gemeente heerst; dat we met elkaar leven van genade; elkaar steunen op die weg, en samen uitzien naar de dag van de bruidegom.
Amen

