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Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Inleiding
We hebben weer gelezen uit Prediker.
Een kort gedeelte maar,

en een gedeelte dat zo sterk voor zichzelf spreekt,

- met z’n tweeën is beter dan alleen -

dat een preek hierover

echt iets anders zal moeten zijn

dan enkel tekstuitleg en toepassing.

…

Toch wil ik wel daarover beginnen iets over zeggen.

De eerste keer

- voor zover ik me dat kan herinneren –

dat dit Bijbelgedeelte me echt is bijgebleven,
is vanuit de huwelijksdienst van mijn zus.

Een drievoudig snoer is niet spoedig verbroken.

Twee is beter dan één

en waar twee

- een man en een vrouw –

samen één worden,

daar wordt de band pas echt stevig

als God daarin voluit een plek krijgt.

Een koord dat uit drie strengen is gevlochten,

is niet snel stuk te krijgen.

…

Na iets meer dan een jaar

kwam de man van mijn zus

om het leven bij een bedrijfsongeval.

En nu is dat koord
toch gebroken,

zo begon de dominee zijn preek in de begrafenisdienst.

…
Voor mij

- en dit is al vijfentwintig jaar geleden –

is zo dit woord van dat drievoudige koord

in mijn geheugen gegrift binnen de context van een huwelijk.

Een drievoudig snoer:

Een man, een vrouw en God.

Toen later mij een dominee vertelde

dat het in deze tekst helemaal niet over een huwelijk gaat,

heb ik de beste man dan ook heel ongelovig aangekeken.

Wat een nieuwlichterij is dit nou weer?!

…

Inmiddels kan ik niet anders zeggen,
dan dat hij gelijk had.

Het gaat bij deze woorden van Prediker

niet over een huwelijk.

Het gaat wel over relaties

- beter met z’n tweeën dan alleen –

maar dat met zijn tweeën zijn,

wordt hier niet specifiek ingevuld

als een man en een vrouw

die een huwelijksband aangaan.

En dat beeld van een drievoudig koord

heeft ook niet de bedoeling om een derde persoon in beeld te brengen

die de band van twee mensen die samen horen

nog sterker te maken.

Het is een stijl figuur

- een overtreffende trap –

om in een climax het voortreffelijke van de meerzaamheid

te onderstrepen boven eenzaamheid.
Niet een derde persoon in beeld dus

en al helemaal niet God.

Over God komt Prediker in dit korte stukje

niet te spreken.

Alles wat hij hier zegt,
beschrijft het menselijk toneel

en alles wat hij daar van zegt

is dat het op dat toneel beter is samen te zijn

dan alleen.
…
Maar daarmee zijn we direct weer helemaal terug

bij waar ik begon.

Een kort stukje Bijbeltekst

dat zo voor zichzelf spreekt.

Dat niet eens over God spreekt.

Alleen maar dit:
Met z’n tweeën is beter dan alleen.

Hoe nu hierover te preken

als het verhevener dan dit niet is:

Getweeën is beter dan alleen?

Ebener Scrooge
Even dacht ik aan een ander draadje te kunnen trekken

bij deze tekst.

Zoals de Nieuwe Bijbelvertaling hier vertaald heeft,
ligt de verleiding dat te doen ook heel dichtbij.

Die man

waarmee het stukje begint

helemaal alleen,

zelfs geen broer of zoon,

die maar zwoegt

en waarvoor nu eigenlijk?

Voor rijkdom die niet verzadigt.

Voor mijn ogen doemde Ebenezer Scrooge op

uit de Christmas Carol van Charles Dickens.

Zo’n zure vent

die zijn eigen isolement kiest

doordat hij zijn hart enkel en alleen op geld heeft gezet

en daarom met geen enkele menselijke waarde rekening houdt.

En als dat de man is die Prediker hier ten tonele voert

- een man die gewoonweg zijn hart niet op de goede plek heeft zitten –

ja,

dan weten we wel te preken.

Mensen,

zet niet je hart op geld of goed!

…

Maar heeft Prediker het hier wel over zo’n Scrooge-type?

Wat zegt hij nu eigenlijk over die man?

Iemand is helemaal alleen.
Het alleen-zijn van deze mens wordt gewoon geconstateerd.

Iemand die het niet gelukt is

om bij een ander tot samenzijn te komen.

Iemand die het niet gegeven is

om langs heel natuurlijke weg die aansluiting voor handen te hebben.

Hij heeft geen zoon,

hij heeft geen broer.

Iemand

die niemand heeft om voor te leven.

En geen rijkdom zo groot

die dat gat in een mensenleven kan vullen.

…

ALLEEN.

Ongezien,

ongekend,

onbemind.

Niet daarvoor gekozen,

maar zo is het gegaan.

Iedereen wíl wel een ander,

maar wie weet er hóe?

En ik?
Met de leegte van deze eenzaamheid opent Prediker dit gedeelte.
En hij geeft niet vervolgens een oordeel over deze eenzame.

…

Met zo’n oordeel vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling het hier wel.

Die gaat verder met een vraag in de hij-vorm.

Daarmee krijg je weer die eenzame man voor ogen:

Voor wie beult híj zich nu eigenlijk af,

zonder dat de dorst naar rijkdom wordt gelest?
De vertaling roept zo’n Scrooge-type op,

maar Prediker doet iets anders.

Als Prediker de eenzaamheid van deze mens heeft geconstateerd,

dan stelt hij niet een vraag in de hij-vorm,
zoals de bijbelvertaling doet,

- waar leeft die eenzame man eigenlijk voor? -
maar hij stelt de vraag aan zichzelf,
hij stelt een vraag in de ik-vorm

Geschokt door de grote eenzaamheid die hij ziet bij die man,
stelt Prediker zichzelf de vraag:
Voor wie beul ík mezelf eigenlijk af?

Voor wie ontzeg ík mezelf het goede in het leven?

De volstrekte alleenheid van die man

zonder zoon,

zonder broer,

doet Prediker opeens vragen

waar het in zijn eigen leven om draait.

En de eenzaamheid van deze man doet hem de grote waarde zien

van het samenzijn.

Hoe mensen mensen zijn

Het is op dit punt

dat ik in deze preek wil blijven hangen.

Deze preek bij een tekst

die niets verheveners brengt

dan deze boodschap:
Beter met z’n tweeën dan alleen.
Niks verhevens,

maar door en door menselijk.

Dit zit zo dicht in de kern van wie wij mensen zijn.

Toch in niets anders ligt de waarde van ons leven,
dan dat wij ons leven

dan dat wij ons leven zullen delen?

En wat zijn we daarin kwetsbaar.

Juist waar we het meest mens zijn

- in ons verlangen naar een ander –

zijn we het meest onthand:

Iedereen wil wel een ander,

maar weet niet hoe.

Zijn we niet het allermeest gekenmerkt

in wat we juist hierin missen?

Wat missen we niet

juist in dit verlangen om samen te zijn?

Als je heel concrete namen kunt noemen

van mensen die je mist.

Of als je simpelweg moet constateren

dat je op plekken in je leven

iemand naast je mist.

Iemand die nooit een naam gekregen heeft.

Een man,

een vrouw,

een vriend,

een kind.

Of ook wat je in die ander mist die wel jouw leven deelt,
maar nog niet ziet

wie jij werkelijk bent.

Die niet jouw dromen mee wil dromen.

Of dat niet kan.
…

Of wat je mist in jezelf.

Mist

om met die ander te delen.

God
Iemand is helemaal alleen.

…

Dit korte stukje Prediker

dat zo voor zichzelf spreekt,

niet over God,

maar over mensen samen onderweg, …

… dit stukje spreekt

dus toch

het hele woord van God.

God, de HEER, dacht:

Het is niet goed dat de mens alleen is.

…

God kent onze kwetsbaarheid.

God gaat daar niet omheen.

Maar juist daar
in die tere kwetsbaarheid

vertelt God

zijn verhaal met ons.

Juist daar gaat Hij zijn weg met ons.

En wat zijn dat ongebaande wegen.

…

Het is niet goed dat de mens alleen is,

ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.

En als we nu die Helper eens met een Hoofdletter nemen

en daarbij denken aan Jezus.

En als je in de bijbel ziet

hoe kwetsbaar de weg is

die God heeft gekozen

om Hem aan ons te geven

- Geboren uit een vrouw –

Hoe die kwetsbaarheid spreekt uit zijn geslachtsregister

die vol staat met allerlei ongeordende relatievormen.

Tamar, Rachab, Ruth, Bathseba.

…

En in deze dienst hebben we kort iets gelezen uit de geschiedenis van Sara en Hagar.

Over de jalousie van Sara als haar zoon Isaäk

wordt uitgelachen door de zoon van haar slavin Hagar.

Twee is beter dan één,

maar drie is in dit geval teveel.

Weg met haar en met haar zoon.

Alle ruimte voor mijn kind!

…

Nee, Sara staat er niet mooi op zo,

en Abraham doet er alles aan

om kool en geit te sparen.

Maar God verheft zich niet

boven deze diepe kwetsbaarheid in Sara.

Doe wat Sara zegt, Abraham.

Zo ga ik mijn weg met jullie.

Koester relaties

Ik ga afsluiten.

Iemand is helemaal alleen,

zegt Prediker.

En dat te zien

doet hem de vraag stellen:

Hoe doe ik dat eigenlijk in mijn leven met relaties.

Voor wie leef ik eigenlijk?

…

In het verlengde daarvan

wil ik hier de vraag stellen:

Hoe dan wij dat eigenlijk?

Hoe doen wij dat kerkelijk?

Hoe gaan we als kerk om met relaties?

…

De indruk bestaat gemakkelijk

- zeker bij buitenstaanders –

dat de kerk zich drukker maakt om het instituut huwelijk,

dan om de mensen in hun zoeken naar relaties.

Al lang geleden schreef dominee Algra

- bij sommigen hier is die naam nog wel bekend –

dat de kerk wel aan de bel trekt als een jongen en een meisje

als man en vrouw samenleven,

maar dat ze niets laat horen

als een man en een vrouw als kat en hond samen leven.

Dat mensen de gebaande wegen gaan

lijkt belangrijker gevonden te worden,

dan dat een mens werkelijk iemand tegenover zich vindt.

…

Hebben we niet

- en ik stel het maar vragenderwijs –

veel te veel

Gods bedoeling om een mens niet alleen te doen zijn

in het instituut van het huwelijk geperst?

En is heel het kerkelijke leven niet veel te veel ingericht

op mannen en vrouwen
die trouwen
en kinderen krijgen?

En laten we daarmee niet heel veel mensen in de kou staan?

…

Het is niet goed dat de mens alleen is.

Een kerk die leeft uit deze gedachte van God,

kan toch niet anders willen zijn,

dan een gemeenschap

die relaties koestert.

Hoe ongeordend die ook kunnen zijn.

Amen
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