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Relaties en seksualiteit (3)

De Pastorale Raad wil graag met u en jullie nadenken over relaties en seksualiteit. De Raad heeft hiervoor de vorm van een Herderlijk schrijven gekozen: een schrijven waarin ze de gemeente pastoraal de hand wil reiken. De Raad geeft hiermee een aanzet tot goede meningsvorming vanuit de Bijbel en hoopt dat het onderlinge gesprek over deze belangrijke thema’s bevorderd wordt.

Homoseksualiteit
Voor homo’s
 geldt ten aanzien van seksualiteit hetzelfde als voor hetero’s: het is belangrijk voor je identiteit en je draagt het daarom elke dag bij je.


Seksualiteit is een geschenk van God. Het geeft relaties tussen mensen kleur en glans. Hetero’s mogen genieten van een willekeurig passerende knappe man of een mooie vrouw. Het valt dan ook niet in te zien waarom homo’s zich schuldig zouden moeten voelen, wanneer iemands verschijning indruk op hen maakt.

We schreven al eerder
 dat seksualiteit breder is dan wat onze samenleving wil doen geloven. Het is meer dan met iemand het bed delen. Oprechte liefde kan veel bevrediging bieden. Het delen van gedachten, gevoelens en idealen schept intimiteit. Het aanraken van elkaar – de ander omarmen, strelen en omhelzen – hoeft hierbij geen taboe te zijn.


In het sociale verkeer wordt door hetero’s regelmatig gezoend en geknuffeld. Maar als homo’s dat doen, interpreteert de omgeving dit meteen als erotisch en seksueel geladen. Hoe discriminerend: alsof een homo altijd uit is op seks! Niemand heeft het recht om een eenvoudig lichamelijk contact te interpreteren als een door God verboden seksuele handeling.
Standpunt
Onze seksualiteit is verweven met onze persoonlijkheid. De mens is door God als man en vrouw geschapen. Mannen en vrouwen laten hun mannelijkheid of vrouwelijkheid de hele dag door op tal van manieren zien. Het kan daarom niet zo zijn dat een homo zijn seksualiteit moet ontkennen: deze is een geschenk van God.

Waar echter de onderlinge aantrekkingskracht overgaat in het verlangen met de ander het bed te delen, kan niet meer van een Godsgeschenk worden gesproken. Nergens in de Bijbel wordt een opening gemaakt naar homo-erotische of lesbische liefde. Integendeel: Jezus en apostelen grijpen met betrekking tot relaties telkens weer terug op Genesis 1 en 2, waar benadrukt wordt dat intieme seksualiteit iets is tussen een man en zijn vrouw.

Rechtvaardig?
We willen geen moment bagatelliseren dat veel homo’s bij dit standpunt grote problemen ondervinden.
 We weten van homo’s die worstelen met geloofsvragen, eenzaamheid en psychische ontreddering.

Het lijkt dan ook barmhartig homo’s de ruimte te geven een seksuele relatie aan te gaan. Maar in het licht van de Bijbel vinden we dit niet juist. We zijn ervan overtuigd dat Gods woord heilig is en rechtvaardig en goed (Romeinen 7, 12). Als dat zo is, zullen homo’s zowel als hetero’s dit ook in hun leven kunnen ervaren.

We zien in dat van homo’s die christen willen zijn een heel groot offer gevraagd wordt. Dit kan en mag alleen in de naam van Jezus Christus.


Hier speelt dus geen homohaat of homofobie. Hier is sprake van navolging van Jezus Christus. Hij gaf aan het kruis alles voor ons op en mag ons daarom alles vragen, ook dat we afzien van een seksuele relatie.

Als de wil van God als een offer om Christus’ wil wordt beleefd, worden homo’s geen lasten van buitenaf opgelegd. Er groeit een motivatie van binnenuit om Jezus te volgen. Bij Hem mag kracht gezocht en gevonden worden in de hierboven aangeduide problemen.

Geloofswaardig?
We doen er goed aan te beseffen dat Jezus Christus niet alleen van homo’s grote offers vraagt, maar van al zijn volgelingen. ‘Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn’ (Lucas 14, 27). Dit geldt niet alleen op het gebied van relaties, maar ook de wijze waarop we omgaan met onze tijd, ons geld, onze energie en noem maar op.

Wie dus het Bijbelse standpunt over homoseksualiteit verwoordt, komt onmiddellijk zichzelf tegen! Hij komt voor de vraag te staan: welke plaats neemt Christus in jóuw leven in? Hoe radicaal kies jij voor Hem?

Christus
De consequentie van dit alles is dat het gesprek over homoseksualiteit in de kerk niet ingezet moet worden op het punt van de seksualiteit, maar bij Christus. In Hem staan homo’s en hetero’s naast elkaar. Ze kunnen elkaar wederzijds (!) bijstaan en helpen in hun verlangen en strijd om God te dienen en zijn zoon Jezus Christus te volgen. Hier is geen sprake van meer of minder, beter of slechter. Zowel homo’s als hetero’s staan in de gemeente van Christus voor de uitdaging hun liefde voor Hem om te zetten in de dagelijkse praktijk van het leven.
Slot
De Pastorale Raad wil de gemeente graag in woord en daad voorgaan in het aanvaarden van homo’s en lesbiennes, omdat zij zich door God aanvaard mogen weten. Vanuit deze achtergrond is dit Herderlijk schrijven geschreven.


We konden niet meer dan een enkele hoofdlijn schetsen. Dit schrijven wil dan ook vooral uitnodigen tot verder gesprek over dit complexe en tere onderwerp.
�	Met de aanduiding ‘homo’ bedoelen we een man met een (overwegend) homoseksuele geaardheid. We beseffen dat dit woord ook als scheldwoord gebruikt wordt, maar kiezen er kortheidshalve toch voor. Iemand met een heteroseksuele geaardheid noemen we in dit schrijven een ‘hetero’. Overigens mag voor ‘homo’ ook ‘lesbienne’ (een vrouw met een homoseksuele geaardheid) gelezen worden. 


�	Zie ‘Relaties en seksualiteit (2)’.


�	Denk bijvoorbeeld aan David en Jonatan (twee mannen!), die warme gevoelens voor elkaar koesterden. Ze kusten elkaar, vertelt de Bijbel (1 Samuël 20, 41; vergelijk 2 Samuël 1, 26). Er is overigens geen reden om aan homoseksuele gevoelens te denken. Als die er al waren, dan speelden ze voor geen van beide mannen een beslissende rol. Hun vriendschap was gebaseerd op de diepste band die er bestaat: de herkenning van elkaars geloof en overgave aan de heer.


�	Meer hierover in ‘Relaties en seksualiteit (1)’. Het is dan ook onjuist en beledigend in het gesprek over homoseksualiteit teksten als Genesis 19, 4-11; Leviticus 18, 22 (zie ook 20, 13); Rechters 19, 22-23; Romeinen 1, 26-27; 1 Korintiërs 6, 9-10 en 1 Timoteüs 1, 9-10 aan te voeren, omdat deze teksten niet gaan over trouwe liefde, maar over uitspattingen en (tempel)prostitutie. Terecht herkennen homo’s zich niet in deze teksten, die overigens vaak gedrag van hetero’s beschrijven!


�	De vergelijking met hetero’s die niet (meer) getrouwd zijn, is hier niet billijk. Hetero’s houden menselijkerwijs gesproken altijd de mogelijkheid om voor een huwelijk te kiezen. Verder hebben (veel) homo’s te kampen met problemen over hun coming out en met innerlijke conflicten over hun identiteit, met alle psychische gevolgen van dien.





